Enkele notities over Yoga

M.V. 20-8-2024

CHRISTELIJKE YOGA?

Z.oiets bestaat niet!

, » “Qost is oost en west is west, en als

het Christendom Christelijk wil
blijven, kunnen die twee niet

: verenigd worden™.

Pastor Larry De Bruyn

1. Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/meditatie.pdf (artikel prof. Johan Malan):

Ron Comer zegt in A time of departing: ... Wijlen Francis Schaeffer identificeerde dit verlaten in
zijn bijzonder boek: The God Who is There (Ned. uitgave: De God die Leeft):

‘Ik wil hieraan toevoegen dat er in bijna alle vormen van de nieuwe mystiek een groeiend aan-
vaarden is van de ideeén van het pantheisme'. Het Oosten en het Westen komen tot elkaar, en
deze pantheistische ideeén spelen een grote rol in de semantische mystiek, waarover we reeds
spraken’ (p. 33 in http://www.verhoevenmarc.be/PDF/De-God-die-leeft.pdf ).

Zoals twee rivieren naar elkaar toekomen en in elkaar opgaan, zo komen oosterse en westerse ge-
dachten tot elkaar, en vormen zo een stuwkracht naar de éne wereldreligie waarin alle paden tot
God leiden”. ...

Ray Yungen zegt: “Deze nationale enquéte onthulde dat 84% van de ondervraagden gelooft dat God
eerder ‘overal en in alles’ is, dan ‘iemand en ergens’. Dit betekent dat het pantheisme nu de meest
populaire kijk op God is. Als dat waar is, dan is er een groot percentage van evangelische christenen
in Amerika dat reeds meegaat met de pantheistische kijk op God, zonder zich te realiseren dat dit
de echte bron voor hun redding naar beneden haalt”.

2. Uit http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Yoga.pdf :

“Yoga is duidelijk een New Age concept dat diep religieus en pantheistisch is van oorsprong. Dit
wordt wijd en zijd gepraktiseerd en ondersteund door de New Age voorstanders. De New Age be-
weging ontkent de realiteit van de zonde en de totale verlorenheid, en gelooft dat de mens in wezen
goed is en goddelijk. Zij leren dat er een god is binnenin ons ...”.

Lees verder:
0 Rubriek over Yoga: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm#yoga

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

! pantheisme: de leer dat God en de natuur één zijn. Het heelal is eerder een uitbreiding van Gods essentie dan een zelf-

standige schepping.
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