Gelovige voor en na het Kruis

Wet

“Doe & Leef”

Voor het Kruis: WET

Een mens kan de Wet niet volmaakt houden, en dus
veroordeelt de Wet ons. Wie de wet op één punt
overtreedt, die overtreedt de hele wet, Jakobus 2:10!
De Wet kan ons niet heilig maken, doch alleen maar
beschuldigen.

Genade

“Geloof & Leef”

Na het Kruis: GENADE

De Heer Jezus is nu Zelf onze heiligmaking,

1 Kor 1:30! Geen beschuldiging meer want het kruis
heeft afgedaan met onze schuld + de Heer Jezus
reinigt ons nu voortdurend. Hij is ons Leven als de
Wijnstok, en wij zijn de ranken. Joh 15:1-8; Kol 3:4

Verbonden met Mozes en werken.

Verbonden met Genade met Christus en geloof.
(Joh 1:17; Rom 10:4-10).

Eist rechtvaardigheid van de mens.

Verleent rechtvaardigheid aan de mens.
(Rom 3:22, 31; 8:4; Filip 3:9).

Zegent de goeden.

Redt de slechten. (Ex 19:5; Ef 2:1-9).

Eist verdienste.

Is zonder menselijke verdienste.

Eist dat zijn zegeningen verdiend worden.

Is een vrije gave. (Deut 28:1-6; Ef 2:8; Rom 4:4-5).

Is negatief.

Is positief.

Is verbiedend en eisend.

Is vragend en schenkend.

Bedient veroordeling.

Voorziet in vergiffenis.

Vervloekt.

Zegent.

Doodt.

Maakt levend.

Sluit iedere mond voor God.

Opent iedere mond om God te prijzen.

Doet schuldige mensen trillen.

Maakt mensen blij.

Plaatst een grote en schuldige afstand tussen de mens
en zijn Maker.

Brengt schuldige mensen in gemeenschap met
hun Maker.

Zegt: “0og om 00g, tand om tand”.

Zegt: “Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten,
als hij dorst heeft, geef hem te drinken”. (Rom 12:20).

Veroordeelt de besten.

Redt de slechtsten. (Luk 23:43; Rom 5:6; 1 Tim 1:15).

Was enkel tot Israél gericht, van Sinai tot het Kruis, en
volbracht een bijzonder doel in het veroordelen en het
leiden tot Christus.

Is gericht op alle mensen die willen, en is ontworpen om
de slechtsten en meest hulpelozen te redden die de Wet
veroordeelt. (Op 22:17).

Zegt: “doe en leef’, waar de goddelijke plicht als eerste
wordt gegeven wordt, en de goddelijke zegen
afhankelijk wordt gemaakt van de getrouwe inlossing
van die verplichting.

Zegt: “leef en doe”, waar de goddelijke zegen als eerste
wordt gegeven, en de menselijke plicht volgt.

Zegt: “als u goed doet zal Ik u zegenen”.

Zegt: “Ik heb u gezegend, doe dan nu goed!”

Wordt gezien als een voorwaardelijk verbond van
menselijke werken.

Rust op een onvoorwaardelijk verbond van
goddelijke werken.

De goddelijke instaatstelling leek nul, en de mens werd
overgelaten aan zijn niet-geholpen vlees, dat zo een
universele demonstratie werd van ’'s mensen
onbekwaamheid om de wet te houden en gered te
worden door menselijke verdienste.

Stelt onvergelijkbaar hogere vereisten, maar haar lerin-

gen zijn enkel gericht tot de wedergeboren mens, die als

goddelijke instaatstelling niets minder dan de oneindige
kracht van Gods inwonende Geest bezit.

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wet-en-genade.pdf
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