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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie [euaggelion], dat ik u verkondigd heb, dat u ook
aangenomen hebt, waarin u ook staat, > waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik
het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. s Want ik heb u ten eerste overgeleverd
wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schrif-
ten, aen dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”
(1 Korinthiérs 15:1-4).

Het oorspronkelijke woord vertaald met “Evangelie”, dat we in het Nederlands hebben overgeno-
men, is het woord “euaggelion”, en het heeft dezelfde betekenis als het “goede nieuws”. Het Evan-
gelie is Gods goede nieuws voor zondaars. De Bijbel bevat het Evangelie, maar er staat veel in de
Bijbel dat niet het Evangelie is.

Eerst wil ik aangeven wat het niet is.

HET EVANGELIE IS ...
Niet De Geboden

Het Evangelie is niet zomaar een boodschap van God die de mens vertelt hoe hij zich moet gedra-
gen. “Wat is het Evangelie?” Ik stelde een man deze vraag enige tijd geleden, en hij antwoordde:
“Waarom zou ik niet zeggen dat het de Tien Geboden® en de Bergrede? zijn, en ik denk dat als een
mens zich daaraan houdt, hij in orde is”.

Wel, ik vermoed dat hij dat wel zou zijn, maar kende u ooit iemand die aan hen voldeed? De Berg-
rede vraagt om een rechtvaardigheid die geen onwedergeboren mens heeft kunnen voortbrengen.
De wet is niet het Evangelie; het is de tegenstelling van het Evangelie. In feite werd de wet door
God gegeven om mensen hun behoefte aan het Evangelie te tonen.

Sprekend als Joodse bekeerling zegt de apostel Paulus: “Zo is dan de wet onze leermeester geweest
tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. 2s Maar nu het geloof geko-
men is, zijn wij niet meer onder een leermeester” (Galaten 3:24-25).

Niet Bekering

Het Evangelie is geen oproep tot bekering, of tot verandering van onze levenswijze, om restitutie te
doen voor zonden uit het verleden, of om te beloven het in de toekomst beter te doen. Deze zaken
zijn op hun plaats gepast, maar vormen niet het Evangelie, want het Evangelie is geen goed advies
om op te volgen, het is goed nieuws om te geloven. Maak dan niet de fout te denken dat het
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Evangelie een roeping tot plicht of een oproep tot hervorming is, een oproep om je toestand te ver-
beteren, om je volmaakter te gedragen dan je in het verleden hebt gedaan.

Niet de wereld opgeven

Evenmin is het Evangelie een eis dat je de wereld opgeeft, je zonden opgeeft, slechte gewoonten
afbreekt en probeert de goede te cultiveren. Je kunt al deze dingen doen, en toch nooit het Evangelie
geloven en daardoor nooit gered worden.

Wanneer deze gezegende boodschap wordt genoemd, gaat deze steevast gepaard met het bepaald
lidwoord. Keer op keer lezen we in het Nieuwe Testament over HET Evangelie. Het is het Evange-
lie, niet een Evangelie. Mensen vertellen ons dat er heel veel verschillende evangelién zijn; maar er
is maar EEN.

Toen bepaalde leraren naar de Galaten kwamen en probeerden hen af te leiden van de eenvoud die
in Christus Jezus is door “een ander Evangelie” te onderwijzen, zei de apostel dat er geen ander
was; want er is niets anders dan HET Evangelie. Het is ronduit exclusief; het is Gods openbaring
aan de zondige mens. (Galaten 1:6-9).

Niet Vergelijkende Religie

De geleerden van deze wereld spreken over de Wetenschap van Vergelijkende Religies, en het is
tegenwoordig heel populair om te zeggen: “We kunnen niet langer naar heidense volken gaan en
hen prediken zoals vroeger, omdat we leren dat hun religies net zo goed zijn als de onze, en wat we
nu moeten doen is het met hen te delen, om de verschillende religies te bestuderen, het goede uit ze
allemaal te halen, en zo de wereld te leiden naar een gevoel van broederschap en eenheid

Dus aan onze grote universiteiten en hogescholen bestuderen mannen deze Wetenschap van Verge-
lijkende Religies, en vergelijken ze al deze verschillende religieuze systemen met elkaar. Er is een
Wetenschap van Vergelijkende Religies, maar het Evangelie is daar niet één van. Alle verschillende
religies ter wereld kunnen best vergelijkend bestudeerd worden, want op het diepste punt zijn ze al-
lemaal hetzelfde: Ze zetten allemaal de mens aan om zijn eigen redding te verdienen.

Ze kunnen verschillende namen hebben, en de dingen waartoe mensen geroepen worden te doen
kunnen in elk geval verschillen, maar ze zetten allemaal mensen op weg om hun eigen ziel te red-
den en hun weg naar Gods gunst te verdienen. Hiermee staan ze in scherp contrast met het Evange-
lie, want het Evangelie is die heerlijke boodschap die ons vertelt wat GOD voor ons heeft gedaan
zodat schuldige zondaars gered kunnen worden.

DE ZEVEN GENOEMDE AANDUIDINGEN VAN HET EVANGELIE
1. Het Evangelie van het Koninkrijk®

Als ik die term gebruik, denk ik niet in het bijzonder aan een dispensationele toepassing, maar aan
deze gezegende waarheid dat het alleen door het geloof in het Evangelie is dat mensen in het Ko-
ninkrijk van God worden geboren. Wij zingen: “Een heerser kwam eens ‘s nachts tot Jezus, om
Hem te vragen naar de weg van redding en licht. De Meester gaf antwoord in ware en duidelijke
woorden: ‘u moet opnieuw geboren worden’”. Maar noch Nicodemus, noch u, noch ik, zouden deze
nieuwe geboorte ooit zelf kunnen veroorzaken.

We hadden niets te maken met onze eerste geboorte en kunnen ook niets met onze tweede geboorte
te maken hebben. Het moet het werk van God zijn, en het wordt door het Evangelie gewerkt.
Daarom wordt het Evangelie het Evangelie van het Koninkrijk genoemd, want: “Als een mens niet
opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3:3, 7).

3 Mattheuis 4:23; 9:35; 24:14; Markus 1:14; Lukas 4:43; 8:1. Hier in de dispensationele context uitgelegd:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelie vh_Koninkrijk.pdf
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“U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het le-
vende en eeuwig blijvende Woord van God. ... En dit is het Woord dat onder u verkondigd is”.
(1 Petrus 1:23-25)

Overal waar Paulus en zijn vergezellende apostelen kwamen, predikten zij het Evangelie van het
Koninkrijk van God, en zij toonden aan dat de enige manier om dat Koninkrijk binnen te komen er
komt door een tweede geboorte te bereiken, en dat de enige manier waarop die tweede geboorte kon
worden bereikt door het geloof in het Evangelie was. Het is het Evangelie van het Koninkrijk.

2. Het Evangelie van God

Het wordt ook het Evangelie van God* genoemd omdat God de bron ervan is, en het geheel van
Zichzelf is. Niemand heeft ooit zo’n Evangelie bedacht. Het feit dat alle religies ter wereld de mens
dwingen te werken voor zijn eigen redding, wijst erop dat geen mens ooit zou hebben gedroomd
van zo’n Evangelie als dat wat in Gods Boek wordt geopenbaard. Het kwam uit het hart van God,
het was God die zo van de wereld hield dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, zodat wie in Hem ge-
looft niet verloren gaat, maar een eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld
gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 1o Hierin is de liefde, niet dat wij God lief
hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden”
(1 Johannes 4:9, 10)

En omdat het het Evangelie van God is, is God er erg jaloers op. Hij wil dat het zuiver blijft. Hij wil
niet dat het vermengd wordt met menselijke theorieén of wetten; Hij wil niet dat het wordt ver-
mengd met religieuze verordeningen of iets dergelijks. Het Evangelie is Gods eigen zuivere bood-
schap aan de zondige mens. God geve dat u en ik het mogen ontvangen als het ware Evangelie van
God. En dan wordt het genoemd ...

3. Het Evangelie van Zijn Zoon

Niet alleen omdat de Zoon overal het Evangelie predikte, maar omdat Hij het thema ervan is. “Maar
toen het God ... door Zijn genade, behaagde”, zegt de apostel, “Zijn Zoon in mij te openbaren, op-
dat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade bij
vlees en bloed” (Galaten 1:15, 16). “Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde ... de kracht van
God en de wijsheid van God” (1 Korintiérs 1:23, 24). Niemand predikt het Evangelie zonder de
Heer Jezus te verheerlijken.

Het is Gods prachtige boodschap over Zijn Zoon®. Hoe vaak ben ik niet naar bijeenkomsten gegaan
waar ze zeiden dat ik het Evangelie zou horen, en in plaats daarvan heb ik een verbijsterde prediker
horen spreken tot een verbaasd publiek over alles en nog wat, behalve de Heer Jezus Christus. Het
Evangelie heeft niets anders te maken dan met Christus. Het is het Evangelie van Gods Zoon. En zo
wordt hiermee verbonden ...

4. Het Evangelie van Christus®

De apostel Petrus predikt op de Pinksterdag van de opgestane Verlosser en zegt: “Laat dan heel het
huis van Israél zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze
Jezus, Die u gekruisigd hebt” (Handelingen 2:36). En Hij spreekt over Hem als de Gezalfde’, verhe-
ven aan Gods rechterhand. Het Evangelie is het Evangelie van de Verrezen Christus. Er zou geen
Evangelie zijn voor zondaars als Christus niet was opgewekt.

Z0 zegt de apostel: “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw
zonden” (1 Korintiérs 15:17). Een grote prediker uit New York, althans onbeschaamd, zei enkele
jaren geleden tijdens een zogenaamde paaspreek: “Het lichaam van Jezus slaapt nog steeds in een

4 Hand. 20:24; Rom. 1:1; Rom. 15:16; 2 Kor. 11:7; 1 Thess. 2:2, 8-9; 1 Petr. 4:17.

> Romeinen 1:9.

6 Mark. 1:1; Rom. 1:16; 15:19, 29; 1 Kor. 9:12, 18; 2 Kor. 2:12; 9:13; 10:14; Gal. 5:7; Fil. 1:27; 1 Th. 3:2; 2 Th. 1:8
" Dit is “Messias” (= Aramees/Hebreeuws), “Christus” (= Grieks), “Gezalfde” (Nederlandse vertaling).



Syrisch graf, maar Zijn ziel stapt vast beraden voort”. Dat is niet het Evangelie van Christus. Wij
prediken niet het Evangelie van een dode Christus, maar van een levende Christus die verheven zit
aan de rechterhand van de Vader, en leeft om allen te redden die hun vertrouwen in Hem stellen.

Daarom hebben degenen onder ons die het Evangelie echt kennen nooit kruisbeelden in onze kerken
of thuis. Het kruisbeeld stelt een dode Christus voor die loom hangt aan een schaamtekruis. Maar
we wijzen mensen niet naar een dode Christus; we prediken een levende Christus. Hij leeft verhe-
ven aan Gods rechterhand en Hij redt allen die door Hem tot God komen.

5. Het Evangelie van Gods Genade

Het Evangelie wordt ook wel het Evangelie van Gods Genade® genoemd omdat het geen ruimte laat
voor menselijke verdienste. Het is het Evangelie van genade, en genade is Gods gratis, onverdiende
gunst aan degenen die het tegenovergestelde hebben verdiend. “Maar als het door genade is, is het
niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen
genade meer, anders is het werk geen werk meer” (Romeinen 11:6). Mensen zeggen echter: “Maar
je moet beide hebben”.

Ik heb het zo horen stellen: er zaten een roeier en twee theologen in een boot, en de ene theoloog
betoogde dat redding door geloof was en de andere door werken. De roeier luisterde en zei toen:
“Laat me je vertellen hoe het eruitziet. Stel dat ik deze roeispaan “geloof” noem en deze andere
“werken”. Als ik aan deze trek, draait de boot om; als ik aan deze andere trek, draait hij de andere
kant op, maar als ik aan beide riemen trek, gaat hij volgens de loop van de rivier.

Ik heb veel predikers deze illustratie horen gebruiken om te bewijzen dat we gered zijn door geloof
en werken. Dat zou misschien goed zijn als we in een roeiboot naar de hemel zouden gaan, maar dat
doen we niet. We worden gedragen op de schouders van de Herder, die op zoek ging naar verloren
schapen. Wanneer Hij ze vindt, draagt Hij ze op Zijn schouders naar huis.

Maar er worden ook andere namen gebruikt. Het heet:

6. Het Evangelie van de heerlijkheid van God

Ik hou van die naam. Het is het Evangelie van de heerlijkheid van God® omdat het afkomstig is van
de plaats waar onze Heer Jezus is binnengekomen. De sluier is gescheurd, en nu straalt de heerlijk-
heid; en telkens wanneer dit Evangelie wordt verkondigd, vertelt het over een weg naar de heerlijk-
heid voor zondige mensen, een weg om voor de Genadetroon te komen die van elke vlek is gezui-
verd. Het is het Evangelie van de heerlijkheid van God, want totdat Christus in de heerlijkheid was
binnengegaan, kon het niet in haar volheid worden gepredikt, maar nadat de heerlijkheid Hem had
ontvangen, ging de boodschap naar een verloren wereld.

7. Het Eeuwige Evangelie

Het wordt ook het Eeuwige Evangelie'® genoemd omdat het nooit door een ander zal worden ver-
vangen. Geen ander ging ooit voor, en geen ander zal ooit daarna komen. Een van de professoren
van de Universiteit van Chicago schreef een boek waarin hij probeerde te benadrukken dat Jezus
sommige dagen zou worden vervangen door een grotere leraar; dan zouden Hij en het Evangelie dat
Hij onderwees plaats moeten maken voor een boodschap die beter bij de intelligentie van de gecul-
tiveerde mannen van latere eeuwen paste.

Nee, nee, als het mogelijk was dat deze wereld een miljoen jaar doorging, zou ze nooit een ander
Evangelie nodig hebben dan dit, gepredikt door de apostel Paulus en bevestigd met tekenen die
volgden; het Evangelie, dat door de eeuwen heen schuldige zondaars heeft gered.

HET EVANGELIE VERKONDIGD

8 Handelingen 20:24.
° 1 Timotheus 1:11: “het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God”; 2 Kor. 4:4
10 Openbaring 14:6.



Wat is dan de inhoud van dit Evangelie? We krijgen het hier te horen:

“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aange-
nomen hebt, waarin u ook staat, 2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het
u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt” (1 Korintiérs 15:1-2).

Er bestaat zoiets als louter geloven met de intelligentie** en sommige doctrine toeschrijven aan het
verstand wanneer het hart nog niet is bereikt. Maar waar mensen het Evangelie in echt geloof gelo-
ven, worden zij gered door de boodschap.

Wat brengt dit prachtige resultaat teweeg? Het is een eenvoudig verhaal, en toch hoe rijk, hoe vol.
“Want ik heb u ten eerste? overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor
onze zonden, overeenkomstig de Schriften, sen dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de
derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthiérs 15:3-4). Ik denk dat Paulus’ hart geroerd
moet zijn toen hij die woorden schreef, want hij ging terug in herinnering naar bijna dertig jaar gele-
den en dacht terug aan die dag waarop hij, haastig over de Damascus-tolweg, met zijn hart vol haat
jegens de Heer Jezus Christus en Zijn volk, op de grond werd geworpen en er een licht scheen, en
hij hoorde een stem zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? s En hij zei: Wie bent U, Heere?
En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt” (Handelingen 9:4-5).

En die dag leerde Saulus het Evangelie; hij leerde dat Hij die aan het Kruis stierf uit de dood was
opgewekt, en dat Hij leefde in de heerlijkheid. Op dat moment werd zijn ziel gered, en Saul van
Tarsus werd veranderd in Paulus, de apostel. En nu zegt hij: “Ik ga u vertellen wat ik heb ontvan-
gen; het is echt voor mij, en ik weet dat het dezelfde prachtige verandering in jullie zal bewerkstelli-
gen. Als je het gelooft. Allereerst, dat Christus voor onze zonden stierf volgens de Schrift. Daarna,
dat Hij begraven werd. Daarna dat Hij op de derde dag weer opstond volgens de Schrift”.

Het Evangelie was in Gods ogen geen nieuw ding. Het was gedurende de tijd van het Oude Testa-
ment voorzegd. Elke keer dat de komende Verlosser werd genoemd, werd het Evangelie verkon-
digd. Het begon in Eden toen de Heer zei: “Het nageslacht van de vrouw zal u de kop vermorzelen”
(samengevat; Genesis 3:15). Het Evangelie was duidelijk in elk offer dat werd gebracht. Het werd
afgebeeld in de prachtige Tabernakel en later in de Tempel.

We hebben het in de proclamatie van Jesaja:

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing geko-
men” (Jesaja 53:5).

Het werd gepredikt door Jeremia toen hij zei: “Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen
zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID” (Jeremia 23:6). Het werd door Zacharia verklaard toen
hij uitriep: “Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de
HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar
Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden” (Zacharia 13:7).

Door het hele Oude Testament werd het Evangelie voorspeld, en toen Jezus kwam, kwam het Evan-
gelie met Hem. Wanneer Hij stierf, toen Hij werd begraven en toen Hij weer opstond, kon het
Evangelie ten volle worden verteld aan een arme verloren wereld. Let op, er staat: “dat Christus ge-
storven is voor onze zonden” (1 Korinthiérs 15:3). Niemand predikt het Evangelie, ongeacht wat
voor aardige dingen hij over Jezus zegt, als hij zijn plaatsvervangende dood op het kruis van Golgo-
tha weglaat.

CHRISTUS’ DOOD—NIET ZI1JN LEVEN

Ik preekte in een kerk in Virginia, en een predikant bad: “Heer, schenk Uw zegen zoals het Woord
vanavond wordt verkondigd. Moge het het middel zijn om mensen verliefd te laten worden op het
Christusleven, zodat zij het Christusleven kunnen beginnen te leven Ik had de neiging om te zeg-
gen: “Broer, ga zitten; beledig God niet zo;” maar toen voelde ik dat ik beleefd moest zijn, en ik

1 Duitsers hebben daar een goed woord voor: “kopfglauben”, geloven met het hoofd, niet met het hart.
12 Of: “in de eerste plaats”. KJV: “first of all”. NBG: “vadr alle dingen”.



wist dat mijn beurt zou komen, wanneer ik kon opstaan en hen de waarheid kon vertellen. Het
Evangelie vraagt mannen niet om het Christus-leven te leiden.

Als je redding ervan afhangt, ben je net zo goed als gecontroleerd voor de hel, want je kunt het
nooit in jezelf leven. Het is volstrekt onmogelijk. Maar de allereerste boodschap van het Evangelie
is het verhaal van de plaatsvervangende verzoening van Christus. Hij kwam niet om de mensen te
vertellen hoe ze moesten leven zodat ze zichzelf konden redden; Hij kwam niet om mensen te red-
den door Zijn mooie leven te leiden; dat, zonder Zijn dood, nooit één arme zondaar zou worden ge-
red. Hij kwam om te sterven; Hij werd iets lager gemaakt dan de engelen voor het lijden van de
dood (Hebreeén 2:9).

Christus Jezus gaf Zichzelf als een losgeld voor allen. Toen Hij het Avondmaal instelde, zei hij:
“Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis ... Deze
drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed” (1 Korinthiérs 11:24, 25). Er is geen Evangelie als
de plaatsvervangende dood van Jezus wordt weggelaten, en er is geen andere manier waarop je ge-
red kunt worden dan door de dood van het gezegende, viekkeloze Lam van God.

lemand zegt: “Maar ik begrijp het niet. Dit is een verschrikkelijke belijdenis om te doen, want “in
het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan’” (2 Korinthi-
ers 4:3). Als je niet ziet dat er geen andere weg tot redding voor jou is, behalve door de dood van de
Heer Jezus, dan vertelt dat alleen maar het trieste verhaal dat je tot de verlorenen behoort. Je loopt
niet alleen het risico om verloren te raken op de Dag des Oordeels, maar je bent dan NU verdwaald.
Maar, dank God, “de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is”
(Lukas 19:10), en op zoek naar de verlorenen ging Hij naar het kruis.

DE NOODZAAK VAN DE DOOD

Hij moest sterven, afdalen in het donkere water van de dood, zodat jij gered kon worden. Kun je je
een ondankbaarheid bedenken die lager is dan die van een man of vrouw die het leven voorbijgaat
dat de Verlosser die aan het kruis stierf voor hen werd aangeboden? Jezus stierf voor jou, en kan het
zijn dat je Hem nooit hebt vertrouwd, nooit naar Hem bent gekomen en Hem hebt verteld dat je een
arme, verloren, geruineerde, schuldige zondaar bent; maar aangezien Hij voor jou stierf, zou je Hem
als je Verlosser nemen? ZIJN DOOD WAS ECHT.

Hij stierf, Hij werd drie dagen in het graf begraven, en dat was Gods getuigenis dat het niet slechts
een geveinsde dood was, maar dat Hij, de Heer van het Leven, moest afdalen in de dood. Hij werd
drie dagen en nachten vastgehouden door de tralies van de dood, totdat Gods aangewezen tijd was
gekomen.

Toen: “De dood kon zijn prooi niet vasthouden, Hij trok de tralies weg” [Robert Lowry, 1826-
1899]. En dus is het derde punt van het Evangelie dit: Hij is op de derde dag weer opgestaan vol-
gens de Schrift. Dat is het Evangelie, en daar kan niets aan worden toegevoegd. Sommige mensen
zeggen: “Maar moet ik berouw tonen?” Ja, je kunt goed berouw tonen, maar dat is niet het Evange-
lie. “Moet ik niet gedoopt worden?”” Als je christen bent, zou je gedoopt moeten worden, maar de
doop is niet het Evangelie. Paulus zei: “Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het
Evangelie te verkondigen” (1 Korintiérs 1:17).

Hij doopte mensen, maar hij beschouwde dat niet als het Evangelie, en het Evangelie was de grote
boodschap die hij naar de wereld moest brengen. Dit is alles wat er te zeggen is.

Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, sen dat Hij begraven is,
en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthiérs 15:3-4)

HET EVANGELIE AANVAARD

Kijk naar het resultaat van het geloof in het Evangelie. Ga terug naar 1 Korinthiérs 15:2, KJV:
“Waardoor ook u gered bent, als u onthoudt wat ik u heb gepredikt, tenzij u tevergeefs hebt ge-
loofd”. Dat wil zeggen, als u het Evangelie gelooft, bent u gered; als u gelooft dat Christus voor uw

13 KJV: “By which also ye are saved, if ye keep in memory what | preached unto you, unless ye have believed in vain”.
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zonden is gestorven, dat Hij begraven is en dat Hij weer is opgestaan, zegt God dat u gered bent.
Gelooft u het? Niemand geloofde dat ooit, behalve door de Heilige Geest. Het is de Geest van God
die het natuurlijke ongeloof van het menselijk hart overwint en een mens in staat stelt zijn vertrou-
wen in die boodschap te stellen.

En dit is niet louter intellectueel geloof, maar het is dat iemand op de plek komt waar hij bereid is
zijn hele eeuwigheid te investeren in het feit dat Christus stierf, werd begraven en weer opstond.
Toen Jezus zei: “HET IS VOLBRACHT”, was het werk van de redding voltooid. Een dierbare hei-
lige was stervend, en toen hij opkeek, zei hij: “Het is volbracht; daarop kan ik mijn eeuwigheid wer-
pen”.

HET EVANGELIE VERWORPEN
Wat te zeggen van de man die het Evangelie niet gelooft? De Heer Jezus zei tegen Zijn discipelen:

“Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben
en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden”
(Markus 16:15-16).%

Wie niet gelooft, zal in het oordeel komen, veroordeeld, verloren. Dus zie je, God heeft ons opge-
borgen voor het Evangelie. Heb je het geloofd? Heb je er je vertrouwen in gesteld?

Of heb je op iets anders vertrouwd? Als je hebt gerust in iets anders dan de Christus die stierf, die
begraven werd, die weer opstond, smeek ik je, keer je af van elke ander vermeend toevluchtsoord
en vlucht vandaag naar Christus. “Bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:15).

Lees ook:

0 “Het Evangelie samengevat”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/het-Evangelie-samengevat.pdf

0 Rubriek “Evangelisatie”: http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

14 Zie ook de versie van Mattheis: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de
Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat 1k u geboden heb. En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot het einde van de wereld” (Matthels 28:19-20). Deze opdracht reikt verder in de tijd dan die van Markus 16 waar
nog sprake is van tijdelijke tekenen en wonderen. Lees dan http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ophouden.pdf
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