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Voor wie stierf Christus? 
Een verdediging van Onbeperkte Verzoening1 

1. Introductie 

Deze studies werden geschreven door George Zeller, 
http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/4wchdied.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V.: http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm 

 

 “Wat zegt de Schrift?” (Romeinen 4:3) 

“Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat 
alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. 
Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft 
Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestem-
de tijd” (1 Timotheüs 2:3-6). 
“Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan 
de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade 
van God voor allen de dood zou proeven” (Hebreeën 2:9). 
“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook 
voor de zonden van de hele wereld” (1 Johannes 2:2). 

 
De Bijbel verklaart dat ... 

Hij stierf voor ALLEN (1 Timotheüs 2:6; Hebreeën 2:9). 
Hij stierf voor ALLE MENSEN (Romeinen 5:18; 1 Timotheüs 4:10). 
Hij stierf voor ONS ALLEN (Jesaja 53:6).  
Hij stierf voor GODDELOZEN (Romeinen 5:6). 
Hij stierf voor CHRISTUS-LOOCHENAARS (2 Petrus 2:1). 
Hij stierf voor ZONDAARS (Romeinen 5:8). 
Hij stierf voor VELEN (Mattheüs 20:28).  
Hij stierf voor de WERELD (Johannes 6:33, 51; Johannes 1:29 en Johannes 3:16). 
Hij stierf voor de HELE WERELD (1 Johannes 2:2). 
Hij stierf voor het VOLK van Israël (Johannes 11:50-51).  
Hij stierf voor de GEMEENTE (Efeziërs 5:25). 
Hij stierf voor Zijn SCHAPEN (Johannes 10:11). 
Hij stierf voor MIJ (Galaten 2:20). 

 
De Schrift leert dat het offer van het Lam van God de zonde van de wereld betrof (Johannes 1:29) 
en dat het werk van verlossing (1 Timotheüs 2:6; 2 Petrus 2:1) en verzoening (2 Korinthiërs 5:19; 1 
Johannes 2:2) van de Redder, tot stand gebracht werd voor de hele mensheid (1 Timotheüs 4:10a). 

 
1 Let op: dit is geen Alverzoening of Universalisme! Onbeperkte verzoening is de leer die zegt dat Christus stierf voor 
de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen 
voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en Hem geloven. Gods gave 
wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden 
door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12). Over de valse Alverzoening of het Universalisme, lees het volgende: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening2.pdf ; 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelicals-universalisme.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uu.pdf  
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Maar het kruiswerk van Christus is enkel efficiënt, doeltreffend en voordelig voor hen die geloven 
(1 Timotheüs 4:10b; Johannes 3:16). Om het anders te zeggen: Christus stierf een plaatsvervangen-
de dood en betaalde voor de zonden, TOEREIKEND voor alle mensen, maar slechts EFFICIENT 
voor de uitverkorenen. 
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