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“Heer, U weet alle dingen” 
Bron : Arno C. Gaebelein, 1926, Foundation magazine, vol. 39, issue 1,  p. 20-22, 

https://www.featoday.org/wp-content/uploads/2019/06/FoundationVol39Iss1-compressed.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

 

“Heer, U weet alle dingen” (Johannes 21:17). Zo waren de woorden van Petrus toen de Heer Jezus 
Christus voor de derde keer Zijn boetvaardige discipel vroeg: “Simon, zoon van Jona, houdt u van 
Mij?” Deze erkenning van de alwetendheid van de Heer was een andere uitdrukking van Petrus’ ge-
loof in de godheid van Christus. Niet alleen bekende hij Hem in Caesarea Filippi (Mattheüs 16:16)1, 
maar op een ander moment zei Petrus “Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van 
eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende 
God” (Johannes 6:68-69). Petrus en zijn mede-discipelen hadden, gedurende hun dagen van ge-
meenschap met de Heer Jezus, overvloedig bewijs van Zijn goddelijke eigenschap in Zijn alwetend-
heid. 
Slechts God bezit alwetendheid. Christus onze Heer manifesteerde goddelijke alwetendheid. Hij 
wist alle dingen. Hij kende de diepste gedachten van Zijn vragende en betwiste volgelingen. Hij 
kende de geheime complotten van Zijn vijanden. Wat zou plaatsvinden in het uur van Zijn offer-
dood was niet voor Hem verborgen. Hij hoorde het gesprek tussen Petrus en de belastinginner, hoe-
wel Hij afwezig was op de scène. Hij wist alles over Judas, die Hem zou verraden; over Petrus, die 
Hem zou verloochenen. Voordat Nicodemus zich zorgen maakte over het koninkrijk, wist de Heer 
alles over hem. Hij legde de geheimen bloot van de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. Hij 
kende alle mannen met wie Hij in contact kwam “en had geen behoefte dat iemand over de mens 
getuigde: want Hij wist wat in de mens was” (Johannes 2:24-25). 
Christus’ alwetendheid wordt beschreven in Psalm 139: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú 
kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en 
mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, 
HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 6 Dit ken-
nen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.”. 
“Heer, U weet alle dingen!” (Johannes 21;17). Voor ons, Zijn volk, is dit een waarheid van onbe-
schrijfelijke zegen en troost. Dat Hij die ons liefheeft, die onze Heer en onze vriend is, alle dingen 
weet, zou ons dagelijks vreugde, dagelijks zekerheid, dagelijks vrede moeten bieden en ons dage-
lijks moeten leren om te wandelen alsof we in Zijn aanwezigheid zijn. 
 

 
1 “Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Mattheüs 16:16). 
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Hij weet alles over onze zonden.  
Hij kende ons lang voordat we bestonden, en voordat onze zonden werden begaan droeg Hij ze in 
Zijn lichaam aan het hout. Met de apostel Paulus kunnen we allemaal zeggen: “de Zoon van God, 
Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Voorwaar, zulke 
kennis is te wonderlijk voor ons! Het overstijgt onze beperkte rede. En, wetende alles over ons, de 
zonden die we zouden begaan, de verdorvenheid van onze gevallen natuur, de corruptie van onze 
harten, hield Hij van ons en verloste Hij ons. 
 
Hij kent onze mislukkingen, onze zwakheden en onze tekortkomingen.  
“Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn” (Psalm 103:14). Aan-
gezien Hij onze mislukkingen kent, hoeven we niet bang te zijn om naar Hem te komen en Hem al-
les erover te vertellen, evenals over onze fouten. Het is Hem welgevallig wanneer we al deze dingen 
in het licht van Zijn aangezicht brengen, zonder iets voor Hem te verbergen, maar onze zonden en 
mislukkingen te belijden. En omdat Hij onze zwakheden kent, hebben we Zijn genadige sympathie, 
want van Hem wordt gezegd: “Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder 
zonde” (Hebreeën 4:15). 
 
Hij kent ons verdriet en leed  
Hij kende het verdriet van Israël duizenden jaren geleden toen zij leed in Egypte. Hij verscheen in 
de brandende struik als de Engel van de Heer, de Ik Ben, en Hij zei: “Ik ken hun leed” (Exodus 
3:7). Dus Hij kent nog steeds het leed van Zijn volk. Hij weet wat ze zijn, want Hijzelf was in Zijn 
leven op aarde “een Man van smarten, bekend met ziekte”. We weten: “onze ziekten heeft Híj op 
Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen” (Jesaja 53:3-4). Daarom kunnen we te allen tijde bij 
Hem komen met ons leed en ziekte, want Hij weet en is in staat om ons de troost te geven die we 
nodig hebben. “Want omdat Hij Zelf heeft geleden en verzocht is, kan Hij degenen die verzocht 
worden te hulp komen” (Hebreeën 2:18).  
 
Hij kent al onze lasten en onze zorgen  
Al onze zorgen over tijdelijke zaken zijn Hem bekend. Hij is daarin geïnteresseerd, en Zijn Woord 
vertelt ons: “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden” (Psalm 55:23). Wetende wat 
ons bezighoudt, zorgt Hij voor ons (1 Petrus 5:7)2. Als we dit te allen tijde herinneren, zullen we in 
staat zijn om voor niets bezorgd te zijn, maar in alles door gebed en smeking met dankzegging onze 
verzoeken bekend te maken bij God (Filippenzen 4:6). 
 
Hij kent onze verschillende verzoekingen.  
Satan kwam om Petrus te ziften als tarwe3, maar de Heer zag de verleider komen. Voordat Satan 
zijn plan kon uitvoeren, had de Heer voor Petrus gebeden; daarom faalde het geloof van Petrus niet, 
en hoewel hij zondigde, kon Satan hem niet scheiden van zijn Heer. Hij kent alles wat de beschuldi-
ger van de broeders doet; Hij kent al zijn listen en is in staat om Zijn vertrouwende kinderen te be-
schermen en hen uit de strik te bevrijden. “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overko-
men. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij 
zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan” (1 Korinthiërs 10:13). 
Hij kent onze motieven; Hij weet wanneer anderen ons verkeerd begrijpen of ons verkeerd beoorde-
len; Hij kent elk onrecht dat aan een lid van Zijn lichaam is aangedaan; Hij kent ons geheime gebed; 
Hij kent onze tranen en, zoals David zei, verzamelt Hij ze in Zijn kruik (Psalm 56:9)4. Hij kent elke 
kleine dienst die in Zijn naam en om Zijn wil wordt gedaan, zoals Hij zelfopoffering en lijden om 
Zijn naam kent. 

 
2 “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7). 
3 Satan zift ook ons, zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gezift.pdf  
4 “Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?” (Psalm 56:9). 
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“De HEERE kent de weg van de rechtvaardigen” (Psalm 1:6). Hij “kent de dagen van de oprechten” 
(Psalm 37:18); Hij kent de weg en heeft beloofd: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan” 
(Psalm 32:8). “Want Hij weet wat er in het hart verborgen ligt” (Psalm 44:22) en Hij heeft “mijn 
ziel in benauwdheden gekend” (Psalm 31:8). 
Wat een gezegende zaak is het dan om op te kijken en te zeggen met de apostel Petrus: “Heer, U 
weet alle dingen”. Wat een rust brengt dit voor het vertrouwende hart! Wat een zekerheid van vei-
ligheid! 
Mochten we dus vertrouwen. In elke beproeving kan het geloof zeggen: “De Heer weet er alles 
van”. In elke droefenis en ellende kunnen we de troost claimen dat Hij ervan weet. Wat ons ook 
neerdrukt, hoe groot de verwarring ook is, hoe mysterieus de voorzienigheid ook lijkt te zijn, we 
kunnen alles aangaan door te zeggen: “Hij weet”. Laten we ons leven dan ook zo ordenen dat het 
Hem behaagt en Zijn waardige naam eert. “Heer, U weet alle dingen”. 
 

 

 

Zie ook: 
o Rubriek “Over God”: http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#over-God  
o Rubriek “Jezus Christus is God”: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm  
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