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Toen ik voor het eerst op dit terrein begon te schrijven, in de late jaren *70 en vroege 80, was
de term “Spiritual Formation” nauwelijks bekend, behalve in hooggespecialiseerde werken in
relatie tot katholieke orden. Vandaag is er nauwelijks iemand die van de term nog niet gehoord
heeft. Seminariecursussen in Spiritual Formation vermenigvuldigen zich als konijnen. Grote
aantallen zoeken zich te kwalificeren als Spiritual Directors om tegemoet te komen aan de roep
van de menigten om geestelijke leiding (spiritual direction). [1] Richard Foster.

Een afwijken van de waarheid van Gods Woord naar een mystieke vorm van Christendom toe, is in
zekere mate in bijna alle evangelische denominaties geinfiltreerd. Weinig bijbelleraars zagen deze
vloedgolf aankomen. Nu dit bezig is realiseren de meesten zich niet eens dat het gebeurde.

De beste manier om dit proces te begrijpen is zich te herinneren wat er gebeurde in de donkere mid-
deleeuwen toen de Bijbel het verboden boek werd. Totdat de hervormers de Bijbel vertaalden in de
taal van het volk, bevond de grote massa zich in duisternis.

Ik geloof dat de geschiedenis zich herhaalt. Naarmate het Woord van God minder belangrijk wordt,
escaleert de opkomst van mystieke ervaringen, en deze ervaringen worden gepresenteerd alsof het
Christendom gaat over voelen, aanraken, ruiken en zien van God. De postmoderne? mindset is het
perfecte klimaat om spiritual formation te laten gedijen. Deze term geeft aan dat er verscheidene
wegen en middelen zijn om Kkorter bij God te komen en Hem zelfs te emuleren®. Het idee dus dat als
u bepaalde praktijken beoefent, u dan meer als Jezus zal worden. VVoorstanders van spiritual forma-
tion leren foutief dat iedereen deze mystieke rituelen kan leren en God kunnen vinden in zichzelf.
Het hebben van een relatie met Jezus Christus is geen eerste vereiste. In een DVD, genaamd Be
Still, dat contemplatief gebed promoot, zegt Richard Foster dat contemplatief of centrerend gebed*
voor iedereen is en dat door het te praktiseren u “een roerend heiligdom” wordt van “de aanwezig-
heid van God”.[2]

In plaats van de inwoning te hebben van de persoon van Jezus Christus en de Heilige Geest, wordt
verondersteld dat spiritual formation middels de spirituele disciplines, de zoekende transformeert
door het binnengaan in een veranderd niveau van bewustzijn.

De spiritual formation beweging wordt wereldwijd gepromoot in colleges en seminaries, als de
nieuwste en voornaamste manier om een geestelijk leider te worden. Het leert mensen dat dit de
manier is om intiemer met God te worden en waarlijk Zijn stem te horen. Zelfs christelijke leiders
met een langdurige reputatie in het onderwijzen van Gods Woord, lijken te bezwijken. Door zo te
doen spelen vele christelijke leiders lichtzinnig met vuur en het resultaat ervan is dat duizenden,
mogelijk miljoenen, zich zullen verbranden.

! Spiritual Formation: Een andere naam voor Contemplatieve Spiritualiteit.

2 Postmodernisme wil zeggen: datgene wat na het modernisme komt. Zowel het vertrouwen in de objectieve waarne-
ming als in de algemeen geldigheid van het menselijk oordeels / redeneervermogen heeft de postmoderne mens verlo-
ren. Alle waarneming is “theoriebeladen”. Daar wordt mee bedoeld dat ieder naar de werkelijkheid kijkt vanuit de eigen
levenservaring en levensbeschouwing. De waarneming is niet objectief maar theoriebeladen. Er is dan geen objectieve
kennis mogelijk. Niemand kan meer zeggen “zo is het, zo moet het”. Het modernisme wordt verachtelijk als “funde-
ringsdenken” van de hand gewezen. De Bijbel zegt echter: “Dit vooral moet gij weten dat geen profetie der Schrift eigen-
machtige uitlegging toelaat” - 2 Petrus 2:20. (A.P. Geelhoed).

3 Emuleren: (Eng. to emulate) wedijveren met, naar de kroon steken, nastreven, (trachten te) evenaren. (Van Dale E-N)
* http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm
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Het is niet door in de stilte te gaan dat een mens zijn leven verandert. Het is door Jezus Christus te
accepteren en Hem als Heer toe te staan ons te veranderen, dat er verandering komt. (Faith Undone,
pp. 90-92).

“En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte da-
den, nu ook verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos
en onberispelijk voor Zich te plaatsen, 2z als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast,
en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in
de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben”
(Kolossenzen 1:21-23).

Wij zijn enkel met God verzoend door Zijn “dood” (de verzoening voor zonde), en wij zijn “heilig
en onberispelijk” gesteld wanneer wij Hem toebehoren door wedergeboorte. Dat heeft niets te ma-
ken met werken, rituelen, of mystieke ervaringen. Het is Christus’ leven in de bekeerde gelovige dat
hem hervormt.

Eindnoten:
1. “Spiritual Formation: A Pastoral Letter”: http://www.theooze.com/articles/article.cfm?id=744

2. Richard Foster, Be Still DVD (Fox Home Entertainment, 2006), section titled “Contemplative Prayer”

Lees meer over Spiritual Formation:
o http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm#spiritual-formation
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