Laodicea - Openbaring 3:14-22 - de kerk is lauw.
Wat betekent dit?

De Heer staat buiten de lauwe kerk van onze tijd

Samengesteld door M.V.. Citaten deels uit http://www.verhoevenmarc.be/#tolerantie, 22-9-2023

Zij hebben een “Andere Jezus” (2 Korinthiérs 11:4) en Liefde genaamd Tolerantie.
Waarheid wordt opgeofferd op het altaar van valse liefde.

Deze Andere Jezus overbenadrukt liefde en onderbenadrukt gerechtigheid (straf, hel).
Echt berouw en echte bekering kennen zij niet. De slogan is “God houdt van jou”.

De Andere Jezus houdt van iedereen zoals hij of zij is.

These en Antithese verzoenen zich in een Synthese (dialectiek).

De poort en de weg die naar het leven leidt is breed (vgl. Mattheis 7:13-14).

Er wordt niet gestreden voor het geloof (Judas 3).

Zij zijn breedgeestig en ruggengraatloos.

INtolerantie voor zonde wordt als de grootste zonde beschouwd, zo niet de Enige zonde.
Het is erger het kwaad te veroordelen dan het kwaad te begaan.

Positive Only! Enkel Positief.

Het maakt niet veel uit wat mensen geloven als ze maar oprecht zijn in hun geloof.
Goed en kwaad worden niet goed onderscheiden (bijbels onderscheidingsvermogen).
Men weet niet precies wat zonde en schuld is.

Gods standaarden zijn niet goed gekend of worden niet geéerd.

Men is graag geliefd in en geaccepteerd door de wereld.

De leiders dragen graag titels die hen het “niveau” moeten geven van wereldlijke titeldragers.
Tolerantie van de verdorven geest van Sodom en Gomorra.

Daar zijn de plagen van pluralisme, syncretisme, relativisme, politieke correctheid.
Eenheid ten koste van gezonde doctrine.

Afvallige kerksystemen en hun leiders worden geéerd en de getrouwen veroordeeld.
Valse leraars worden uitgenodigd, en hun boeken gekocht.

Getrouwen worden verdeeldheidzaaiers genoemd.

Het lauwe systeem van Laodicea is misselijk makend.

Het zal door de Heer uitgespuwd worden (Openbaring 3:16).

Bijbelstudie? Veeleer boekstudie van valse leraars. Geen gezond bijbels onderwijs.
Kritiek leveren, corrigeren, vermanen, oordelen, terechtwijzen, waarschuwen zijn taboe.
Controverse en ongeestelijkheid zijn voor hen synonieme termen.

Het tegenstaan van wat fout is wordt strijdig gezien met de christelijke zachtaardigheid.
Het werk van een wachter is taboe (vgl. Paulus in Handelingen 20:26-31).


http://www.verhoevenmarc.be/#tolerantie

= In de naam van de liefde wordt de christelijke soldaat gevraagd zijn zwaard neer te leggen, de
wachter gezegd stil te zijn, de herder wordt gezegd niet te waarschuwen voor wolven.

Maar:

= Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en
licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter (Jesaja 5:20).
= Het evangelie is geen broederschap van tolerantie en breedgeestigheid.

= Jezus is zo intolerant voor mijn zonden dat Hij naar het kruis ging om mijn straf te dragen.

Lees ook:

0 Het Tijdperk van de Gemeente: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf
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