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Laat me niet afdwalen! 
Bron : https://www.middletownbiblechurch.org/inserts/Ps119_10.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

“Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw 
woord. 10 Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. 11 Ik 
heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. 12 Geloofd zij U, 
HEERE, leer mij Uw verordeningen. 13 Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van 
Uw mond. 14 In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. 15 Ik 
overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. 16 Ik verblijd mij in Uw verordeningen, 
Uw woord vergeet ik niet” (Psalm 119:9-16). 

————————— 

Het gelovige hart hoort doodsbenauwd te worden bij de gedachte van af te dwalen van Gods 
pad van gerechtigheid. Wij mogen zelfs nooit de kleinste afdwaling van God en Zijn pad 
van waarheid tolereren. Hoe ernstig moeten wij alert en waakzaam zijn omdat het zo ge-
makkelijk is om af te dwalen! Toen wij verloren waren in zonde, waren we als dwalende 
schapen  (Jesaja 53:6)1, maar zelfs als Gods kinderen kunnen we gemakkelijk afdwalen in 
de foute richting. 
De hymneschrijver Robert Robinson (1758) stelde het probleem zo eloquent: 

O to grace how great a debtor daily I’m constrained to be/  
Let Thy goodness like a fetter, bind my wandering heart to Thee/  
Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love/  
Here’s my heart, O take and seal it, seal it for Thy courts above. 

De kleinste afwijking of de kleinste graad van eigenzinnigheid kan onbeduidend en onscha-
delijk lijken, maar het trekt me verder op de weg die leidt tot ernstige zonde en ongehoor-
zaamheid. Wij moeten zo’n wandel snel opmerken voordat het te laat is. 
 

 
 

 
1 “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg” (Jesaja 53:6). 
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Vaak is zo’n afwijken te wijten aan een falen om God te zoeken “met heel uw hart”2. Er is 
geen betere bescherming dan een hartsgrondige toewijding aan Christus. De Heer ten volle 
volgen zal vergezeld gaan met een angst voor afdwalen. Het hart dat zich verheugt in de 
Heer zal alert zijn en zal de allereerste stap weerstaan die leidt naar een afwijkend pad. 
Het is gemakkelijk om met de slede te starten om naar beneden te glijden van een be-
sneeuwde heuvel, maar eens op de neerwaartse helling is hij niet meer te stoppen. Het zou 
beter geweest zijn nooit begonnen te zijn aan deze neerwaartse reis. 
Heer, “laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heer-
sen” (Psalm 119:133). 
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2 “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand” (Mat-
theüs 22:37). “En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft …” (Handelingen 8:37). 
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