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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en inlassen door M.V.

Als er één woord is dat de religieuze wereld van onze tijd kenmerkt, dan is het
inconsistentie. Natuurlijk is de enige manier om te voorkomen dat je inconsistent
bent, de Bijbel heel nauwkeurig en zorgvuldig te volgen, dat wil zeggen, gehoor-
zaam te zijn aan het Woord van God. En aangezien het heden een dag van onge-
hoorzaamheid aan de Heilige Schrift is, zou het geen verrassing moeten zijn dat -
religieuze leiders voortdurend verwarring in de gelederen veroorzaken, omdat ze .
de weg van menselijk redeneren en evalueren hebben gekozen in plaats van be-

reid te zijn om “met Christus buiten de poort te lijden” (Hebreeén 13:12).

We moeten ons ook realiseren dat inconsistentie een belangrijk instrument van Satan is om zowel
gelovigen als ongelovigen te misleiden. Door de jaren heen hebben theologische liberalen in de ker-
ken schaamteloos en openlijk een of alle fundamenten van het christelijk geloof ontkend, om zich
vervolgens om te draaien en een verklaring af te leggen of te schrijven die heel bijbels of orthodox
lijkt te zijn. Wanneer een trouwe dienaar van God vervolgens hun ongeloof en afvalligheid aan de
kaak stelt, springen anderen in tot hun verdediging door te wijzen op enkele “goede dingen” die ze
hebben geschreven of tot stand hebben gebracht. Zo gebruikt de duivel een dun laagje waarheid om
een beerput van ongerechtigheid te verbergen en te camoufleren.

Helaas is inconsistentie niet langer beperkt tot de religieuze liberalen. Toen de evangelische en
nieuw-evangelische (new evangelical) bewegingen werden geboren, werden ze in compromissen
verwekt. Deze evangelicalen waren te fundamenteel in de leer om mee te gaan met de oecumeni-
sche liberalen, maar ze waren “te liefdevol” om zich af te scheiden van hun “broeders”. In plaats
van afscheiding in de praktijk te brengen, zoals Gods Woord duidelijk gebiedt, besloten ze dat infil-
tratie praktischer en succesvoller was. Hoewel het Woord van God vol staat met “negatieven”, be-
sloten deze evangelicalen dat ze alleen maar “positief” (positive only) zouden zijn. En, geloof het
of niet, dit beleid heeft echt “gewerkt” vanuit het perspectief van de mens — ze zijn een echte kracht
geworden in de religieuze wereld. Het probleem is dat ze steeds meer klinken als de oude religieuze
liberalen, en velen van hen zijn verzwakt of gecapituleerd op zelfs enkele van de fundamenten van
het geloof.

Positive-only, non-offensive, feelgood-kerken

Het is tegenwoordig een trend om een “positive only’ (enkel positief), ‘non-offensive’ (niet
aanstootgevend) en ‘feelgood’ (voel je goed) evangelie te brengen. Er wordt enkel over Gods
liefde gesproken. Zijn heiligheid, gerechtigheid en toorn (Johannes 3:36) worden niet genoemd.
Men mag niets bekritiseren. Maar God zegt dat wij alles moeten toetsen aan de schrift
(Handelingen 17:11; vgl. 2 Timothels 2:15), en als je dat doet zul je af en toe moeten
tegenspreken, weerleggen en waarschuwen. Zie http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm .

In de jaren ‘60 en 70 kwam de charismatische beweging op het toneel en groeit nu met grote spron-
gen. Helaas kenmerkt inconsistentie ook deze beweging en haar leiderschap. In één adem zul je
sterke bevestigingen van fundamentele doctrines van de Schrift horen, maar in de volgende adem
zullen de wildste buitenbijbelse en anti-bijbelse uitspraken worden gegeven, verdedigd en
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gepromoot. Wanneer ze worden uitgedaagd, zullen charismatische leiders beweren dat dit alles te
wijten is aan “nieuwe winden van de Heilige Geest”. In werkelijkheid worden ze “heen en weer ge-
slingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer”. In bijna elk charismatisch pro-
gramma zullen enkele goede Bijbelse waarheden worden gepresenteerd en zullen enkele goede,
schriftuurlijke getuigenissen worden gehoord. Toch wordt er in hetzelfde programma zoveel leer-
stellige dwalingen gegeven en geprezen dat het duidelijk wordt: inconsistentie is een wachtwoord
van de charismatische beweging.

Maar hoe zit het met de fundamentalisten? Fundamentalisten moeten toch consistent zijn, toch?
Welnu, het wordt met de dag duidelijker dat inconsistentie ook bij de fundamentalisten van vandaag
een groot probleem is. Het is hartverscheurend om te zien dat veel van de fundamentalistische lei-
ders van vandaag steeds meer klinken als de evangelicalen van gisteren. Net op het moment dat je
klaar bent om een hartelijk “Amen” te zeggen tegen wat een bepaalde fundamentalistische leider
zegt of schrijft, komt hij met een andere verklaring of artikel dat je verbaasd het hoofd doet schud-
den! Als fundamentalisten zich inconsistent laten worden, kan niets een neerwaartse spiraal tegen-
houden!

Tot slot, laat het vrijelijk en eerlijk zijn: Gods Woord waarschuwt ons duidelijk in 1 Korintiérs
10:12: “Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt”. leder van ons moet zich rea-
liseren dat we dagelijks onze eigen woorden, daden en programma’s moeten toetsen aan het Woord
van God. We moeten allemaal bereid zijn om schriftuurlijke terechtwijzing en correctie te aan-
vaarden en dit onder gebed te overwegen, in het besef dat dit één manier is waarop God ervoor
heeft gekozen om ons te beschermen tegen de tegenstrijdigheid die we bij anderen kunnen waarne-
men, maar niet bij onszelf kunnen zien. Moge God ons allemaal helpen om dicht bij Zijn dierbare
Woord te blijven en het onvoorwaardelijk te gehoorzamen, waardoor niet alleen de verwarring om
ons heen wordt vermeden, maar we ook het voorrecht krijgen om medegelovigen te helpen de sub-
tiele aanvallen van Satan door inconsistentie te herkennen en te vermijden.

Vandaag vindt men het erger het kwaad te veroordelen
dan het kwaad te begaan!

Zie ook:

0 Rubriek “Oordelen & Terechtwijzen, Vermanen, Waarschuwen, Corrigeren”:
http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm
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