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“In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid  
en in alles de liefde”? 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling; 30-9-2023 (uitbreiding) 

Materiaal betrokken of geraadpleegd uit de rubrieken achteraan vermeld door M.V. 
 

“In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alles liefde”? 
Dit is een leus voor de eenheid van, vrijheid van, en liefde voor afvalligheid! 

Hoed u voor het Dunne-Bijbel-Christendom! 

  
Er zijn geen bijzaken, alleen afvalligheid! 

 

Een valse SLOGAN leeft onder ons: 

In veel kerken hoor je deze onschriftuurlijke slogan: “In essentiële dingen eenheid; in niet-
essentiële dingen vrijheid; in alle dingen liefde”. 

Waar dit op neerkomt is dat zij eenheid boven leer verheffen en liefde boven waarheid stellen. 
 Zij vergeten echter dat Paulus wist dat ware eenheid nooit gescheiden mag worden van de leer: 

“totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God” 
(Efeziërs 4:13). 

 En zij vergeten ook dat de liefde “zich verheugt over de waarheid” (1 Korinthiërs 13:6). 
Bijbelse leer en bijbelse liefde strijden nooit met elkaar! 
Maar hoe zit dat nu met die essentiële en niet-essentiële dingen? Wat zijn hoofdzaken en wat zijn 
bijzaken. Wie zal dat bepalen? Laten we daarvoor enkel de Schrift onderzoeken: 

Er zijn geen BIJZAKEN, alleen afvalligheid: 

Mattheüs 4:4: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk 
woord dat uit de mond van God komt”. 
Mattheüs 23:23 Jezus leerde dat alhoewel niet alles in de Bijbel van gelijk belang is, alles toch 
zijn belang heeft en dat niets mag veracht of verwaarloosd worden: “die andere dingen niet na-
laten”. 
Mattheüs 28:19 “hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. 

Handelingen 20:27 “ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen”. 
1 Timotheüs 1:3 “sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen”. 
1 Timotheüs 6:12-14: “Strijd de goede strijd van het geloof. … 13 Ik beveel u voor God … 14 dit 
gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen …” 
2 Timotheüs 3:16-17: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te on-
derwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens 
die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”. 
Judas 3 “aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is”. 

Het ALLES principe: 

Hierboven zijn al enkele Schriftplaatsen genoemd, maar hier nog enkele over dit principe: 
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Psalm 119:127-128 “Daarom heb ik al Uw bevelen in alles voor recht gehouden, maar elk leu-
genpad heb ik gehaat”. 
1 Korinthiërs 11:2 “omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik 
die aan u heb overgeleverd”. Deze passage gaat over haarlengte, hoofdbedekking en het avond-
maal, dingen die algemeen beschouwd worden als “niet-essentiële dingen”, maar Paulus prees 
de kerk omdat ze hem in “alle” dingen herinnerde. 
Galaten 3:10 “Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat”. 

Kolossenzen 1:28 “opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus”. 

ÉÉN van geest zijn: 

1 Korinthiërs 1:10 “dat u allen eensgezind bent … één van denken en één van gevoelen”. 
Filippenzen 1:27 “dat u vaststaat in één geest”. 

De gemeente is fundament van de WAARHEID: 

1 Timotheüs 3:1-15 “de gemeente … zuil en fundament van de waarheid”. 

Wij moeten allen tot KENNIS komen: 

Efeziërs 4:14 “… opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd 
door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op 
listige wijze tot dwaling te verleiden”. 

Denk: Gods volk had en heeft een chronisch gebrek aan kennis! 

“Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan: 
het heeft geen kennis”  
(Jesaja 5:13). 

“Voorzeker, Mijn volk is dwaas, men kent Mij 
niet. Verstandeloze kinderen zijn het, inzicht 
heeft men niet” (Jeremia 4:22). 

“Zie, zij hebben het woord van JaHWeH 
verworpen, wat voor wijsheid zouden zij 
dan hebben?” (Jeremia 8:9). 

“JaHWeH heeft een rechtszaak met de inwo-
ners van dit land, omdat er … geen kennis 
van God in het land is” (Hosea 4:1). 

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder 
kennis is. Omdat u de kennis verworpen 
hebt, heb Ik u verworpen”  
(Hosea 4:6). 

“Word op de juiste manier nuchter en zondig 
niet, want sommigen hebben geen kennis 
van God. Tot beschaming zeg ik u dit”  
(1 Korinthiërs 15:34). 

 
Dit zijn óók HOOFDZAKEN: 

Handelingen 17:11 “zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dage-
lijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”. 
Romeinen 12:2 “En word niet aan deze wereld gelijkvormig”. 

1 Korinthiërs 5:2 “hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen?” 
Efeziërs 5:11 “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmas-
ker ze veeleer”. 
1 Thessalonicenzen 5:20-21 “Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen”. 
2 Thessalonicenzen 3:6 “En wij bevelen u … dat u afstand neemt van iedere broeder die onge-
regeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft”. 
Titus 2:12 “de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoor-
dige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven”. 

Jakobus 1:27 “zichzelf onbesmet bewaren van de wereld”. 
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Jakobus 4:4 “Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de we-
reld vijandschap tegen God is?” 
1 Petrus 5:1-3 “Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op … als mensen die 
voorbeelden voor de kudde geworden zijn”. 
1 Johannes 2:15-17 “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is”. 
1 Johannes 4:1, 6 “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; 
want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan”. 
Openbaring 2:2 “Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte 
mensen niet kunt verdragen”. 

Ware christelijke eenheid: 
Wij moeten streven naar eenheid en eensgezindheid, maar om de basis daarvan juist te interpreteren 
moeten we weer naar de Schrift gaan, en niet zomaar eigenzinnig denken. Zie volgende passages: 

1 Korinthiërs 1:10 “Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus 
Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, 
maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen”. 
Filippenzen 1:27 “Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en 
u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen 
eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie” (Filippenzen 1:27). 

Dit is ware christelijke eenheid, geen mensbedacht misbaksel. Dit is geen eenheid in diversiteit. 
Geen eenheid gebaseerd op gedeeld compromis. Geen syncretisme. Geen pluralisme. Geen coëxis-
tentie. Geen dialectiek. Geen pragmatisme. Geen oecumenisme. Ze is gebaseerd op gedeelde waar-
heid. Het is een eenheid onder hen die hetzelfde geloven. 
Velen zullen argumenteren dat dit type van eenheid erg smal zou zijn, en dat is zeker waar, maar het 
is exact wat de Bijbel eist. Al het andere is mensgemaakte eenheid gebaseerd op menselijk denken 
en pragmatisme in plaats van gebaseerd op Gods Woord. 

Lees ook: 
 Rubriek “Christelijke eenheid”: http://www.verhoevenmarc.be/eenheid.htm  
 Rubriek “Doctrine (leer) en het belang ervan”: http://www.verhoevenmarc.be/#doctrine  

 Rubriek “Waarheid”: http://www.verhoevenmarc.be/#waarheid  
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