Harpen met slechts één snaar

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/one-string-harps.php, 13-11-2025

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Een grote concertharp heeft 47 snaren, wat doet denken aan de rijkdom van het hele raadsbesluit
van God in de Schrift. Paulus predikte en onderwees heel het raadsbesluit van God (Handelingen
20:26-27)*.

Evangelicalen hebben de neiging om slechts één snaar op hun leerstellige harpen te hebben. Ze zul-
len voor een paar dingen opkomen, maar niet voor het hele raadsbesluit van God. Staan voor het
hele raadsbesluit van God heeft de neiging om verdeeldheid te veroorzaken en belemmert zo de fo-
cus op die ene snaar.

Er is de snaar van het gezin (Focus on the Family), pro life (Evangelicals for Life), creationisme
(Answers In Genesis, Institute for Creation Research), rampenbestrijding (Samaritan’s Ministries),
evangelisatie (Laurie, Palau, Graham), armoede (World Vision), campusbedieningen (Campus
Crusade, Youth for Christ), complementarisme (Council on Biblical Manhood and Womanhood),
kinderevangelisatie (Child Evangelism Fellowship), apologetiek (Ligonier Ministries), etc.

Talloze evangelische bedieningen zijn harpen met één snaar. Ze kunnen die ene snaar goed spelen,
maar ze hebben de neiging om alles te vermijden dat die specifieke nadruk zou verstoren.

Eén-snaar-bedieningen nemen doorgaans geen duidelijk standpunt in tegen onschriftuurlijke manie-
ren van dopen (bijv. Kinderdoop, water uitgieten, besprenkelen), vrouwelijke predikers (zoals Beth
Moore), allegorische interpretatie van profetie (AiG zegt dat hun personeel “een breed scala aan es-
chatologische kaders vertegenwoordigt), de ketterij dat een wedergeboren gelovige zijn redding kan
verliezen, dwalingen met betrekking tot de doop met de Heilige Geest en de Geestvervulling, oecu-
menische evangelisatie, de dwalingen van de kerkgroeibeweging (bijv. Rick Warren, Robert Schul-
ler en Bill Hybels), de dwaling van de christelijke psychologie, de ketterij van de moderne tekstkri-
tiek en de verbijsterende verscheidenheid van moderne bijbelversies, “christelijke” rock, contempo-
raine aanbidding, contemporaine Southern Gospel, contemplatief gebed en bijbelse bescheidenheid.

! “Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, 2z want ik heb niet nagela-
ten u HEEL het raadsbesluit van God te verkondigen” (Handelingen 20:26-27).


https://www.wayoflife.org/reports/one-string-harps.php

Tijdens een bezoek aan het Creation Museum in 2009 werd ik goed behandeld en heb ik enorm ge-
noten van mijn bezoek. We kregen enkele van de normaal gesproken onzichtbare delen van het mu-
seum te zien en hadden de gelegenheid om een van hun wetenschappers te interviewen. Ik dank de
Heer voor Ken Ham en wat hij heeft gedaan voor de zaak van de waarheid in deze goddeloze tijd,
maar er zijn ernstige problemen, zoals het gebruik van moderne bijbelversies, hedendaagse muziek
en een brede tentfilosofie van vereniging. Hij vertelde me dat, aangezien Answers in Genesis “geen
kerk” is, ze zich niet hoeven bezig te houden met andere zaken dan creationisme.

Het is de kerk die de pilaar en het fundament van de waarheid is (1 Timotheiis 3:15)?. De apostelen,
profeten en evangelisten van de eerste eeuw stichtten kerken, geen één-snaar-bedieningen.

Henry Morris, oprichter van het Institute for Creation Research (ICR), was een oprecht christelijk
man die veel goeds deed voor de zaak van Christus, maar hij was een overtuigd oecumenist, en dat
is een serieuze smet in een christelijke bediening. Hij geloofde dat de verdediging van de schepping
belangrijker is dan het handhaven van leerstellige zuiverheid. In de History of Modern Creatio-
nism beschreef hij de rol die Zevendedags Adventisten hebben gespeeld op het gebied van de
scheppingswetenschap en berispte hij evangelicalen omdat ze niet nauwer samenwerkten met ad-
ventisten. Dr. Morris sloot zich aan bij de Creation-Deluge Society die werd opgericht door Adven-
tisten in 1938. Hij zei dat het feit dat de organisatie niet meer niet-adventisten aantrok “een beris-
ping is voor de conservatieven en fundamentalisten in de andere denominaties, die ofwel zo onbe-
zorgd waren over deze fundamentele wetenschappelijke kwesties of zo gecharmeerd waren door
hun plannen van evolutionaire compromissen dat ze niets belangrijks hadden bij te dragen” (p. 135).

Dr. Morris overwoog blijkbaar niet de mogelijkheid van een derde optie, namelijk dat evangelicalen
en fundamentalisten van die tijd Gods Woord wilden gehoorzamen door niet samen te spannen in
gezamenlijke bediening en nauwe omgang met ketters die een misleide vrouwelijke “profetes” (El-
len G. White) volgden.

De filosofie van Dr. Morris was dat slechts een paar “fundamenten van het geloof” essentieel zijn
voor gemeenschap. Zijn verwerping van de bijbelse leer van afscheiding blijkt duidelijk uit het feit
dat hij 32 jaar lang lid bleef van de liberale American Scientific Affiliation.

De vertegenwoordigers van het Institute for Creation Research (ICR), Answers in Genesis (AiG) en
soortgelijke bedieningen spreken in kerken die een grote verscheidenheid aan doctrines vertegen-
woordigen. De ene zondag zijn ze in een baptistenkerk, de volgende zondag in een methodistische
kerk, de volgende keer in een calvinistische kerk en de volgende keer in een charismatische kerk.

Op 31 augustus 2014 sprak Ken Ham bijvoorbeeld op het LifeLight Festival in South Dakota. In
plaats van die zondagochtend in een goede kerk te zijn, en anderen aan te moedigen om naar zo’n
kerk te gaan, was Ken op een rockconcert. LifeLight is een oecumenische bediening die zich richt
op christelijke rock en sociaal werk. De oprichters van LifeLight getuigen dat ze werden bekeerd
door christelijke rockmuziek. Sponsors van de LifeLight-conferentie van augustus 2014 waren on-
der meer de gereformeerde, zuidelijke baptistenkerken, de Assemblies of God [= pinksters], de
evangelische vrije, charismatische, pinkster-, lutherse en cowboykerken. Tot de hedendaagse chris-
telijke musici die optraden, behoorden radicale oecumenisten als Michael W. Smith, Skillit en Sanc-
tus Real. In 1993 trad Smith op voor de Rooms-katholieke Wereldjongerendagen in Denver, die
werden bijgewoond door paus Johannes Paulus I1. In 1997 sloot Smith zich aan bij de Rooms-ka-
tholieke Kathy Troccoli en 40 andere CCM-artiesten om Love One Another op te nemen, een oecu-
menisch lied dat gaat over het afbreken van de muren van confessionele verdeeldheid. In 2009 sloot
Smith zich aan bij de Rooms-katholieke Matt Maher op de New Hallelujah Tour. Maher gelooft in
het bidden tot Maria als Koningin van de Hemel.

De aanwezigheid van Ken Ham in deze gemengde menigte is een onweerlegbaar bewijs van diepe
compromissen met betrekking tot leerstellige zuiverheid.

In 2021 organiseerde de Ark Encounter, beheerd door Answers in Genesis, een evenement “40
Days and Nights of Gospel Music”. Het bevatte hedendaagse, hardrockende Southern Gospel-

% “Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God,
dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid” (1 Timotheds 3:15).



groepen (bijv. Brian Free, The Perrys, Inspirations, Kingsmen, Earnie Haase) plus een reeks spraak-
makende Southern Baptist-sprekers, waaronder David Jeremiah, Johnny Hunt en Robert Jeffress.
Bekijk de gratis eVideos CCM A Bridge to Dangerous Waters and A Plea to Southern Gospel Fans
— https://www.wayoflife.org/s3/satanic_attack_on_sacred _music.php

Answers in Genesis heeft een aanbeveling van de Getty’s® (Getty-Townend Music) op hun website.
De Getty’s zijn een gevaarlijke brug naar vele ketterijen, waaronder het Rooms-katholicisme.

Zie “De Gettys - Verleiders van hedendaagse aanbiddingsmuziek’:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gettys.pdf)

De reden dat de vertegenwoordigers van de belangrijkste bedieningen van creationistische weten-
schappen zich op hun gemak kunnen voelen in een grote verscheidenheid aan leerstellige forums, is
dat ze hun boodschap beperken en zich alleen richten op creationistische wetenschap (of elemen-
taire apologetiek of louter evangelisatie of een andere enkelvoudige oriéntatie).

Eigenlijk kunnen ze meer dan één onderwerp hebben. Ze hebben er misschien tien. Het probleem is
dat ze weigeren om een zaak te maken van het HELE raadsbesluit van God.

De apostel Paulus illustreerde precies wat de één-draad-bedieningen nalaten te doen:

“Want ik heb niet nagelaten u HEEL het raadsbesluit van God te verkondigen”
(Handelingen 20:27).

Ik daag iedereen uit om mij te laten zien waar de Schrift de gelovige opdraagt om “voor de voor-
naamste waarheden te staan en de bijkomstigheden te bagatelliseren”. Ik geef die uitdaging al tien-
tallen jaren, en niemand heeft zelfs maar geprobeerd om zo’n Schriftgedeelte voort te brengen.

Lees ook:
0 Rubriek “Muziek, CCM”: http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm

0 Rubriek “Afscheiding, Afzondering, Heiliging”: http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm

0 Rubriek “Oecumene”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#oecumene
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® Rubriek “The Getty’s”: http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm#gettys
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