Godsvrucht met tevredenheid

Door pastor M. H. Reynolds Jr., https://www.featoday.org/godliness-with-contentment/

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Echte, bijbelse godsvrucht is tegenwoordig om een aantal redenen schaars:

1. Ten eerste omdat zoveel gelovigen meer tijd besteden aan de woorden van mensen dan aan het
Woord van God,

2. Ten tweede omdat ze de programma’s van de wereld volgen in plaats van zich strikt te houden
aan Gods instructies met betrekking tot hun dagelijkse wandel en bediening;

3. Ten derde omdat zij en hun compromissen zoekende evangelische en charismatische leiders wei-
geren Gods herhaalde geboden te onderwijzen en te gehoorzamen om zich af te scheiden van valse
leraren, ongehoorzame broeders en de wereld.

Het niet in praktijk brengen van Bijbelse afscheiding® is goddeloosheid, geen godsvrucht. Gods-
vrucht kan niet geillustreerd of opgeéist worden door degenen die weigeren “heel het raadsbesluit
van God te verkondigen” en te gehoorzamen (Handelingen 20:27).

Hoe zit het met tevredenheid (genoegen en gemoedsrust)? Waarom ervaren zo weinig gelovigen
vandaag de dag tevredenheid? Het is omdat echte tevredenheid niet kan worden ervaren door een
gelovige die ongehoorzaam is aan het Woord van God. Ware godsvrucht en ware tevredenheid zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het is hartverscheurend om te zien dat zoveel gelovigen op de verkeerde manier en op de verkeerde
plaatsen tevredenheid zoeken. Denk aan de miljoenen christenen die in deze tijd worden misleid
door charismatische leraren die genezing, een goede gezondheid en financiéle voorspoed beloven
aan degenen die hun onschriftuurlijke leringen omarmen en ondersteunen. Denk aan het feit dat de
overgrote meerderheid van de evangelische leiders weigeren om de miljoenen mensen die ze berei-
ken en beinvloeden met hun boeken, door hun kruistochten en via radio en televisie over de hele
wereld, te waarschuwen voor de zonde van onschriftuurlijke gemeenschappen.

Miljoenen belijdende christenen zijn vandaag de dag op weg naar grote ontgoocheling en de ultieme
tragedie. Waarom? Ze hebben hun normen van godsvrucht en tevredenheid gebaseerd op de aanbe-
veling van welke beweging dan ook die veel mensen aantrekt, in plaats van trouw vast te houden
aan Gods standaard zoals geopenbaard in Zijn Woord. Let zorgvuldig op Gods instructies zoals uit-
eengezet in 1 Timothe(s 6:3-8, welke slechts een van de vele Schriftplaatsen is die de basis van
ware godsvrucht en tevredenheid uiteenzetten:

“Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere
Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, s«dan is hij ver-
waand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit
komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, s voortdurend ge-
ruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat

! Zie over Bijbelse Afscheiding uitgebreid http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm
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zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. s Maar de
godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. ...”

Hoe komt het dat door de Fundamental Evangelistic Association ( https://www.featoday.org/)
steeds weer krachtige waarschuwende woorden moeten klinken? Gewoon omdat zoveel christelijke
leiders vandaag de dag niet instemmen met de “gezonde woorden” van de Schrift. Ze weigeren een
leer te onderwijzen die “in overeenstemming is met de godsvrucht”.

De meest populaire leiders van onze tijd presenteren zeer aantrekkelijke programma’s, maar ze on-
derwijzen niet langer de “gezonde woorden” (gezonde leer), omdat dat niet is wat de meeste belij-
dende christenen willen horen.

"Een kerk
Waar u zich
kan vinden"

Ik ben op zoek mar een kerk zoals die vanu -
een klantvriendelijke kerk, want ik heb
helemoal geen verlangen om te veranderen

Voorgangers voeden hun eigen vlees met de lof van mensen en worden concurrenten in een race om
te zien wie de grootste kerken en aanhang kan bouwen. Het duurt niet lang voordat een leider die
meer macht en financién verlangt, ontdekt dat hij mensen moet behagen, van wie de meerder-
heid gevleid of vermaakt wil worden. De satanische druk van onze tijd is zo groot dat veel leiders
die eens trouw waren aan het Woord van God in hun bedieningen, zijn bezweken voor valse, on-
schriftuurlijke filosofieén die gebaseerd zijn op het behagen van mensen in plaats van het behagen
van God. Wat een tragische vergissing!

In vers vier van de geciteerde tekst geeft God Zijn analyse van al deze dingen: “Hij is verwaand,
weet niets”. Het probleem wordt echter nog verergerd omdat de meeste christelijke leiders en hun
volgelingen weigeren Gods gebod in vers vijf te gehoorzamen: “Wend u af van dit soort mensen”.
Het falen om de Bijbelse afscheiding van valse leraren, ongehoorzame broeders en de wereld in
praktijk te brengen, is een belangrijke reden waarom zoveel kerken en individuen in een staat van
bittere verwarring verkeren. Ze leiden geen godvruchtig leven en genieten ook geen echte tevreden-
heid.

Aan degenen onder u die pal staan voor de waarheid en tegen dwaling: we weten dat dit niet gemak-
kelijk is, en we weten dat we vandaag in de minderheid zijn. Maar moge onze dierbare Heer ons
helpen om de waarheid van vers 6 te ervaren: “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote
winst, vergezeld van tevredenheid”. Wanneer de lasten het zwaarst zijn en de noden het grootst,
kunnen en moeten we die ware tevredenheid ervaren en genieten die aan de trouwe gelovige is be-
loofd, waardoor we onze wonderbare Heer te allen tijde en onder alle omstandigheden kunnen lo-
ven. Met de psalmist kunnen we zeggen: “Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voort-
durend in mijn mond zijn” (Psalm 34:2). Godsvrucht met tevredenheid is grote winst. God zegt het.
Laten we genieten van Zijn tevredenheid als nooit tevoren.
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Afscheiding tot God,
afscheiding van de wereld,
Is het eerste principe van
de christelijke levenswijze!
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