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Wordt een mens gered door… 
1. de Naam van de Heer te aanroepen? 

2. Christus te belijden? 
3. tot Christus te komen? 

door George Zeller,  
1. https://www.middletownbiblechurch.org/inserts/savcall.pdf  
2. https://www.middletownbiblechurch.org/inserts/savconf.pdf  

3. https://www.middletownbiblechurch.org/inserts/ComeToCh.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 

 
 

1. Wordt een mens gered door de Naam van de Heer te aanroepen? 
9 En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaar-
dig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: 10 Twee mensen gingen naar de tempel 
om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De Farizeeër stond daar en 
bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrecht-
vaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden 
van alles wat ik bezit. 13 En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen 
niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, ge-
nadig. 14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die 
andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal 
verhoogd worden” – Lukas 18:9-14. 

“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig [= gered] worden” (Romeinen 
10:13). Wat een geweldige belofte van redding! De mens roept aan; God redt. “Hij is rijk voor allen 
die Hem aanroepen” (Romeinen 10:12)! De rijkste mensen ter wereld zijn degenen die behouden 
zijn! De ongeredde miljardairs van deze wereld zijn voor een seconde rijk, maar gedurende de eeu-
wigheid arm! 
Er zijn twee duidelijke Bijbelse voorbeelden van mannen die de naam van de Heer aanriepen:  

1) De tollenaar (Lukas 18:10-14) riep: “O God, wees mij, de zondaar, genadig”.  
2) De misdadiger aan het kruis (Lukas 23:39-43) zei: “Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk 
gekomen bent”. 
Wetende van hun wanhopige behoefte, riepen zij in geloof tot de enige Die hen kon redden. De tol-
lenaar werd gerechtvaardigd en de misdadiger zou spoedig in het paradijs zijn. De Farizeeër en de 
andere misdadiger weigerden beiden de Heer te aanroepen en zij bleven beiden in hun zonden. 
Het aanroepen van de naam van de Heer is geen voorwaarde voor verlossing die losstaat van geloof. 
Het aanroepen van de naam van de Heer is een uiterlijke uitdrukking van innerlijk geloof. Voordat 
iemand op Christus roept, moet hij eerst in zijn hart in Christus geloven. Voordat de misdadiger uit-
riep: “Heer, denk aan mij!”, geloofde hij eerst in zijn hart. Zijn woorden drukken slechts het geloof 
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uit dat hij al had. Toen de tollenaar tot de Heer om genade riep, had hij al in zijn hart geloofd. 
Daarom vraagt Romeinen 10:14: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven?” Je 
kunt niet op Christus roepen voor verlossing, tenzij je eerst in je hart in Hem gelooft. Het aanroepen 
van Zijn naam is een natuurlijke uitdrukking van het geloof dat de persoon al bezit.  
Heb jij de naam van de Heer aangeroepen? 
 
2. Wordt een mens gered door Christus te belijden? 

4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 5 Want Mo-
zes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal 
daardoor leven. 6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: 
Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. 7 Of: Wie zal in de 
afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. 8 Maar wat zegt zij? Dicht 
bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 
9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden 
heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met 
de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet be-
schaamd worden – Romeinen 10:1-11. 

Christus belijden met de mond is niet iets dat iemand doet om gered te worden; het is iets dat ie-
mand die gered is doet. Degenen die gered zijn, zijn beschaamd over hun zonden en zijn trots op 
hun Redder! Net zoals het natuurlijk is voor een pasgeboren baby om zijn mond te openen en te hui-
len, zo is het ook natuurlijk voor een zondaar die door genade is gered om zijn mond te openen en 
Christus als Redder te erkennen. “Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft” (Psalm 107:2). 
Romeinen 10:10 geeft de volgorde aan: Eerst komt het geloof, en dan volgt de belijdenis: “Want 
met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Geloven is 
inwendig; belijdenis is uitwendig. Belijdenis is geloof dat hoorbaar wordt! Wanneer we onze mond 
openen en met anderen delen wat Christus voor ons heeft gedaan en hoeveel Hij voor ons betekent, 
maken we ons geloof hoorbaar en duidelijk voor anderen. 
Hoe kan men weten of iemand werkelijk gered is, tenzij hij dat zegt? Voordat iemand ooit Christus 
met zijn mond belijdt, heeft hij al in zijn hart in Christus geloofd. Geloof moet naar buiten en pu-
bliekelijk worden uitgedrukt. Geloven is de wortel; belijdenis is de vrucht. Iedereen die werkelijk 
gelooft, zou Christus moeten belijden; echter niet iedereen die Christus belijdt of betuigt, is een 
waarachtige gelovige (Mattheüs 7:23; Titus 1:16; 2 Timotheüs 2:19). Slechts claimen een Christen 
te zijn maakt iemand niet gered. 
In Gods leger is er geen plek voor “geheime gelovigen”. Mochten we ons nooit schamen voor onze 
Opperbevelhebber “die ons voor de krijgsdienst aangenomen heeft” (2 Timotheüs 2:3-4)! Net zoals 
een label op een blik de inhoud aankondigt, zo verkondigen wij door Christus te belijden wie er bin-
nenin ons leeft (Kolossenzen 1:27, 2 Korinthiërs 13:5). Wanneer heb ik voor het laatst met iemand 
gedeeld dat Christus mijn Redder is?  
 
3. Wordt een mens gered door tot Christus te komen? 

33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 

Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. 35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het 
Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal 
nooit meer dorst hebben. 36 Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u 
niet. 37 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet 
uitwerpen. 38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de 
wil van Hem Die Mij gezonden heeft. 39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, 
dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de 
laatste dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in 
Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 41 De Joden dan 
morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. 42 
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En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe 
kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald? 43 Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: 
Mor niet onder elkaar. 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, 
hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 45 Er is geschreven in de profeten: En 
zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd 
heeft, komt tot Mij – Johannes 6:33-45. 

“Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij ge-
looft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35).  
“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwer-
pen” (Johannes 6:37).  
“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan 
door Mij” (Johannes 14:6).  
“Daarom kan Hij ook degenen die tot God komen door Hem, volkomen redden, omdat Hij altijd 
leeft om voor hen te pleiten” (Hebreeën 7:25).  
“En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt” (Johannes 5:40). 
 Ja, om eeuwig leven te hebben, moet een persoon tot Christus komen. Degenen die weigeren tot 
Hem te komen, zullen eeuwig verloren zijn. Als het eerste vers dat genoemd wordt, Johannes 6:35, 
zorgvuldig wordt gelezen, is het duidelijk dat komen tot Christus synoniem is met geloven in Chris-
tus. Degenen die in Christus hebben geloofd, zijn tot Hem gekomen, en degenen die tot Christus 
zijn gekomen, zijn degenen die werkelijk in Hem hebben geloofd.  
Wanneer een iemand naar een bekwame chirurg gaat, doet hij dat omdat hij weet dat hij een drin-
gende behoefte heeft en gelooft dat de chirurg hem kan helpen. Wanneer een persoon naar de Grote 
Arts komt, is het omdat hij weet dat hij een grote behoefte heeft. Hij heeft Iemand nodig die zich 
om zijn enorme zondenprobleem kan bekommeren. Hij komt naar de Grote Arts omdat hij gelooft 
dat Hij de enige is die hem van zijn hartkwaal kan genezen (Jeremia 17:9)1. Bent u naar de Verlos-
ser gekomen voor redding en vergeving? Als u tot Hem komt, zal Hij u nooit uitwerpen en u nooit 
afwijzen (Johannes 6:37). “O Lam van God, ik kom, ik kom!” 
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1 Jeremia 17:9: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?”. 
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