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Jaap Fijnvandraat is voor mij van groot belang geweest, van in de aanloop naar mijn bekering en
ook daarna als bijbelleraar. Vandaag de dag raadpleeg ik af en toe nog steeds zijn nuttige website
met talloze artikelen op https://jaapfijnvandraat.nl/ — warm aanbevolen.

“Jaap” Fijnvandraat groeide op in een religieus gezin. Hij was leraar, maar gaf zijn beroep op en
werd fulltime evangelist. Al gauw bood hij ook schriftelijke bijbelcursussen aan en begon hij chris-
telijke lectuur te verkopen. Uit een klein begin ontstonden de stichting “Wat Zegt de Bijbel?” en
een christelijke boekhandelketen: “De Fakkel”.

Jeugd en gezin

Jacob “Jaap” Gerrit Fijnvandraat werd geboren op 30 november 1925 in Amersfoort (Nederland) uit
gelovige ouders. Zijn vader was evangelist en bijbelleraar. Na Jaap’s opleiding tot onderwijzer aan
een pedagogische school (1942-1946), behaalde hij in hetzelfde jaar een “Acte” in de wiskunde, wat
hem later ertoe bracht om op een middelbare school te werken. Daarna diende hij drie jaar in de me-
dische strijdkrachten (1946-1949) en werkte daarna tien jaar als leraar. Aanvankelijk werkte hij op
scholen in Apeldoorn en Koudum, daarna kreeg hij in 1950 een vaste baan in Sint Annaparochie,
een dorp in Friesland, waar hij wiskunde, boekhouden en commercieel rekenen doceerde op een
school. Gedurende deze tijd trouwde hij in 1955 met zijn vrouw, Gré H. Wilts uit Apeldoorn, met
wie hij getrouwd was tot aan haar dood op 29 december 2006. Ze kregen vijf kinderen, van wie de
jongste in 1978 op twaalfjarige leeftijd bij een ongeval om het leven kwam. Jaap Fijnvandraat over-
leed op 31 maart 2012 in Eindhoven op 86-jarige leeftijd.

De evangelist

J.G. Fijnvandraat wist dat hij al op jonge leeftijd — uit innerlijke overtuiging — geroepen was tot
evangelist: “Ik kan niet zeggen dat ik een stem uit de hemel hoorde, maar ik wist wat de Heer
wilde”. Zijn vrouw Gré zei ooit: “Toen hij me ten huwelijk vroeg, zei hij: ‘l1k ben leraar, maar ik
hoop dat niet te blijven’. Dat was precies waar ik naar verlangde”.

Hij predikte al op jonge leeftijd het evangelie: Na een leraarsopleiding begon hij al in 1946/47 op
21-jarige leeftijd te preken in de straten van Amersfoort en de omliggende dorpen. Enkele jaren la-
ter, in 1950, verhuisde hij om professionele redenen naar Sint Annaparochie in Friesland en evange-
liseerde daar in zijn vrije tijd parttime. Met steun van zijn vrouw en de gemeente in Leeuwarden gaf
hij in 1959 zijn beroep op en werd hij fulltime evangelist.
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In de provincie Friesland was J.G. Fijnvandraat samen met anderen al in 1951 actief in de evangeli-
satie — door middel van straatprediking en tentevenementen in de zomer en op bijeenkomsten in res-
taurants in de winter. Van 1958 tot 1976 werd een mobiele evangelisatiezaal gebruikt en vormde
Jaap Fijnvandraat samen met Cees J. Vink, zijn twee jaar oudere broer Johannes Philippus Fijnvan-
draat en later met Berend (Bé) Ottens het zogenaamde mobiele zaalteam. Twee voormalige stads-
bussen en een vijf meter brede tussenconstructie werden zo opgetrokken dat er een kleine overdekte
zaal ontstond die plaats bood aan zo’n honderd mensen. Met deze mobiele ruimte werden de dorpen
in Noord- en Noordoost Friesland bezocht. ‘s Middags werden er kinderlessen gegeven en ‘s
avonds bijeenkomsten voor volwassenen. Velen kwamen tot geloof.

Literatuur

De successen in de evangelisatiecampagnes maakten het noodzakelijk om vervolgwerk te doen bij
de bekeerlingen. Dat gebeurde door middel van schriftelijke Bijbelcursussen die nu werden aange-
boden — eerst voor kinderen, die B. Ottens samenstelde, en daarna ook voor volwassenen, die J.G.
Fijnvandraat schreef. In 1965 werd op deze manier de Bijbelcursus Wat Zegt de Bijbel? geboren.
Dit werk groeide onophoudelijk, zodat het zich in de loop der jaren ontwikkelde tot een Bijbelcur-
susinstituut dat een zegen werd voor vele christenen uit verschillende kerken en christelijke kringen.

In de jaren zestig begon J.G. Fijnvandraat met de verkoop van christelijke boeken: in het begin ging
het vooral om tweedehands bijbelstudieboeken, zendingsgeschriften en nieuwe bijbelstudieboeken.
Door boeken te kopen en te verkopen kon hij ook zijn eigen honger naar lezen stillen en zelf een
indrukwekkende bibliotheek samenstellen. Hij vond een vaste verkoopplaats die voordeliger was
voor de verkoop van boeken en begon daarom in 1973 de lectuur rechtstreeks te verkopen vanuit
het lectuurdepot in zijn garage naast zijn huis.

Vier jaar later, in 1977, richtten deze twee activiteiten — het aanbieden van schriftelijke bijbelcur-
sussen en het verkopen van boeken — ertoe dat J.G. Fijnvandraat en anderen de Stichting Wat zegt
de Bijbel? oprichtten. Het doel was (en is nog steeds) het stichten van christenen door het schrijven,
verstrekken en verspreiden van geschreven bijbelcursussen en het stichten van evangelische boek-
handels. Boekverkoop en Bijbelcursussen vormden vanaf het begin de twee takken van het werk in
de stichting.

Uiteindelijk werd in 1984 een loods gehuurd in de binnenstad van Leeuwarden en een jaar later
werd een huis naast het appartement van Bé Ottens overgenomen, wat leidde tot de oprichting van
de eerste evangelische boekhandel in Leeuwarden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een landelijke
keten die meer dan tien boekhandels en een online boekhandel exploiteert onder de naam De Fak-
kel. J.G. Fijnvandraat werkte in de eerste jaren van zijn bestaan soms wel drie dagen per week in de
boekhandel, maar besefte dat deze activiteit op den duur niet goed te verenigen was met zijn werk
als evangelist, dus droeg hij het over aan een medewerker. Hij bleef echter verbonden aan de boek-
handel door het beheer van de stichting.

De jeugdleider

Ook was J.G. Fijnvandraat zeer actief in het jeugdwerk. Gedurende meer dan veertig jaar, van 1951
tot 1993, leidde hij jongenskampen. In eerste instantie vonden deze tentenkampen op verschillende
plekken plaats, maar sinds 1965 hebben ze hun vaste plek op een afgelegen plek in Doetinchem.
Daar kon de Stichting voor Jeugd en Recreatie, Oasis, waarvan hij de leiding kreeg, in 1971 een
boerderij verwerven met de omliggende gronden. Zijn vrouw was verantwoordelijk voor de keuken
en ook co-leider van de meisjeskampen, die later ook plaatsvonden op het grondgebied van de
“Oase”.

De Bijbelleraar en schrijver

J.G. Fijnvandraat had geen speciale theologische opleiding, maar hij verwierf een grote kennis van
de Bijbel door zelfstudie en door het bijwonen van bijbelstudiegroepen en bijbelstudieconferenties.
Het was zijn verlangen om een goede kennis van de Bijbel over te dragen aan hen die gelovig waren
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geworden door evangelisatie — door de geschreven Bijbelcursussen, later door Bijbelstudieboeken
en zijn eigen geschriften. Jarenlang werkte hij als Bijbelleraar in binnen- en buitenland, waarbij hij
huisbijbelbesprekingen voerde en deelnam aan Bijbelstudieconferenties. Naast het maken van de
Bijbelcursussen is hij auteur en co-auteur van meer dan veertig boeken en brochures en schreef hij
regelmatig voor het tijdschrift Bode van het Heil in Christus, waarvan hij ook enkele jaren lid was
van de redactie.

Een nieuwe werkruimte

Ook op hoge leeftijd was J.G. Fijnvandraat nog actief. Aangezien bij hem echter in 2000 op 74-ja-
rige leeftijd een hartaandoening werd vastgesteld, kon hij zijn vorige dienst niet meer op dezelfde
manier voortzetten, maar moest hij zijn activiteiten voornamelijk beperken tot schrijven. Veel van
zijn huidige artikelen worden nog steeds gepubliceerd, nu op zijn website!. Hij zag het internetwerk
als de voortzetting van zijn dienst. Daar publiceerde hij Bijbelstudies en andere geestelijke lezingen,
recensies en analyses van de ontwikkeling binnen de gemeenten van de ‘gesloten broeders’. Daar
zijn ook veel van zijn oudere artikelen uit Bode van het Heil in Christus te vinden, evenals ervarin-
gen uit zijn tijd als evangelist. Naast gedrukt materiaal (geschriften, boeken, krantenartikelen) zag
hij de moderne media (radio, televisie, internet) als een goede gelegenheid om het evangelie te ver-
kondigen en te verwijzen naar bijbelse termen voor het dagelijks leven en voor het samenkomen.

De ‘Broeders’

Aangezien J.G. Fijnvandraat was opgegroeid in de gemeenten van de ‘gesloten broeders’, kende hij
dit kerkgenootschap door en door. Wat hij het meest waardeerde aan de ‘Broederbeweging’ waren
de diepgaande interpretaties van de Schrift. Hij dankte beslissende impulsen en inzichten in zijn le-
ven aan de ‘Brethren literature’, in het bijzonder de geschriften van Charles Henry Mackintosh
(Miscellaneous Writings), Henry Allan Ironside, John Nelson Darby (Collected Writings) en Henri
Rossier.

Naast de sterke punten van de ‘Broederbeweging’ zag hij echter dat de “‘gesloten broeders’ aan de
andere kant gevaar liepen sektarisch te worden en zich te sterk af te zonderen van andere christenen.
Hij heeft ook, vooral in de afgelopen jaren, met bezorgdheid “een onvoldoende gefundeerde inter-
pretatie van de Schrift” in de gemeenten waargenomen. In de beweging van de gemeenten uit de
sektarische bekrompenheid heeft hij de laatste jaren met gemengde gevoelens veel veranderingen
waargenomen, zoals de toenemende charismatische invloed; men loopt het gevaar de deur te openen
voor deze vaak onschriftuurlijke leringen en ervoor te bezwijken.

In het leesmateriaal dat tegenwoordig op de christelijke boekenmarkt verschijnt, worden soms
nieuwe, charismatische en andere buitenlandse opvattingen, die in strijd zijn met de oude bijbelken-
nis, geintroduceerd door leraren uit hun eigen gelederen. Het feit dat deze leraren tegelijkertijd zo-
wel veranderde inzichten als goede bijbelstudies brengen, vergroot alleen maar de verwarring. J.G.
Fijnvandraat waarschuwt in verschillende artikelen op zijn website! voor dergelijke extreme en on-
schriftuurlijke leerstellingen. Twee van zijn recensies van boeken van W.J. Ouweneel zijn vertaald
en gepubliceerd op www.soundwords.de: “Recensie: Seks in de Kerk” en “Recensie: Geneest de
zieken”,

In de laatste jaren voor zijn dood behoorde J.G. Fijnvandraat tot de voorheen ‘gesloten’ Broederge-
meente in Leeuwarden.
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