De verschuiving: “Buiten de Doos” denken
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Psalm 119:105).

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werke-
lijk Mijn discipelen, s2en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”
(Johannes 8:31-32).

“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal
oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gele-
gen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. s Want er zal
een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het
gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4
Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels'” (2 Timothes 4:1-
4)

“Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf
behouden als hen die u horen” (1 Timothe(s 4:16).

Het belang van het Woord van God kan simpelweg niet genoeg worden benadrukt. Zonder dit heb-
ben we niet de waarheid, het geloof of de redding van God. En zonder de waarheid, het geloof en de
redding van God hebben we God niet. De Schrift zit vol met leringen en waarschuwingen die dit
volkomen duidelijk maken. Een voorbeeld van vele is 2 Johannes 1:9:

“leder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van
Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon”.

Waar halen we de leer van Christus vandaan, waarin we moeten blijven om God te hebben? Uit het
Woord van God.

“Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het
geleerd hebt, 1sen u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zalig-
heid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nut-
tig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardig-
heid” (2 Timothels 3:14-16).

“U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het le-
vende en eeuwig blijvende Woord van God. 22 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid
van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 2s Maar
het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is”
(1 Petrus 1:23-25).

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17).

Het komt het geloof van God uit het Woord van God. Het Woord van God geeft ons niet alleen de
waarheid en het geloof waarin we moeten geloven om God te hebben, maar het geeft ons ook de
waarheid en het geloof dat we moeten gehoorzamen om God te behagen en te dienen. En toch zijn
velen in het Christendom van vandaag niet langer bereid dit geloof te accepteren zoals het is. In
plaats van simpelweg te geloven en te gehoorzamen, willen mensen de vrijheid om God en Zijn
Woord te “heroverwegen” en “opnieuw voor te stellen” op een manier waardoor ze bereid zijn te
accepteren en, ongelooflijk genoeg, zelfs zo ver te gaan met te beweren dat Gods eigen Woord van
waarheid God in een “doos” plaatst. Met andere woorden, zij willen dat de waarheid en het geloof
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van God “bevrijd” worden van het Woord van God. Daarom zien zij het Woord van God niet als de
waarheid, maar slechts als een “verhaal” met “veranderlijke” en “betwistbare beeldspraak” die gein-
terpreteerd en verteld kan worden zoals zij het willen. Dit geeft mensen vervolgens hun gewenste
vrijheid om “buiten de doos te denken”?, waar ze gemakkelijk hun eigen “verhaal” kunnen “beden-
ken” over God.

Natuurlijk is het voor degenen die liever “buiten de doos” van Gods Woord denken irrelevant of
deze verhalen overeenkomen met Gods Woord. Sterker nog, als ze wel met het Woord van God
zouden overeenkomen, zou dat hun doel om “buiten de doos te denken” tenietdoen. En vermits het
“herbedenken” en “heruitvinden” van God en Zijn Woord dat is wat mensen tegenwoordig eigenlijk
willen, wenden ze zich tot verzinsels voor hun geloof en “waarheid”. Verzinsels zijn geen waarheid,
en de waarheid is geen verzinsel. Daarom waarschuwt Gods Woord dat mensen zich afkeren van de
waarheid en van verzinsels. Toch proberen steeds meer mensen verzinsels om te zetten in waarheid
—d.w.z. “herinterpretaties” om te zetten in realiteit — en draaien ze wanhopig in kringen om de
twee samen te brengen tot één harmonieuze relatie. Dit is in wezen het licht uitdoen om in de hoek
van een donkere, ronde kamer naar “waarheid” te zoeken.

“Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht”. (Psalm 119:130)

“Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duis-
ternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!” (Matthels 6:23).

“En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis
liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad doet, haat
het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de
waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan
zijn” (Johannes 3:19-21).

Het licht van Gods Woord is gewoon te fel voor de ogen die vandaag het licht niet tolereren. Steeds
meer mensen zoeken verlichting buiten de “doos” en keren zich bewust af van het Woord van God,
weg van de waarheid, weg van het ware geloof, in een poging “God te vinden” in de duisternis. In
de duisternis kunnen mensen echter niet langer het verschil zien tussen wat waar is en wat onwaar
is, zelfs niet als het duidelijk is. En als gevolg daarvan dragen ze blindelings degenen die hen “een
andere Jezus”, “een andere geest” en “een ander evangelie” aanbieden, die hun overgang van licht
naar duisternis misleidend bevestigen en hen zelfs op een dwaalspoor brengen, naar een andere
“God”. Maar zo zien zij het niet. Omdat mensen denken dat Gods Woord van waarheid slechts een
door mensen gemaakte “doos” is waaruit God en Zijn waarheid bevrijd moeten worden, zien ze het
simpelweg als een kwestie van “God vinden” waar ze ook maar willen kijken. Helaas is deze snel
toenemende misleiding duidelijk zichtbaar in het huidige veranderende Christendom.

“Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u
een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aange-
nomen hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Korinthiérs 11:4).

“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus
geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die
u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. ... 11 Maar ik maak u
bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. 12 Want ik
heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus”
(Galaten 1:6-7, 11-12).

“Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van
God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het wer-
kelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft” (1 Thessalonicenzen 2:13).

Aangezien steeds meer mensen in het huidige veranderende Christendom het Woord van God als
het woord van de mens afwijzen, en zelfs het woord van de mens als het woord van God accepteren,
hoeft men niet ver te gaan om de vele namaakproducten te zien die worden verkocht aan de gretige
kopers die geen reden zien om op te letten. Sterker nog, aangezien mensen nu denken dat buiten de
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“doos” van Gods Woord het “echte” ligt en binnen de “doos” van Gods Woord het “valse” ligt, zul-
len ze alleen maar een noodzaak zien om op te passen voor Gods Woord binnen de “doos”. Dus,
door degenen te verafschuwen die geloven dat het echte echt is en de namaaksels namaak, luisteren
ze naar degenen die geloven dat de namaaksels het “echte” zijn en het echte de “namaak” omdat de
namaaksels datgene zijn dat ze bereid zijn te accepteren.

Veel mensen kiezen er voor om de verzinsels van de mens te zien als de “waarheid” over God, om-
dat de verzinsels van de mens een “heruitgevonden” “waarheid” zijn die ze bereid zijn te accepte-
ren. Absurd genoeg beweren degenen die het “heruitvinden” van God en Zijn Woord willen recht-
vaardigen zelfs dat Jezus gelijkenissen onderwees om de waarheid aan de menigten te leren. Deze
bewering dient om het “heruitvinden” van Gods Woord te rechtvaardigen. Jezus zelf gaf de reden
op voor Zijn gelijkenissen, die op meer dan één manier het tegenovergestelde zijn van de mense-
lijke verbeelding. Hij sprak in gelijkenissen om de waarheid weg te houden van degenen die geen
oren hadden om te horen en al hadden gekozen hun ogen en oren voor de waarheid te sluiten. He-
laas veranderen sommige dingen nooit.

“Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timotheus 4:4).

“Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden
tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? 11 Hij antwoordde en zei tegen hen:
Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan
hen is het niet gegeven. 12 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig
hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. 13 Daarom
spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al ho-
ren zij, en ook niet begrijpen. ... 1s Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met
de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met
de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren
en Ik hen zou genezen. 1s Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen”
(Matthedis 13:9-13, 15-16).

Als dat nog niet duidelijk genoeg is:

“Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar
tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen,
ook al horen zij. ... Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan die zal gegeven worden; en
wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden” (Lukas 8:10, 18).

Degenen die ervoor hebben gekozen hun oren af te wenden van de waarheid en naar verzinsels toe-
gaan, lijken alleen maar de waarheid te hebben. Maar de waarheid is: “Zo zegt God”, “Zo zegt de
Heer”, en “Het staat geschreven”. Dit is de vastgestelde waarheid van God, die Hij voor ons heeft
vastgelegd in Zijn Woord. Gods waarheid is wat ze is en verandert nooit, ondanks de eindeloze ij-
dele pogingen van de mens om Gods Woord voor God te “heroverwegen” en “opnieuw te beden-
ken”. De waarheid vertelt ons wat goed of fout en wat juist of verkeerd is. Verhalen zijn het tegen-
overgestelde. Verhalen zijn relativisme en laten ieder persoon zelf bepalen wat de betekenis is. Dit
is precies de vrijheid die degenen verlangen die van waarheid naar verzinsels overstappen. Ze wil-
len de vrijheid van onzekerheid in plaats van zekerheid. Aangezien het noodzakelijk is om oren te
hebben om de waarheid te horen en de zekerheid van de betekenis ervan te kunnen verstaan, ver-
telde Jezus aan Zijn discipelen, en niet aan de menigten, de betekenis van Zijn gelijkenissen:

“Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. 24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort.
Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij

gegeven worden. ... ssEn door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij het Woord tot hen, voor
zover zij het horen konden, s2en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde

alles aan Zijn discipelen als zij alleen waren” (Markus 4:23-24, 33-34).

Omdat de Heer Jezus Christus God is, zijn zelfs Zijn gelijkenissen aan de menigten “Zo zegt God”
en “Zo zegt de Heer”. En aangezien zelfs de betekenis van Zijn gelijkenissen is vastgelegd in Gods
Woord van de waarheid, is de betekenis voor ons niet relatief zoals velen nu denken, maar eerder:
“Het staat geschreven”. Aan de andere kant zijn de fantasierijke verzinsels van de mens niets meer
dan “zo veronderstelt de mens”. In tegenstelling tot de populaire opvatting van degenen die verblind
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zijn in de duisternis, hebben zij niet de waarheid en niet het Woord van God, en niet de Heer Jezus
Christus, en Zijn leringen zijn geen “stijI” om na te volgen. Maar Hij is de Heer, die wij moeten ge-
loven en gehoorzamen.

“Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goe-
dertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot
gemaakt” (Psalm 138:2, SV).

“Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4« Die wil dat alle men-
sen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timothe(s 2:3-4).

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werke-
lijk Mijn discipelen, s2en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”. (Johan-
nes 8:31-32)

“De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u
spreek, zijn geest en zijn leven. ss Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. (Want Jezus
wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden).
... ss Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee.
67Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? s Simon Petrus dan antwoordde Hem:
Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven” (Johannes 6:63-64,
66-68).

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf
leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 1« maar de poort is nauw en de weg is smal
die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheus 7:13-14).

Te veel mensen in het huidige veranderende Christendom proberen de waarheid van God te bevrij-
den uit de “doos” van Gods Woord, in plaats van zelf bevrijd te worden door Gods Woord van de
waarheid. In plaats van in de hoek van een donkere, ronde kamer naar “waarheid” te zoeken, zou-
den ze veel beter de waarheid zoeken in een hoek van de “doos”. Maar helaas doen degenen die
verschuiven van het licht van de smalle weg van absolute waarheid naar de duisternis van de brede
weg van relatieve “waarheid”, dit bewust, zij het blind, met gesloten ogen en bedekte oren. Ze voe-
len zich “ingeklemd” door de smalle weg, en de brede weg geeft hen de vrijheid buiten de “doos”,
om God en Zijn smalle weg te “heroverwegen” en “opnieuw voor te stellen” tot een bredere “waar-
heid”. Met deze vrijheid kunnen mensen een relatie met God hebben zoals zij het willen, toch?

“Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het
woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag” (Johannes 12:48).

Lees ook:

0 “God in een Doos steken” of “God in de Bijbel opsluiten”?:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-in-box.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm



http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-in-box.pdf
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

