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Bijbelleesproject  

Het doel van de Bijbelstudie voor Zoekenden is om niet-christenen te helpen de leer van de Bijbel over red-
ding in Jezus Christus te begrijpen.  
Om dit goed te begrijpen, moet u de moeite nemen om Gods Woord te lezen. God gaf de Bijbel om redding 
aan de mens te tonen, maar zij moeten het lezen en geloven. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder indi-
vidu. De Bijbel is het belangrijkste Boek op aarde en is vertaald in alle belangrijke talen, maar de meeste 
mensen hebben het nog nooit gelezen.  
Terwijl u door deze cursus gaat, probeer de volgende gedeelten van de Bijbel te lezen: Genesis, Exodus, Jo-
zua, Rechters, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, Lukas, Handelingen en Romeinen.  
Dit zal u helpen een basisbegrip van de boodschap van de Bijbel te krijgen. Schrijf vragen op om met de le-
raar te bespreken. 
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Het Evangelie van Christus 

_______________________________ 
 

Het Evangelie 

Het begrijpen en aannemen van het evangelie van Christus is het belangrijkste in het leven. De Bijbel zegt 
dat er geen andere weg tot redding is dan door het evangelie. We zullen zien dat, afgezien van het evangelie 
van Christus, er niets in de toekomst van een mens is behalve het eeuwige oordeel.  

“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid1 
voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Romeinen 1:16).  

Deze uitspraak komt uit het boek Romeinen, dat zich in het Nieuwe Testament-gedeelte van de Bijbel be-
vindt. Het werd geschreven door de apostel Paulus, die door Christus werd gekozen om een profeet1 te zijn 
en om veel boeken van de Bijbel te schrijven. Voordat Paulus een gelovige in Christus was, was hij een zeer 
religieuze Joodse leraar die christenen haatte en hen vervolgde, zelfs tot de dood toe. Zijn levensverhaal is 
geschreven in het vijfde boek van het Nieuwe Testament, dat de Handelingen van de Apostelen wordt ge-
noemd.  
Romeinen 1:16 zegt dat God zondaars redt wanneer zij in het evangelie geloven. Zonder het evangelie te be-
grijpen en te geloven, is het onmogelijk om gered te worden. De vraag is, wat is het evangelie?  

“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, 
waarin u ook staat, 2 waardoor u ook zalig2 wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, 
tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, 
dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4 en dat Hij begraven is, en 
dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 5 en dat Hij verschenen is aan Kefas, 
daarna aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de 
meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij verschenen aan Jako-
bus, daarna aan alle apostelen. 8 En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig 
geborene” (1 Korinthiërs 15:1-8). 

Deze uitspraak komt uit een ander boek van het Nieuwe Testament, dat 1 Korinthiërs wordt genoemd. Het 
was Paulus’ eerste brief aan de kerk in de stad Korinthe (zie Kaart 03 achteraan in dit studieboek). 
Hier legt Paulus uit wat het evangelie is.  
Het woord “evangelie” betekent “goed nieuws”. Het is het goede nieuws dat God redding heeft voorzien 
voor zondaars zodat zij met God verzoend kunnen worden en het eeuwige leven kunnen hebben.  
Paulus zegt dat hij het evangelie rechtstreeks van Christus heeft ontvangen. Hij heeft het niet zelf bedacht. 
Hij heeft het niet van een religie gekregen.  

Beschouw enkele lessen over het evangelie uit 1 Korinthiërs 15:1-8: 
 
  

 
1 Een profeet is een woordvoerder van God. (Deut. 18:21-22; Jes. 1:20; 2 Petrus 1:21; Matt.1:22). Profetie is de door God gegeven 
gave waarbij de persoon in staat is Gods boodschap te brengen, Gods Woord te spreken. Elke ware profetie draagt dit stempel: 
“want de mond van de HEERE heeft gesproken!” (bv. Jesaja 1:20). http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Heilige-Geest_les13.pdf  
2 De Statenvertaling noemt gered zijn “zalig” zijn, en redding “zaligheid” (in de Griekse grondtekst is dat “sozo”). 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Heilige-Geest_les13.pdf
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Wat is de Schrift? 

Het evangelie zegt dat Christus is gestorven voor onze zonden “volgens de Schriften”. We gaan hier begin-
nen in onze studie van het evangelie, want tenzij we begrijpen wat de Schrift is, zullen we niet kunnen be-
grijpen wie Christus is of enig ander deel van het evangelie.  

Het woord “Schrift” verwijst naar de Bijbel [die uit 66 boekdelen bestaat  Schriften]. 
De Bijbel is het meest geweldige en wonderlijke boek ter wereld. Ik [David Cloud] heb mijn leven besteed 
aan het lezen van boeken. Ik heb de klassiekers van de Engelse literatuur gelezen, de Koran en de Bhagavad 
Gita. Ik heb Boeddha’s Nobele Waarheden gelezen, de Griekse filosofie, de Chinese Odes, en de profetieën 
van Nostradamus. En er is geen boek zoals de Bijbel, zelfs niet in de buurt. Hij heeft de wonderlijkste bood-
schap. Hij heeft de prachtigste taal. Hij heeft de prachtigste beschrijving van God. Hij heeft de geweldigste 
verhalen over het leven van mensen. Hij heeft de beste poëzie, de beste hymnen. Hij heeft de beste geschie-
denis. Hij heeft de wonderlijkste profetieën over de toekomst.  
De Bijbel is verreweg het populairste boek ter wereld. De gehele Bijbel is vertaald in elke grote taal, plus de 
meeste kleinere talen. De Bijbel is geheel of gedeeltelijk beschikbaar in meer dan 2.450 talen. Het vertaal-
werk vordert in nog eens 2.000 talen. Vergelijk dit met andere religieuze boeken. De hindoeïstische geschrif-
ten zijn vertaald in 46 talen, en de moslim Koran in ongeveer 40. 
De Bijbel is Gods openbaring aan de mensheid. Hij bevat de antwoorden op alle grote vragen van het leven, 
zoals deze: Bestaat er een God? Wie is God? Wat is Zijn karakter? Hoe is de wereld ontstaan? Wat is de 
mens? Wat is zijn doel? Is de mens een geëvolueerd dier? Wat is er mis met de mens? Waarom is de wereld 
zo vol problemen? Waarom sterven mensen? Wat gebeurt er met de mens als hij sterft? Is de dood het einde? 
Kan de mens in overeenstemming met God leven? Kan de mens eeuwig leven hebben?  
De mens kan het antwoord op deze vragen niet vinden door zijn eigen verstand of onderzoek. God heeft de 
antwoorden in de Bijbel geopenbaard omdat Hij van de mens houdt en mensen wil redden. 
De Bijbel is geschreven door ongeveer 40 profeten over een periode van ongeveer 1.600 jaar. De eerste vijf 
boeken (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium) zijn geschreven door de profeet Mozes, on-
geveer 3.500 jaar geleden.  
De Bijbel is één Boek met één thema, maar hij bevat 66 afzonderlijke boeken. Elk van deze boeken is een 
belangrijk onderdeel van de algehele boodschap. De Bijbel is verdeeld in twee hoofdindelingen: Het Oude 
Testament, dat 39 boeken heeft (Genesis tot Maleachi), en het Nieuwe Testament, dat 27 boeken heeft 
(Mattheüs tot Openbaring). Het Oude Testament is oorspronkelijk geschreven in de Hebreeuwse taal, en het 
Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. De 66 boeken van de Bijbel zijn verder verdeeld in hoofd-
stukken en verzen. Bijvoorbeeld, het eerste boek van de Bijbel, Genesis, heeft 50 hoofdstukken en elk 
hoofdstuk is verdeeld in verzen. Genesis hoofdstuk 1 heeft 31 verzen. Toen de Bijbelboeken oorspronkelijk 
werden geschreven, hadden ze deze indelingen nog niet. Ze zijn later toegevoegd om dingen gemakkelijker 
te vinden.  
Het Oude Testament bereid de weg voor het Nieuwe Testament. Het begint met de beschrijving van de 
schepping van de mens en de val in de zonde. Vervolgens beschrijft het Gods reddingsplan door de komst 
naar de aarde van Zijn Zoon, Jezus. In het Oude Testament wordt Jezus Christus genoemd. Veel profetieën 
over de komst van Christus worden in het Oude Testament gegeven. We zullen later kijken naar de betekenis 
van “Christus” en enkele van deze profetieën.  
Het Nieuwe Testament bevat de vervulling van de oudtestamentische profetieën. De eerste vier boeken van 
het Nieuwe Testament (Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes) beschrijven de geboorte, het leven, de dood 
en de opstanding van Jezus de Christus. Het vijfde boek van het Nieuwe Testament, de Handelingen van de 
Apostelen, 
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beschrijft de oprichting van de eerste kerken. De rest van het Nieuwe Testament bevat instructies voor Gods 
verloste volk in de kerken. Het laatste boek van de Bijbel, dat Openbaring wordt genoemd, bevat profetieën 
over de terugkeer van Christus, de opstanding, het oordeel en de vestiging van Zijn eeuwige koninkrijk.  
De Bijbel beschrijft de geschiedenis van het volk Israël. God schiep Israël als Zijn speciale natie om redding 
aan de hele wereld te brengen. Het volk van Israël wordt de Joden genoemd. Door Israël gaf God de Bijbel. 
Deze werd geschreven door Joodse profeten (zoals Mozes, David en Jesaja). Door Israël bracht God Jezus in 
de wereld. Jezus werd geboren in Israël en is van Joodse afkomst. God koos de man Abraham als de vader 
van het volk Israël. God beloofde Abraham dat hij de vader van een groot volk zou zijn en dat hij een zegen 
voor de hele wereld zou zijn. Abraham had een zoon genaamd Izaak, die Gods belofte aan Abraham erfde. 
Izaak had een zoon genaamd Jakob, die Gods belofte erfde. De naam van Jakob werd door God veranderd 
in “Israël” en hij had 12 zonen, die de vaders werden van de 12 stammen van Israël. Al deze belangrijke ge-
schiedenissen zijn opgetekend in het eerste boek van de Bijbel, Genesis. De Bijbel beschrijft ook hoe Israël 
een slavenvolk werd voor de Egyptische farao en hoe God Israël door grote wonderen uit Egypte leidde en 
hen naar het land bracht dat Hij hen had beloofd. Deze geschiedenis is te vinden in het tweede boek van de 
Bijbel, Exodus. (Voor de locatie van Israël op een wereldkaart, zie Kaart 01 - Midden-Oosten, achteraan in 
dit studieboek. Israël ligt aan de oostelijke kust van de Middellandse Zee, ten noorden van Egypte).  
De Bijbel bevat de wet van God. In het boek Exodus, het tweede boek van de Bijbel, lezen we hoe God Zijn 
heilige wetten aan Israël gaf op de berg Sinaï, nabij Egypte. De eerste tien van deze wetten worden “De 
Tien Geboden” genoemd. Deze zijn als volgt (in Exodus 20): 
Gebod 1 – Ik ben de HEERE3, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult 
geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.  
Gebod 2 - U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of bene-
den op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, 
want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kin-
deren, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden 
van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht ne men.  
Gebod 3 - U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor on-
schuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.  
Gebod 4 - Gedenk de sabbatdag4, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar 
de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, 
noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten 
is. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij 
rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.  
Gebod 5 - Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw 
God, u geeft.  

Gebod 6 - U zult niet doodslaan5.  
Gebod 7 - U zult niet echtbreken.  

Gebod 8 – U zult niet stelen.  
Gebod 9 - U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 
  

 
3 In plaats van “de HEERE” staat in de Hebreeuwse grondtekst overal het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier). Het bestaat uit vier 
tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uit-
spraak ervan werd niet overgeleverd. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JaHWeH. 
4 De sabbat is opgelegd aan de Joden, niet aan Christenen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sabbat.pdf  en   
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sabbat2.pdf  
5 Dit betekent eigenlijk moorden – zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zesde-gebod.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sabbat.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sabbat2.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zesde-gebod.pdf
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Gebod 10 - U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch 
zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. (Exodus 20:1-17).  

Deze wetten werden gegeven om de mens te tonen wat God van hen verlangt en om te laten zien dat alle 
mensen schuldig zijn voor God. Geen man of vrouw leeft naar Gods heilige wetten. Alle mensen hebben 
deze wetten overtreden, te beginnen met de eerste wet, die zegt dat men geen andere goden voor de ene ware 
God mag hebben. Wij overtreden Gods wetten vanaf onze vroegste leeftijd. We hoeven niet naar school om 
te leren liegen, bedriegen en stelen. God verlangt dat de mens Zijn heilige wetten houdt vanuit het hart. Om 
door God geaccepteerd te worden, is het niet genoeg om aan de buitenkant goed te handelen; het hart moet 
zuiver zijn. En geen mens heeft een zuiver hart. Gods wet zegt: “U zult niet begeren het huis van uw naaste. 
U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, 
noch iets wat van uw naaste is”. Dit is een zonde van het hart. Merk op dat God zegt de vrouw van uw naaste 
niet te begeren. Jezus leerde dat als een man naar een vrouw kijkt om naar haar te verlangen in zijn hart, hij 
overspel pleegt. Daarom is overspel niet alleen een zonde van het lichaam; het is een zonde van het hart. 
Gods wetten tonen dat de mens zowel in zijn daden als in de verborgenheden van zijn hart een zondaar is.  
Dit zijn enkele fundamentele lessen over “de Schrift”.  
(Voor meer over het bewijs dat de Bijbel het Woord van God is, zie The Bible’s Proof, dat beschikbaar is als 
gratis eBook van www.wayoflife.org). 
 
BEANTWOORDINGSVRAGEN OVER DE SCHRIFT  

De leerling moet deze vragen beantwoorden vóór de volgende les.  
1. Wat is het evangelie?  
2. In welk boek en hoofdstuk van de Bijbel staat een korte samenvatting van het evangelie van  
Jezus Christus?  

3. Wat is de betekenis van het woord “evangelie”?  
4. Wat is het evangelie van Jezus Christus?  

5. Wat is de betekenis van het woord “Schrift”?  
6. In ongeveer hoeveel talen is de Bijbel vertaald?  
7. De Bijbel is Gods ______________ aan de mensheid.  
8. Wat zijn drie van de grote levensvragen die in de Bijbel worden beantwoord en die u persoonlijk het 
meest interesseren?  

9. De Bijbel is geschreven door ongeveer ____ profeten gedurende een periode van ongeveer _______ jaar.  
10. Wat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel?  

11. Welke profeet schreef deze boeken?  
12. Wat zijn de twee grote delen van de Bijbel?  

13. Uit hoeveel afzonderlijke boeken bestaat de Bijbel?  
14. De boeken van de Bijbel zijn verdeeld in ___________ en ____________.  

15. Wat zijn de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament?  
16. Wat is het onderwerp van deze boeken?  

17. Wat is het laatste boek van de Bijbel en wat is het onderwerp?  
18. Welke twee dingen gaf God aan de wereld door Israël?  

19. Welke man is de vader van Israël?  
20. Wat is de naam van die man zijn zoon en kleinzoon die de beloften van God erfden? 
  

http://www.wayoflife.org).
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21. Hoeveel zonen had de kleinzoon die de stamhoofden van Israël werden?  

22. Israël werd een slavenvolk voor welke oude natie?  
23. Wat is de naam van de berg waar God Zijn wetten aan Israël gaf?  

24. Wat is het eerste gebod van God?  
25. Waarom gaf God Zijn wetten aan de mensen? 

 

Wie is Christus? 

Het evangelie zegt “dat Christus gestorven is voor onze zonden” (1 Korinthiërs 15: 
Daarom, om het evangelie te begrijpen, moeten we weten “wie is Christus?”  
Christus betekent “de Gezalfde”. Christus is een Grieks woord dat hetzelfde betekent als het Hebreeuwse 
woord Messias. Het verwijst naar Gods uitverkoren mens. Het verwijst naar de man die God heeft gekozen 
om de Redder van de wereld te zijn en om Gods eeuwige koninkrijk te vestigen.  
Christus verwijst naar Oudtestamentische profetieën over de komst van Gods uitverkoren mens. Dit is het 
hoofdthema van het Oude Testament.  
Nadat de eerste man en vrouw zondigden in de Hof van Eden, werden zij veroordeeld tot de dood en tot eeu-
wige straf. Dit wordt “de Val van de mens” genoemd. Hier zullen we later meer over praten in de les over de 
zonde van de mens.  
God heeft redding voor de mensheid gepland. Hij was van plan Christus naar de wereld te sturen om de straf 
te dragen die zondige mensen verdienen, zodat zij gered kunnen worden. Toen Jezus kwam, zei Hij: “De 
Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is” (Lukas 19:10).  
God gaf profetieën door Zijn heilige profeten over de komst van Christus, de Redder. Al deze profetieën 
werden vervuld door Jezus. We kunnen de vervulling lezen in de evangeliën van Mattheüs, Markus, Lukas 
en Johannes, de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament.  

Hier volgen enkele van de profetieën6: 

De profetieën zeiden dat Christus in Bethlehem geboren zou worden.  
“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die 
een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af” (Micha 5:1).  

Micha was een profeet die ongeveer 700 jaar vóór de geboorte van Jezus predikte. Bethlehem is een stad en-
kele kilometers ten zuiden van de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. Het is de geboorteplaats van Jezus, zoals 
we lezen in het Evangelie van Lukas in het Nieuwe Testament. (Zie Kaart 02 – Israël, achter in dit studie-
boek. Jeruzalem en Bethlehem liggen ten westen van de top van de Dode Zee). 

De profetieën zeiden dat Christus uit een maagd geboren zou worden.  
“Daarom zal de Heere7 Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon ba-
ren en Hem de naam Immanuel geven” (Jesaja 7:14).  

De profeet Jesaja leefde ongeveer 700 jaar vóór de geboorte van Jezus. De naam “Immanuel” betekent “God 
met ons”. Christus is “God geopenbaard in het vlees”. Gods plan voor de verlossing van de wereld is dat de 
eeuwige Zoon van God een zondeloos mens zou worden en zou sterven voor de zonden van de mens.  
Christus werd uit een maagd geboren, zoals we lezen in het prachtige verslag in het Evangelie van Lukas, 
hoofdstuk 1-2.  
  

 
6 Zie voor de “Messiaanse Profetieën” uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/#messiaans . 
7 “Heere” is oud-Nederlands voor “Heer”. In het Hebreeuwse O.T. is dat “Adonai” en in het Griekse N.T. is dat “Kurios”. 

http://www.verhoevenmarc.be/#messiaans
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“In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de 
naam Nazareth was, 27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, 
uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 28 En toen de engel bij haar binnengekomen 
was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29 Toen 
zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze 
groet kon zijn. 30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij 
God. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 32 Hij zal 
groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van 
Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen. 34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik 
geen gemeenschap heb met een man? 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal 
over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit 
u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van 
een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37 Want 
geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschie-
den overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg” (Lukas 1:26-38). 

De profetieën zeiden dat Christus genezende wonderen zou verrichten.  
“Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6 

Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen 
wateren zich een weg banen en beken in de wildernis” (Jesaja 35:5-6).  

Jezus vervulde deze profetie door allerlei ziekten te genezen en zelfs de doden op te wekken. We lezen hier-
over op veel plaatsen in de evangeliën. “En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen 
en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk”  
(Mattheüs 4:23).  
De profetie in Jesaja 35:6 over wateren die in de wildernis uitbreken, zal vervuld worden wanneer Christus 
Zijn koninkrijk op aarde vestigt en de woestijnen en wildernissen tuinen zullen worden.  

De profetieën zeiden dat Christus gekruisigd zou worden.  
“Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen; mijn hart is als was, het is gesmolten diep 
in mijn binnenste. 16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; U 
legt mij in het stof van de dood. 17 Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft 
mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord” (Psalm 22:15-17).  

Deze Psalm werd ongeveer 1.000 jaar voor de geboorte van Jezus geschreven door de profeet David. Psalm 
22 beschrijft de vreselijke dood door kruisiging, maar toen David het schreef, werd de kruisiging nog niet 
beoefend op deze aarde! Het begon beoefend te worden in de dagen van het Romeinse Rijk, niet lang voor-
dat Jezus werd geboren. Om de meest goddeloze misdadigers, zoals moordenaars, te straffen, spijkerde de 
Romeinse regering hun handen en voeten aan een houten kruis en liet ze daar achter om te sterven. Normaal 
gesproken duurde het dagen voordat ze in langzame pijn stierven. De botten van het slachtoffer werden door 
het geweld uit het gewricht getrokken. Door bloedverlies had het slachtoffer een vreselijke dorst, maar hem 
werd niets te drinken gegeven. Dit alles wordt beschreven in de profetie in Psalm 22.  
De “honden” die in de Psalm worden genoemd, worden in dezelfde passage uitgelegd. Zij zijn de goddeloze 
mensen die Jezus kruisigden en Hem bespotten toen Hij aan het kruis hing. Ze worden “honden” genoemd, 
verwijzend naar wilde honden, omdat ze zich gedroegen als wilde dieren.  
Jezus werd gekruisigd door de Romeinse regering, ook al had Hij geen misdaad begaan. De Joodse reli-
gieuze leiders waren jaloers op Jezus en haatten Hem en ze brachten valse beschuldigingen tegen Hem aan 
de Romeinse gouverneur, Pilatus, die uiteindelijk instemde om Hem te laten doden. Het verslag van Jezus’ 
proces en kruisiging wordt gegeven in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. 
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De profetieën zeiden dat soldaten zouden dobbelen om Jezus’ kleed aan de voet van het kruis.  

“Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad”(Psalm 22:19).  
De wrede Romeinse soldaten deden dit terwijl Jezus aan het kruis leed. Dit is opgetekend in Mattheüs 27:35:  

“Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou 
worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding 
hebben ze het lot geworpen”.  

De profetieën zeiden dat het volk Jezus zou bespotten. 
“Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. 8 Allen die mij 
zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: 9 Hij heeft zijn zaak aan 
de HEERE toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is”  
(Psalm 22:7-9).  

De vervulling van deze profetie staat geschreven in Mattheüs 27:39-44:  
“En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, 40 en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in 
drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! 41 En evenzo 
spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: 
42 Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu 
van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. 43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu ver-
lossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 44 Hetzelfde verweten Hem 
ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren”.  

De profetieën zeiden dat het volk zou zitten en staren naar Jezus. 
“... en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij” (Psalm 22:18).  

De vervulling hiervan is opgetekend in Mattheüs 27:36 KJV8: “And sitting down they watched him there”.  

De profetieën zeiden dat de beenderen van Jezus niet gebroken zouden worden.  
“Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken” (Psalm 34:21).  

Deze Zijn verbazingwekkende profetie werd vervuld op de dag van de kruisiging van Christus. De volgende 
dag was het een Joodse religieuze dag, dus de oversten wilden de slachtoffers van de kruisen halen. Twee 
dieven werden die dag met Jezus gekruisigd, één aan elke kant van Hem. Aan het eind van de dag leefden de 
dieven nog, dus braken de soldaten hun beenderen om hun dood te bespoedigen. Maar Jezus was al dood, 
dus geen van Zijn beenderen was gebroken. De vervulling hiervan wordt beschreven in Johannes 19:  

“Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was 
(want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken 
en zij weggenomen mochten worden. 32 De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste 
en van de ander die met Hem gekruisigd was, 33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al ge-
storven was, braken zij Zijn benen niet …  

 Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebro-
ken worden” (Johannes 19:31-33, 36).  

De profetieën zeiden dat Christus zou lijden voor de zonden van de mens.  
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de 
vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij dwaalden 
allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid 
van ons allen op Hem doen neerkomen.” (Jesaja 53:5-6). 

  

 
8 De Engelse Bijbel KJV 1611. 
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Dit is een andere profetie van Jesaja. Het is een van de mooiste passages in de Bijbel. Jesaja profeteerde dat 
Christus gestraft zou worden in plaats van zondaars. Hij zegt dat alle mensen van God zijn afgedwaald, en 
dat God onze zonden op Christus heeft gelegd. Jezus vervulde dit toen Hij Zijn bloed vergoot en aan het 
kruis heeft geleden. Ik kan gered worden omdat Jezus in mijn plaats werd gestraft.  
Dit is alsof een rechter de straf van een misdadiger op zich neemt zodat de misdadiger vrij kan komen. Dit is 
wat God voor zondaars deed. Jezus betaalde de schuld van de zondaar. Elke zonde moet gestraft worden, en 
dat betekent dat elke zondaar een grote schuld aan God heeft die hij niet zelf kan betalen. Geen enkele hoe-
veelheid goede daden zal alle zonden die ik tegen God heb begaan kunnen vergoeden. De zondeschuld moet 
betaald worden, en deze zal betaald worden in het poel van vuur door eeuwigdurende lijden. Het goede 
nieuws van het evangelie is dat Jezus de zondeschuld volledig heeft betaald, en dat de zondaar kan worden 
bevrijd van eeuwige straf als hij Jezus als zijn Verlosser aanneemt.  

De profetieën zeiden dat Christus het Lam van God zou zijn.  
Het Oude Testament voorspelt dat Christus Gods offer voor de zonde zal zijn. Hij zal plaatsvervanger zijn 
voor de zondaar. Dit werd op veel manieren geprofeteerd. Een van deze profetieën was het Pascha-lam dat 
wordt beschreven in Exodus 12. Toen God Israël uit de slavernij in Egypte leidde, weigerde de koning van 
Egypte, de farao, hen vrij te laten. Dus doodde God de eerstgeboren zoon van de farao en van alle Egypti-
sche families. God zei dat Hij over het land zou heen gaan tijdens de nacht en de eerstgeborene als oordeel 
voor Egypte’s zonde tegen Hem zou doden. Israël werd van dit oordeel gered door het Pascha-lam. De fami-
lies van Israël kregen de instructie een lam te doden, zijn bloed te vergieten en het bloed op de deurposten 
van hun huizen te smeren. God zei: “Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u 
zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen” (Exodus 12:13).  
Dit gebeurde, en Israël kwam die nacht uit Egypte, 3.500 jaar geleden. Alle eerstgeborenen van Egypte stier-
ven, maar geen enkele ziel van de Israëlieten stierf, omdat zij beschermd waren door het bloed van het Pas-
cha-lam. Het Pascha was ook een profetie van de komst van Jezus. Hij is het Lam van God dat stierf en Zijn 
bloed vergoot voor de redding van de mens. Elke zondaar die zijn geloof in Jezus als Verlosser stelt, zal niet 
worden geoordeeld samen met de rest van de wereld, net zoals de families van Israël niet geoordeeld werden 
samen met het volk van Egypte. Het Lam was hun redding. Toen Jezus kwam, zei Zijn voorganger, die Jo-
hannes de Doper heette, “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!”  
(Johannes 1:29). 

De profetieën zeiden dat Christus in het graf van een rijke man zou worden begraven.  
“En hij maakte zijn graf met de boosdoeners, en met de rijken in zijn dood...” (Jesaja 53:9).  

Dit is een volgende profetie van Jesaja. Ze werd vervuld toen Jezus stierf en door Zijn discipelen van het 
kruis werd gehaald en Zijn lichaam in het graf van een rijke discipel genaamd Jozef van Arimathea werd ge-
plaatst. We lezen hierover in het Evangelie van Johannes 19:38-42.  

“En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees 
voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan 
ging en nam het lichaam van Jezus weg. 39 En Nicodemus (die eerst ‘s nachts naar Jezus toe gekomen 
was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. 40 Zij namen dan 
het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van 
de Joden is bij het begraven. 41 En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een 
nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 42 Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding 
van de Joden, omdat het graf dichtbij was” (Johannes 19:38-42). 

De profetieën zeiden dat Christus uit de dood zou opstaan. 
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“Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet”  
(Psalm 16:10).  

Deze profetie werd gegeven door de profeet David. Jezus vervulde deze profetie toen Hij opstond uit de 
dood na drie dagen in het graf. Hij werd gezien door honderden ooggetuigen. Na 40 dagen steeg Jezus terug 
op naar de hemel vanwaar Hij kwam.  

De profetieën zeiden dat Christus de tweede keer naar de aarde zal terugkeren om het koninkrijk van 
God te vestigen.  

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En 
men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbrei-
ding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn ko-
ninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeu-
wigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen” (Jesaja 9:5-6).  

Deze profetie van de tweede komst van Christus om het koninkrijk van God op aarde te vestigen zal in de 
toekomst worden vervuld. Jezus beloofde dat Hij terug zal komen. David was de koning van Israël. Zijn le-
ven en koninkrijk worden beschreven in de Bijbel in de boeken 1 en 2 Samuël. God beloofde David dat 
Christus uit zijn familie geboren zou worden en dat Christus het koninkrijk van David zou heroprichten.  
Dus wanneer het evangelie zegt “dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften” 
(1 Korinthiërs 15:3), verwijst het naar deze profetieën die vóór de geboorte van Jezus werden gegeven. Er 
waren ook andere profetieën. Jezus is de enige mens in de geschiedenis die deze heeft vervuld.  
Geen ander mensenleven werd vóór zijn geboorte in een boek beschreven. De profetieën van de Bijbel be-
wijzen dat dit het Woord van God is, omdat alleen God de toekomst kent. 
We weten zeker dat de Bijbel bestond voordat Jezus werd geboren, omdat we kopieën hebben van de profe-
ten die dateren van 150 tot 200 jaar voor Jezus. Dit zijn de Dode Zeerollen die bewaard zijn gebleven in 
grotten in het droge woestijnklimaat nabij de Dode Zee in het zuiden van Israël. Het waren boeken geschre-
ven op lederen rollen die uitgerold konden worden. Eén van deze rollen is de volledige profetie van Jesaja, 
die we in deze studie hebben geciteerd. Het wordt de “Grote Jesajarol” genoemd, en deze grote schat wordt 
bewaard in het Israël Museum in Jeruzalem.9  
Nu weten we iets over wie de Christus uit de Schrift is.  
Het geloof in het evangelie vereist dat ik geloof dat Jezus de Christus is die in de profetieën van het Oude 
Testament was beloofd.  
Het geloof in het evangelie betekent ook dat ik valse christussen moet afwijzen. Jezus waarschuwde dat 
valse christussen in de wereld zullen komen en mensen zullen misleiden. “Let op, dat niemand u misleidt. 
Want velen zullen in mijn naam komen, zeggende: Ik ben Christus; en velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5). 
De manier om te weten wat een valse christus is, is door zijn leer te onderzoeken en te vergelijken met de 
Bijbel. De beschrijving van de ware Christus is te vinden in de Bijbel. Hij is de eeuwige Zoon van God, ge-
boren uit een maagd, zonder zonde. Hij stierf en schonk Zijn bloed om de zondeschuld van de mens te beta-
len. Hij stond lichamelijk op uit de dood. Hij ging terug naar de hemel, waar Hij Zijn terugkeer afwacht. Een 
valse christus is de Christus beschreven in The Aquarian Gospel of Jesus the Christ. Ik heb dit gelezen voor-
dat ik christen werd. Dit boek zegt dat Christus naar Egypte en India ging toen Hij jong was en daar de wijs-
heid van de goeroes leerde. Dit is een valse christus. De ware Christus is de eeuwige Zoon van God. Hij is 
de bron van alle wijsheid en hoefde geen wijsheid te leren van een leraar in deze wereld. Een andere valse 
christus is de Jezus van de islam. De Koran, het heilige boek van de islam, spreekt over Jezus (Isa), maar het 
is niet de Jezus van de Bijbel. De Jezus van de Koran is niet de Zoon van God en stierf niet aan het kruis 
voor de zonden van de mens. 
  

 
9 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dodeZeeRollen.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dodeZeeRollen.pdf
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BEANTWOORDINGSVRAGEN OVER CHRISTUS  

De student moet deze vragen beantwoorden voordat hij verdergaat.  
1. Wat is het evangelie van Jezus Christus?  
2. De Bijbel is geschreven door ongeveer ____ profeten over een periode van ongeveer _______ jaar.  
3. Welke profeet schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel?  
4. Wat zijn de twee hoofdindelingen van de Bijbel?  
5. Hoeveel afzonderlijke boeken heeft de Bijbel?  
6. Wat zijn de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament?  
7. Wat is het onderwerp van deze boeken?  
8. Welke man is de vader van Israël?  
9. Wat is de naam van de zoon en kleinzoon van die man die de beloften van God erfden?  
10. Wat betekent de titel “Christus”?  
11. Wat is het Hebreeuwse woord dat hetzelfde betekent?  
12. Christus verwijst naar de profetieën in het Oude Testament over de komst van Gods uitverkoren man om 
de __________ van de wereld te zijn.  
13. Wat is de val van de mens?  
14. Christus kwam voor welk doel de wereld binnen?  
15. Waar zou Christus geboren worden, volgens de profetieën van de Bijbel?  
16. Welke profeet zei dat Christus uit een maagd geboren zou worden?  
17. Ongeveer hoeveel jaar voor de geboorte van Jezus werd deze profetie over de maagdgeboorte gegeven?  
18. Wat is de betekenis van de naam “Immanuel”?  
19. Wat is de naam van de engel die naar Maria kwam om de geboorte van Jezus aan te kondigen?  
20. Hoeveel soorten ziekten genas Jezus?  
21. Welke grote profetie beschrijft de details van de kruisiging van Jezus?  
22. Wat was kruisigen?  
23. Ongeveer hoe lang voor de geboorte van Jezus werd deze profetie geschreven?  
24. Waarom werden de mensen die Jezus kruisigden “honden” genoemd?  
25. Wat deden de soldaten terwijl Jezus aan het kruis leed?  
26. Wat deed het volk toen Jezus aan het kruis leed?  
27. Waarom hebben de soldaten Jezus’ beenderen niet gebroken?  
28. Wat deed Jezus voor zondaars toen Hij stierf aan het kruis?  
29. Waarom is de zondaar God een schuld verschuldigd?  
30. Hoe kan de zondaar deze schuld zelf betalen?  
31. Hoe kan de schuld worden betaald?  
32. Wat was het Pascha?  
33. Wat betekent het dat Christus het Lam van God is?  
34. Wie was de rijke man die zijn eigen graf beschikbaar stelde voor de begrafenis van Jezus?  
35. Wie was David en welke belofte gaf God hem?  
36. Wat werd gevonden in de Dode Zee-grotten wat bewijst dat de profetieën van de Bijbel werden geschre-
ven vóór de geboorte van Jezus?  
37. Jezus waarschuwde dat ______ _________ in de wereld zal komen. 
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Wat is Zonde? 

Het evangelie zegt: “Christus stierf voor onze zonden”.  
Daarom, om behouden te worden, moet ik begrijpen wat zonde is en moet ik erkennen dat ik een zondaar 
ben. Zonde is het overtreden van Gods wet. “Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de 
zonde is de wetteloosheid” (1 Johannes 3:4).  
De Bijbel zegt dat alle mensen zondaars zijn “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van 
God” (Romeinen 3:23).  
Wat bedoelt de Bijbel wanneer hij zegt dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen? Het 
betekent dat alle mensen Gods heilige wetten hebben overtreden. Het betekent dat geen enkele mens voldoet 
aan Gods rechtvaardige normen. Dit is de betekenis van het missen van Gods heerlijkheid. Het is als een 
meetlat van één meter. De meetlat symboliseert Gods perfecte rechtvaardige norm voor de mens. Het geeft 
de gerechtigheid aan die God van de mens verlangt. Maar vanwege de zonde haalt geen enkele man of 
vrouw zo’n hoogte. Geen mens is zo rechtvaardig. We blijven ver achter.  

De Bijbel beschrijft de zonde van de mens als volgt:  
“Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is 
niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand 
die goeddoet, er is er zelfs niet één. 13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif 
is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 hun voeten zijn snel om bloed te ver-
gieten. 16 Vernieling en ellende is op hun wegen, 17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. 18 De 
vreze Gods staat hun niet voor ogen” (Romeinen 3:10-18).  

Dit is de natuurlijke toestand van de mens vanaf de geboorte. In de ogen van God is geen enkele mens recht-
vaardig of goed. Allen zijn afgedwaald van God. 
Merk op dat de Bijbel zich vooral richt op de spraak van de mens om te bewijzen dat hij een zondaar is. 
Over de hele aarde, in elke taal, is de spraak van de mens gevuld met kwaadspreken, hatelijk spreken, be-
drog, vervloeken en bitterheid. God gaf de mens het vermogen om te spreken door hem de geweldige uitrus-
ting van de menselijke tong, mond, keel en geest te geven, iets wat geen enkel ander schepsel heeft, maar de 
mens heeft dit prachtige geschenk voor het kwaad gebruikt. In plaats van God te zegenen, vervloekt en las-
tert hij. In plaats van waarheid en liefde tot zijn medemens te spreken, spreekt hij woede, laster, spot, jaloe-
zie en bitterheid uit. Elk kwaad woord, elke leugen, ieder vloekwoord, ieder bitter woord is een grote zonde 
tegen de Schepper.  
We zien dat het de zonde van de mens is die de vrede van de aarde heeft weggenomen. “De weg van de 
vrede hebben zij niet gekend”. Er zijn vredesbewegingen in onze tijd, maar de mens kan niet eens vrede be-
waren met zijn eigen buren, vrienden en geliefden. Dit komt doordat hij van nature zondig en egoïstisch is. 
Het maakt niet uit hoe opgeleid hij is of hoe rijk hij is, hij is een zondaar, en zondaars hebben geen vrede.  
We zien dat zonde het gebrek aan godsvrees is. “De vreze Gods staat hun niet voor ogen”. Dit betekent dat 
mensen God als Schepper niet eren. Zij gehoorzamen God niet. Zij eren God niet als de God van hun leven 
en leven niet volgens Zijn wetten. 

Hoe is de mens in deze vreselijke toestand gekomen?  
De Bijbel vertelt ons dat de zonde van de mens begon in de Hof van Eden, zoals beschreven in Genesis 1-3. 
God schiep de wereld en maakte de eerste man en vrouw om de wereld te bewonen en te regeren. Hun na-
men waren Adam en Eva. Toen God de mens schiep, was hij rechtvaardig en had geen zonde. Mensen wer-
den zondaars toen Adam en Eva God ongehoorzaam waren. Nadat God Adam had gemaakt en hem in de 
prachtige tuin had gezet, gebood God hem om niet van de vrucht van de boom van de kennis van goed en 
kwaad te eten. Dit was een van de vele bomen in de hof. God vertelde Adam dat als hij  
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deze wet zou overtreden en van die boom zou eten, hij zou sterven. Dit is precies wat er gebeurde. Satan, in 
de gedaante van een mooie slang10, verleidde Eva en zij en Adam aten van de vrucht van die boom. Ze stier-
ven die dag geestelijk, wat betekent dat ze in hun geest van God gescheiden werden, en later stierven ze li-
chamelijk. En al hun kinderen zijn gestorven. Hieronder staat dit verslag in de Bijbel: 

“De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. 
16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17 maar van de boom 
van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u ze-
ker sterven” (Genesis 2:15-17). 
“De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei 
tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de 
vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht 
van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet 
aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet 
dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en 
kwaad kennend. 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor 
het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn 
vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. 7 Toen werden de ogen 
van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten 
voor zichzelf schorten. 8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind 
in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te 
midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij 
zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En 
Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had 
daar niet van te eten? 12 Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die 
boom gegeven en ik heb ervan gegeten. 13 En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar ge-
daan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. 14 Toen zei de HEERE God 
tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het 
veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. 15 En Ik zal vijandschap te-
weegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop ver-
morzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 16 Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwanger-
schap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij 
zal over u heersen. 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van 
die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u 
vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 dorens en distels zal hij voor u 
laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, 
totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof 
terugkeren. 20 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. 21 En de 
HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. 22 Toen 
zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, 
laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou le-
ven! 23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, 
waaruit hij genomen was. 24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs 
met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken” 
(Genesis 3:1-24). 

De slang is de duivel of Satan.  
Hij is een gevallen engel die zich tegen God heeft verzet. Hij nam de vorm aan van een prachtige slang om 
Eva te verleiden, en zij werd verblind door zijn schoonheid en werd misleid 
  

 
10 Vóór de zondeval had de slang waarschijnlijk poten, maar daarna zou ze op haar buik gaan, zoals wij slangen kennen. 
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door zijn leugens. Zij wilde de vrucht van de boom ervaren. Satan beloofde dat ze zoals God zou zijn. Hij 
beloofde haar vrijheid, maar ze kreeg slavernij. Hij beloofde haar leven, maar ze kreeg de dood.  
God oordeelde over de man en de vrouw en stuurde hen uit de hof. De cherubs zijn engelachtige wezens die 
Satan niet volgden in zijn opstand.11  
Voordat God Adam en Eva uit de tuin stuurde, kleedde Hij hen in kleren van huiden. Dit was het eerste 
dierenoffer. De kleding is het eerste Messiaanse type of beeld in het Oude Testament. Hieronder volgen en-
kele lessen. Ten eerste: de kleren waren nodig. Adam en Eva probeerden hun naaktheid te bedekken met 
schortjes van vijgenbladeren die ze zelf hadden gemaakt, maar God accepteerde dit niet. Alle mensen zijn 
zondaars die Gods redding nodig hebben, en er is niets wat wij zelf kunnen doen dat ons zal redden. Onze 
goede werken en religies kunnen niets doen om ons in een goede relatie met God te brengen. Ten tweede: de 
kleren werden gemaakt door het vergieten van het bloed van een onschuldig offer. Dit wees naar Christus, 
“het Lam van God” (Johannes 1:29). Onschuldige dieren moesten sterven zodat de man en vrouw gekleed 
konden worden. Dit is een beeld van Christus’ verzoenende dood en het kleden van de gelovige in Zijn ge-
rechtigheid. Zie 2 Korinthiërs 5:21, “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”. Ten derde: de kleren waren volledig 
van Gods ontwerp en makelij, wat aangeeft dat redding 100% van God is. Het werd bedacht door God en 
uitgevoerd door God. Vergelijk Hebreeën 1:3, dat zegt dat Christus “de reiniging van onze zonden door 
Zichzelf tot stand had gebracht”. Hij deed alles voor ons. Ten vierde: de kleren waren voldoende. Ze bedek-
ten hen correct en voldoende zodat ze aanvaardbaar waren in Gods ogen. Dit geeft aan dat door Jezus’ ge-
rechtigheid de zondaar gerechtvaardigd of als rechtvaardig verklaard wordt voor God vanwege Zijn offer 
aan het kruis. Er was niets dat Adam en Eva konden toevoegen aan wat God had voorzien. Ten vijfde: de 
kleren waren Gods gave aan behoeftige zondaars; ze werden vrijelijk gegeven. Adam en Eva hadden de god-
delijke bekleding noch verdiend, noch verdienden ze dit. Ten zesde: de kleren werden ontvangen door beke-
ring en geloof. Adam en Eva onderwierpen zich aan Gods redding. Door de gewaden van God te ontvangen, 
erkenden ze dat hun zelfgemaakte kleding van vijgenbladeren niet voldoende was. Ze erkenden dat zij voor 
God naakt en zondig waren. Ze verwierpen hun eigen werken en zelfgerechtigheid.  
Sinds de val van Adam en Eva zijn mensen geboren met zondige harten. Niemand hoeft kinderen te leren 
hoe ze verkeerd moeten doen. Liegen, stelen, ongehoorzaamheid aan ouders, egoïsme, hebzucht, jaloezie - al 
deze dingen komen van nature in elke persoon voor. 
Om de mens te laten zien dat hij een zondaar is en dat hij redding nodig heeft, heeft God Zijn heilige wetten 
aan Israël gegeven op de berg Sinaï en ze zijn opgenomen in het boek Exodus. Ze beginnen met de Tien Ge-
boden, als volgt:  

Gebod 1 – Ik ben de HEERE uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult 
geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.  
Gebod 2 - U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of 
beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet 
dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt 
aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid doet 
aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht ne men.  
Gebod 3 - U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor 
onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.  
Gebod 4 - Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 
maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw 
zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen 
uw poorten is. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat 
erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 

 
  

 
11 In tegenstelling tot vele gevallen engelen (ook demonen genoemd): http://www.verhoevenmarc.be/PDF/demonen-engelen.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/demonen-engelen.pdf
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Gebod 5 - Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw 
God, u geeft.  

Gebod 6 - U zult niet doodslaan [= moorden].  
Gebod 7 - U zult niet echtbreken.  

Gebod 8 – U zult niet stelen.  
Gebod 9 - U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 
Gebod 10 - U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch 
zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.  

(Exodus 20:1-17).  

Niemand houdt deze heilige wetten. Niemand heeft God op de eerste plaats gezet in zijn leven. Niemand 
heeft zijn vader en moeder volledig geëerd. Iedereen heeft zijn ouders ongehoorzaam geweest, zijn ouders 
onteerd. Niemand heeft de zonde van overspel vermeden. Jezus zei dat het voor een man om een vrouw te 
begeren hetzelfde is als overspel plegen (Mattheüs 5:28). Mensen hebben de hoge en heilige naam van God 
tevergeefs gebruikt, wat betekent dat zij Zijn naam als vloek hebben gebruikt of Zijn naam lichtvaardig en 
luchtig hebben uitgesproken, zoals “Oh my God” [of smalend “Jesus!”]. Niemand heeft de zonde van moord 
vermeden, want Jezus zei dat het voor een man om boos te zijn op zijn medemens zonder reden en zijn me-
demens dwaas te noemen, hetzelfde is als moord plegen in het hart (Mattheüs 5:21-22). Haat en moord zijn 
hetzelfde voor God. En niemand heeft de zonde van hebzucht vermeden.  
God gaf de wet om de mensen te laten zien dat zij niet rechtvaardig zijn en om hen te laten zien dat zij schul-
dig zijn voor God.  

“Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond 
gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. 20 Daarom zal uit werken van de wet geen 
vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde” (Romeinen 3:19-20). 

De Bijbel zegt dat de wortel van zonde in het hart van de mens ligt.  

De zondige daden van de mens komen uit zijn zondige hart.  
“En Hij [Jezus] zei: Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. 21 Want van binnenuit, uit het hart 
van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, 22 diefstal, hebzucht, 
allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; 23 al deze 
slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de men” (Markus 7:20-23).  

“Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9). 
De profeet Jeremia zei dat het hart van de mens niet een beetje slecht is, het is hopeloos slecht; het is niet een 
beetje bedrieglijk, het is boven alles bedrieglijk. Dit is wat God zegt over de toestand van de mens. Mensen 
denken meestal dat ze best goed zijn. Ze weten dat ze niet perfect zijn, maar ze denken niet dat ze hopeloos 
slecht zijn. Maar dat is wat God zegt, en dat is wat ik moet erkennen om gered te worden.  
Zelfs als een persoon zijn leven extern zou kunnen opruimen, zeer religieus zou leven, aalmoezen aan de ar-
men zou geven, vriendelijk zou zijn voor zijn naasten en veel goede dingen zou doen, zou hij nog steeds een 
zondaar zijn voor God omdat zijn hart verdorven is. God kijkt naar het hart van de mens (1 Samuël 16:7). 
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De Bijbel zegt dat elke overtreding van Gods wet straf vereist.  
Er is straf voor elke leugen, elke afgoderij, elke ongehoorzaamheid aan de ouders, elke diefstal, elke afgunst, 
elke begeerte, elk overspel, elke haatdragende gedachte.  

De straf voor zonde is eeuwige dood in een poel van vuur. [= andere naam voor de Hel]12 
Dit wordt beschreven in het laatste boek van de Bijbel, dat Openbaring wordt genoemd.  

“En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de 
hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor 
God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des 
levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun 
werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de do-
den die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het 
rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek 
ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen”  
(Openbaring 20:11-15).  

Dit beschrijft het laatste oordeel wanneer God ieder man en iedere vrouw die ooit heeft geleefd zal oordelen. 
Ze zullen worden geoordeeld aan de hand van de boeken die God bijhoudt van ieders leven. De Rechter is 
God, die alle dingen weet. Niets zal verborgen blijven. Niemand zal kunnen liegen over wat hij heeft gedaan. 
Er zullen geen slimme advocaten zijn, geen omkopingen, geen beroep.  
Elke geheime gedachte en elke geheime daad zal worden geoordeeld.  

“God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij 
kwaad” (Prediker 12:14).  

Mensen denken dat veel dingen in hun leven verborgen zijn. Dit begint in de kindertijd. Het kind denkt dat 
het dingen voor zijn ouders kan verbergen. Diefstal en overspel vinden plaats in het donker, omdat men 
denkt dat niemand hen ziet. Maar God heeft schepselen gemaakt die in het donker kunnen zien en de mens 
heeft apparaten gemaakt die in het donker kunnen zien; hoeveel te meer ziet God Zelf alles wat in het donker 
wordt gedaan! De mens denkt dat zijn gedachten geheim zijn, maar niets is geheim voor God.  
Jezus zei dat zelfs elk achteloos woord zal worden geoordeeld. 

“Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven 
op de dag van het oordeel” (Mattheüs 12:36).  

Mensen zijn zo onzorgvuldig in wat ze zeggen. Ze praten en praten en praten, elke dag, hun hele leven, en ze 
denken dat het er niet toe doet wat ze zeggen. “Het is maar praten”. Maar elk woord zal door God worden 
geoordeeld.  
Wie Gods heilige wetten hebben overtreden, zal in de poel van vuur worden geworpen om voor eeuwig 
gestraft te worden.  
De Bijbel zegt dat er geen manier is om uit die plaats te ontsnappen. Er is daar geen mogelijkheid tot red-
ding. Er is geen tweede kans. God wil alle mensen redden, maar ze moeten in dit huidige leven tot Christus 
komen.  
Het oordeel van de Grote Witte Troon laat zien dat het onmogelijk is voor iemand om gered te worden zon-
der Christus. Ieder individu heeft ontelbare zonden begaan, zowel in het openbaar als in het geheim, zowel 
in daad als in hart.  

Hij ontkomt alleen aan dit vreselijke oordeel door Gods Zoon, Jezus, als zijn Redder aan te nemen.  
Als ik dat doe, staat mijn naam in het boek des levens. Het boek des levens bevat de namen van degenen aan 
wie het geschenk van het eeuwige leven is gegeven vanwege de prijs die Jezus heeft betaald. Als mijn naam 
in het boek des levens geschreven staat, betekent dit dat al mijn zonden voor God vergeven zijn; Ik krijg het 
geschenk van 
  

 
12 Zie “Eeuwige straf in de Hel?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwige-straf-in-de-hel.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwige-straf-in-de-hel.pdf
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eeuwig leven door Jezus; ik ben aangenomen als kind van God. Het betekent dat ik van de dood tot het leven 
ben overgegaan, geestelijk. Dit is de betekenis van “opnieuw geboren worden”.  
Om gered te worden, moet ik mezelf zien als de zondaar die God zegt dat ik ben. Ik moet mezelf zien als een 
zondaar die eeuwige verdoemenis verdient omdat ik de heilige wetten van God heb overtreden. Ik heb geen 
excuus. Ik moet begrijpen en erkennen dat ik niet goed ben. “Zoals geschreven staat: Er is niemand recht-
vaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afge-
dwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één” (Romeinen 
3:10-12). Ik moet toegeven dat ik niet rechtvaardig ben en niet goed ben. God zegt dat mijn gerechtigheid als 
een “bezoedeld kleed”13 (HSV) voor Hem is, omdat Hij zo heilig is (Jesaja 64:6).  
Als ik denk dat ik gedeeltelijk goed ben en dat mijn goede werken voor God acceptabel kunnen zijn voor 
redding, kan ik in die toestand niet gered worden. God redt alleen zondaars.  

“Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek 
zijn. 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars” (Lukas 5:31-32). 

BEANTWOORDINGSVRAGEN OVER ZONDE  
De leerling moet deze vragen beantwoorden vóór de volgende les.  

1. Wat is het evangelie van Jezus Christus?  
2. Wat betekent de titel “Christus”?  

3. Wat is het Hebreeuwse woord dat hetzelfde betekent als “Christus”?  
5. Met welk doel kwam Christus in de wereld?  

6. Welke grote profetie beschrijft de details van de kruisdood van Jezus?  
7. Wat deed Jezus voor zondaars toen Hij stierf aan het kruis?  

8. Wat betekent het dat Christus het Lam van God is?  
9. Wat is de definitie van zonde in de Bijbel?  

10. Hoe lijkt “allen … missen de heerlijkheid van God” op een meetlat?  
11. Hoeveel mensen zijn rechtvaardig, volgens de Bijbel? Hoeveel zijn goed?  

12. Hoe beschrijft God de spraak van de mens?  
13. Wat is de vrees voor God?  
14. Van welke boom werd Adam verboden te eten?  

15. Wat zei God dat er zou gebeuren als Adam van deze boom zou eten?  
16. Wat beloofde de slang aan Eva?  

17. Welke zes manieren laten de kleren die God voor Adam en Eva maakte herstel door Jezus Christus zien?  
18. Waarom gaf God de Tien Geboden?  

19. Hoeveel van deze geboden hebt u persoonlijk overtreden?  
20. Hoe definieerde Jezus overspel?  

21. Hoe definieerde Jezus moord?  
22. Waar komen de zondige daden van de mens vandaan, volgens Jezus’ leer?  

23. Hoe beschreef de profeet Jeremia het menselijke hart?  
24. Als een mens een goed leven zou kunnen leiden in zijn uiterlijke daden, zou hij toch een zondaar zijn 
voor God. Waarom? 
  

 
13 In de Engelse Bijbel KJV 1611: “as filthy rags”  vuile vodden of lompen.  
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25. Wat is Gods uiteindelijke straf voor zonde?  
26. In welk boek van de Bijbel wordt deze straf beschreven?  

27. Hoeveel dingen hebt u kunnen verbergen voor God?  
28. Wat zei Jezus over uw ijdele woorden?  

29. Om gered te worden, moet ik toegeven dat ik wat voor soort zondaar ben?  
30. Jezus zei: “Zij die _________ zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ________ zijn”.  

31. Jezus zei: “Ik ben niet gekomen om de ______________ te roepen, maar ______________ tot bekering”.  
 

Christus stierf voor mijn zonden 
Het evangelie zegt dat “Christus voor mijn zonden is gestorven”.  
Het slechte nieuws is dat ik een zondaar ben en dat al mijn zonden bestraft zullen worden. Het goede nieuws 
is dat Christus voor mijn zonden is gestorven. AL mijn zonden.  

We hebben gezien dat alle mensen zondaars zijn en dat elke zondaar naar het eeuwige oordeel gaat.  
Het goede nieuws van het evangelie is dat door Gods liefde en genade dat verschrikkelijke oordeel op Chris-
tus viel. Al mijn straf viel op Christus toen Hij aan het kruis stierf en Zijn bloed vergoot als het Lam van 
God.  

Christus stierf voor de zonde van de hele wereld.  
Dit wordt “plaatsvervangende verzoening” genoemd. Verzoening is het voldoen van een schuld. Het verwijst 
naar de prijs die Christus betaalde om zondaars met God te verzoenen.  

Jezus is de plaatsvervanger van de zondaar.  
Dit zagen we eerder in de studies over de profetieën betreffende Christus. Beschouw opnieuw deze grote 
profetie van Jesaja:  

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf 
14 die 

ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij 
dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de onge-
rechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen” (Jesaja 53:5-6).  

Overweeg enkele lessen uit deze profetie: In Jesaja 53 zien we de zonde van de mens. Hier zijn drie beschrij-
vingen van zonde.  

Ten eerste is zonde “overtreding”. Dit betekent de wet overtreden.  
Ten tweede is zonde “ongerechtigheid”. Dit verwijst naar elk deel van mijn zonde, zowel de zonde van mijn 
hart als de zonde van mijn daden.  
Ten derde is zonde het inslaan van “de eigen weg”. Dit is het fundamentele aspect van zonde. God schiep de 
mens om Hem te gehoorzamen, te dienen en van Hem te houden, maar de mens is zijn eigen weg gegaan om 
zijn eigen leven te leiden zoals hij wil, zonder rekening te houden met God. 
  

 
14 KJV: chastisement   kastijding, straf. 
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In Jesaja 53 zien we de verschrikkelijke dood van Christus aan het kruis. Dit wordt beschreven in drie woor-
den. Hij werd verwond. Hij werd verbrijzeld. Hij werd gekastijd ( “striemen”).  
In Jesaja 53 zien we hoe Christus leed in de plaats van de zondaar. Dit wordt vijf keer herhaald in deze ene 
profetie. De Bijbel benadrukt dat Christus’ dood plaatsvervangend was. Hij stierf niet voor zichzelf, want 
Hij had geen zonde. Hij stierf voor anderen.  
In Jesaja 53 zien we dat Christus stierf voor alle zondaars. Iedere zondaar kan deze profetie voor zichzelf 
toepassen, want er staat twee keer “allen”. Wij zijn allen afgedwaald, en Christus stierf voor allen. Dus als ik 
erken dat ik ben afgedwaald, kan ik zeggen: Christus werd verwond om mijn overtredingen; Hij werd ver-
brijzeld om mijn ongerechtigheden; Hij werd gekastijd zodat ik vrede kan hebben met God; Hij werd gesla-
gen zodat ik genezen kan worden; mijn ongerechtigheid, al mijn zonde in gedachte en daad, werd op Hem 
gelegd. 

Andere bijbelverzen die leren dat Jezus stierf voor de zonde van de mens:  
“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven” (Romei-
nen 5:6).  
“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 
gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:21).  
“Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden” (Galaten 1:4).  
“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat 
geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt” (Galaten 3:13).  
“Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een 
offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God” (Efeziërs 5:2). 
“Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf 
een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14).  
“Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het 
offer van Zichzelf” (Hebreeën 9:26).  
“Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan 
de rechterhand van God” (Hebreeën 10:12).  
“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de 
gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u 
bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen” (1 Petrus 2:24-25).  
“Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardi-
gen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18).  
“Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als 
verzoening voor onze zonden” (1 Johannes 4:10). (“Verzoening” verwijst naar de prijs die Christus betaalde 
om de zonde van de mens weg te nemen). 

Verlossing is Gods vrije gave aan zondaars.  
Overweeg de volgende verzen uit het Nieuwe Testament:  

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet 
uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om 
goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”  
(Efeziërs 2:8-10).  

Dit is de wonderlijke leer over verlossing volgens de Bijbel. Genade betekent dat verlossing een vrije gave 
is. Het is niet door mijn werken.  
Verlossing volgens de Bijbel is anders dan die van welke religie ter wereld dan ook. Volgens de religies is 
verlossing door de werken van de mens. Als de mens dit en dat doet, als hij probeert goed te zijn, als hij 
goede werken doet, als hij bepaalde religieuze rituelen uitvoert, als hij een religieuze filosofie leert, zal hij 
gered worden. Dat is verlossing volgens religie.  
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Religie is iets wat de mens voor God doet. Het is iets wat de mens doet om te proberen zijn eigen weg naar 
God te maken.  
Maar verlossing volgens de Bijbel is helemaal anders. Het is door genade, zonder werken. Het is Gods ge-
schenk. Het is niet dat de mens iets voor God doet, het is God die alles voor de mens doet. Een geschenk is 
iets dat door iemand anders is gekocht en gratis aan mij gegeven wordt. Als het niet gratis is, is het geen ge-
schenk. Jezus betaalde de volledige prijs voor het grote geschenk van eeuwige verlossing. De zondaar ont-
vangt dat geschenk “door het geloof”. Dit betekent geloven dat ik de zondaar ben die God zegt dat ik ben, 
geloven dat ik Gods straf verdien, en geloven dat Jezus stierf om mijn straf te dragen. Het betekent geloven 
dat Jezus de enige Verlosser is.  
Verlossing volgens de Bijbel verschilt ook van het evangelie dat door veel kerken wordt onderwezen. Bij-
voorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk en de Grieks-Orthodoxe Kerk leren dat verlossing is door in Jezus te 
geloven PLUS goede werken te verrichten en de kerkelijke sacramenten op te volgen. Dit is een vals evange-
lie. Er is geen verlossing in een evangelie van genade plus werken. Overweeg het volgende vers uit het boek 
Romeinen in het Nieuwe Testament:  

“Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als 
het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer” (Romeinen 11:6). 

Het geloven van het evangelie betekent dat ik op niets anders vertrouw dan op Christus voor redding. Als ik 
nog op enigerlei wijze vertrouw op een religie, of op mijn goede werken, of op de doop, of op sacramenten, 
of op een priester, of op Maria en de heiligen, of op een kerk, dan geloof ik niet het evangelie van genade en 
dan ben ik niet verlost. Als ik 95% op Gods genade vertrouw en 5% op werken, is dat een vals evangelie. Zo 
kan ik niet verlost worden.  
We denken aan een man die het evangelie hoorde van een paar christenen die op een dag aan zijn deur klop-
ten. Ze vertelden hem dat hij een zondaar is en dat hij onder Gods straf staat en dat Christus voor zijn zonden 
stierf. Ze vroegen hem of hij bereid was Christus als zijn Verlosser aan te nemen, en hij zei dat hij dat was. 
Maar toen vroeg een van de christenen of hij zichzelf een goed mens vond, en hij zei ja, niet perfect maar 
ook niet zo slecht. De christen vroeg daarna of hij een religieus man was, en hij zei dat hij dat was. De chris-
ten vroeg vervolgens of hij dacht dat zijn goede werken en religie hem konden redden, en hij zei ja. Deze 
man geloofde het evangelie niet. Om Christus als Verlosser te ontvangen, moet ik erkennen dat ik de zon-
daar ben die de Bijbel zegt dat ik ben en dat mijn werken en religie mij niet kunnen redden.  
We denken aan John en Charles Wesley in de 18e eeuw, die zo vurig waren voor het Christendom dat ze een 
“heilige club” oprichtten aan de Universiteit van Oxford. Ze waren ijverig in hun gebeds- en vastengewoon-
ten en in het lezen van de Bijbel. Ze werden gewijd als anglicaanse priesters en waagden de gevaarlijke reis 
van Engeland over de Atlantische Oceaan naar Amerika om de inheemsen te prediken. Maar de Wesleys 
vertrouwden op hun goede werken in plaats van op de genade die in het evangelie van Christus te vinden is. 
Ze wisten van Christus, maar kenden Hem niet persoonlijk. Toen een prediker John Wesley vroeg of hij 
hoopte verlost te worden, antwoordde hij: “Ja”. Maar toen de prediker hem vroeg naar de reden van zijn 
hoop, zei hij: “Omdat ik mijn uiterste best heb gedaan om God te dienen”. Hij vertrouwde op zijn eigen wer-
ken in plaats van op Christus.  

BEANTWOORDINGSVRAGEN OVER JEZUS DIE VOOR MIJN ZONDEN STIERF  

De leerling zou deze vragen moeten beantwoorden vóór de volgende les.  
1. Wat is het evangelie van Jezus Christus?  

2. Van welke boom mocht Adam niet eten?  
3. Waarom gaf God de Tien Geboden?  

4. Volgens de leer van Jezus, waar komen de zondige handelingen van de mens vandaan? 
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5. Jezus zei: “Ik ben niet gekomen om de ______________ te roepen, maar ______________ tot bekering”. 
6. Wat is het slechte nieuws en het goede nieuws van de Bijbel?  

7. Jezus is de ______________ van de zondaar.  
8. Wat is de betekenis van “overtreding”?  

9. Wat is de betekenis van “ongerechtigheid”?  
10. Wat is de betekenis van het afwenden naar iemands eigen weg?  

11. Wat is de betekenis van redding uit genade?  
12. Hoeveel moet ik betalen voor iets voordat het ophoudt een geschenk te zijn?  

13. Het evangelie geloven betekent dat ik niet vertrouw op ___________ anders dan Christus voor redding.  
14. Als een persoon denkt dat hij een behoorlijk goed mens is, kan hij dan Christus ontvangen en gered wor-
den in die toestand?  
15. Als een persoon 1% vertrouwt op zijn religie voor redding, kan hij dan Christus ontvangen en gered wor-
den in die toestand?  
 

Christus werd begraven 
Het evangelie zegt: “Christus stierf voor onze zonden volgens de Schriften, en dat Hij begraven werd..”.  
De begrafenis van Christus bewees dat Hij echt stierf. Hij werd niet slechts bewusteloos of deed alsof Hij 
stierf, zoals sommigen hebben beweerd. De reden waarom de Romeinse soldaten de benen van Jezus niet 
braken, is omdat Hij al dood was, zoals we hebben gezien (Johannes 19:31-34). De Romeinse soldaten wa-
ren deskundig op het gebied van de dood. Ze wisten dat Jezus dood was.  
De begrafenis van Christus vervulde de profetie. De Bijbel voorzegde dat Jezus in het graf van een rijke man 
zou worden begraven, zoals we zagen in de profetie in Jesaja 53:9. Deze profetie, geschreven ongeveer 710 
jaar voordat Jezus werd geboren, werd vervuld toen Jezus van het kruis werd gehaald door een rijke discipel 
genaamd Jozef en werd begraven in het eigen graf van die discipel.  

“Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en 
die ook zelf een discipel van Jezus was. 58 Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen 
gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. 59 En Jozef nam het lichaam in ontvangst, 
wikkelde het in zuiver fijn linnen, 60 en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en 
nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg” (Mattheüs 27:57-60).  

 

Christus stond op uit de dood 
“En dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 5 en dat Hij verschenen is aan 
Kefas, daarna aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van 
wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij verschenen aan 
Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8 En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de on-
tijdig geborene” (1 Korinthiërs 15:4-8).  

De lichamelijke opstanding van Christus is een essentieel onderdeel van het evangelie. Om gered te worden, 
moet ik geloven dat Jezus Christus leeft en dat Hij bereid is mij te ontvangen wanneer ik Hem aanroep. 
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De opstanding van Christus was “volgens de Schrift” omdat deze werd voorspeld in Psalm 16:10, zoals we 
hebben gezien. Dit werd ongeveer 1.000 jaar vóór de komst van Jezus geschreven.  
Christus stond op uit de doden op de eerste dag van de week (onze zondag). Het volgende is het verslag uit 
het Evangelie van Mattheüs, het eerste boek van het Nieuwe Testament: 

“Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magda-
lena en de andere Maria om naar het graf te kijken. 2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want 
een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en 
ging erop zitten. 3 Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4 De bewakers beef-
den van angst voor hem en werden als doden. 5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U 
hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want Hij 
is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. 7 En ga haastig 
heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; 
daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 8 En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en 
grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 9 Toen zij weggingen om het aan 
Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar 
Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga 
heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. 11 Terwijl zij 
onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er 
gebeurd was. 12 En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de 
soldaten veel geld te geven, 13 en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn ‘s nachts gekomen en hebben Hem 
gestolen, terwijl wij sliepen. 14 En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken 
dat u zonder zorgen bent. 15 Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was 
voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag” (Mattheüs 28:1-15). 

De opstanding van Christus bewees dat Hij de Zoon van God is. Paulus zei dat Christus “met kracht bewe-
zen [heeft] dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden” (Romeinen 1:4). Jezus profe-
teerde vaak dat Hij op de derde dag zou opstaan. “Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat 
Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en 
de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt” (Mattheüs 
16:21). Als Christus niet uit de dood was opgestaan, zou dit bewijzen dat Hij een misleide man of een valse 
profeet was en niet de Zoon van God die Hij beweerde te zijn.  
Het bewijs van de opstanding zijn de ooggetuigen.  
Nadat Hij uit de dood was opgestaan, bleef Christus 40 dagen bij Zijn discipelen. Christus verscheen aan al 
Zijn discipelen. Eén keer verscheen Hij aan meer dan 500 tegelijk. Hij liet hen Hem aanraken en at voedsel 
om te bewijzen dat Hij geen geest was (Lukas 24:36-43). Hij onderwees hen en bereidde hen voor op Zijn 
terugkeer naar de hemel. Hij gaf hen de opdracht om naar de hele wereld te gaan en het evangelie te predi-
ken (Mattheüs 28:18-20).  
En het zijn niet alleen de Evangeliën en de brieven van het Nieuwe Testament die ooggetuigenverslagen van 
de opstanding van Christus geven.  
Clemens van Rome (overleden in 99) kende enkele van de apostelen persoonlijk, en we hebben zijn brief aan 
de kerk van Korinthe. Dit is een directe link naar de opstanding van Christus.  
Polycarpus (69-159) kende ook persoonlijk de apostel Johannes en andere gelovigen die ooggetuigen waren 
van Jezus’ opstanding, en we hebben zijn brief aan de kerk van Filippi daterend uit ongeveer 115 na Chris-
tus.  

Het bewijs van de opstanding zijn ook de veranderde levens.  
Overweeg de getuigenis van Paulus. Hij geloofde niet dat Jezus de Christus was. Hij was een vijand van de 
christenen. Wat veranderde Paulus van een bittere vijand van Christus in een ijverige volgeling? Vanuit een 
aardse perspectief had Paulus 
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absoluut niets te winnen en alles te verliezen door Christus te volgen. Hij gaf toe dat hij “in het Jodendom 
meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk” (Galaten 1:14). Hij had een hoge positie 
onder de Joden. Hij had geld, macht en prestige. Paulus zei dat het de opgestane Christus was die hem over-
tuigde (Handelingen 22:3-21). Als een ijverige Joodse Farizeeër en leider van de tegenstanders van Christus, 
bevond Paulus zich in een positie om het verhaal over de discipelen die het lichaam stalen, te kennen. Als hij 
had gedacht dat Jezus’ lichaam daadwerkelijk ergens verborgen lag, zou hij nooit in de opstanding hebben 
geloofd. Het is duidelijk dat hij geen geloof hechtte aan dit verhaal.  
Sinds de tijd van Paulus hebben talloze mensen in Jezus geloofd, en hun levens zijn veranderd. Elke christe-
lijke bekering is een bewijs dat Jezus leeft.  
Ik [David Cloud] heb dit zelf ervaren. Op 23-jarige leeftijd was ik een drugs gebruikende “hippie”, een lifter, 
lid van een hindoeïstische meditatievereniging, een rebel tegenover mijn vader, een egoïstisch persoon die 
om niemand gaf. Ik ontmoette Jezus op een avond in Daytona Beach, Florida, en mijn leven veranderde. De 
volgende dag ging ik naar huis en maakte het goed met mijn vader. Ik kreeg een baan en vestigde me. Ik 
stopte met drinken en drugs gebruiken. Ik begon om anderen te geven en niet alleen om mezelf. Ik ken per-
soonlijk duizenden Bijbelgelovige christenen die dit soort bekering hebben ervaren door de opgestane Jezus 
Christus aan te nemen.  
Dat Jezus uit de dood is opgestaan, betekent dat Hij leeft. Hij is bereid om elke zondaar te ontvangen die tot 
Hem komt in berouw en geloof en Hem als Heer en Verlosser aanneemt. Hij nodigt nog steeds zondaars uit 
om tot Hem te komen.  

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en 
leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn 
juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30).  

(Voor meer bewijzen van Christus’ lichamelijke opstanding, zie The Bible’s Proof, dat als gratis eBook be-
schikbaar is op www.wayoflife.org). 

 
BEANTWOORDINGSVRAGEN OVER DE BEGRAFENIS EN DE OPSTANDING VAN JEZUS  
De student moet deze vragen beantwoorden vóór de volgende les.  

1. Wat is het evangelie van Jezus Christus?  
2. Wat is het slechte nieuws en het goede nieuws van de Bijbel?  

3. Wat is de betekenis van redding door genade?  
4. Hoe weten we dat Jezus werkelijk dood was toen Hij in het graf werd gelegd?  

5. Hoe werd de ingang van het graf van Jezus afgesloten?  
6. Wat bedoelt de Bijbel wanneer er staat dat Christus stierf “volgens de Schriften”?  

7. Op welke dag van de week stond Christus op uit de dood?  
8. Hoeveel andere mensen dan Jezus zijn uit de dood opgestaan?  

9. Wat zijn twee bewijzen van de opstanding van Jezus?  
10. Wat had Paulus te winnen bij het geloof dat Jezus uit de dood opstond?  

11. Hoe leveren de geschriften van Clemens en Polycarpus bewijs voor de opstanding van Christus? 
  

http://www.wayoflife.org).
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Bekering 
In eerdere studies hebben we het evangelie onderzocht : “Dat Christus gestorven is voor onze zonden, over-
eenkomstig de Schriften, 4 en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de 
Schriften” (1 Korinthiërs 15:3-4).  

Dat is wat God heeft gedaan voor zondaars. Dat is de weg van redding.  
De vraag is, hoe ontvangt de zondaar deze redding? Het Bijbelse antwoord is dat het wordt ontvangen door 
bekering en geloof.15  

“En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze 
Heere Jezus Christus” (Handelingen 20:21).  

In dit vers beschreef de apostel Paulus wat hij aan alle mensen predikte. Hij predikte bekering en geloof. “De 
Joden” zijn het volk Israël, en “de Grieken” verwijzen naar alle andere mensen van Paulus’ tijd. De Griekse 
cultuur en taal waren de overheersende cultuur en taal van het Romeinse Rijk. Dus zegt Paulus dat het beke-
ring en geloof zijn wat hij aan alle mensen predikte, Joden en niet-Joden.  
Aangezien Paulus bekering op de eerste plaats zet, beginnen we met bekering. In de volgende les zullen we 
naar geloof kijken. We zullen vier vragen over bekering beantwoorden:  
 

Is bekering16 noodzakelijk voor redding? 
Veel kerken prediken geen bekering. Ze zeggen dat alleen geloof nodig is voor verlossing. Maar bekering 
wordt door God geboden. Het wordt 60 keer genoemd in het Nieuwe Testament.  

Bekering werd gepredikt door Johannes de Doper.  
“In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2 en zei: Bekeer u, 
want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. ... Breng dan vruchten voort in overeenstemming met 
de bekering. ... De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht 
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen” (Mattheüs 3:1, 8, 10).  

Johannes de Doper was de man die God zond om de komst van Jezus Christus aan te kondigen. Toen Jezus 
30 jaar oud was, verkondigde Johannes de Doper Hem aan het volk Israël. Johannes de Doper gebood het 
volk zich te bekeren en Jezus aan te nemen als de Christus of Messias. Hij waarschuwde hen dat als ze zich 
niet zouden bekeren, ze een eeuwig oordeel zouden ondergaan. Hij vertelde hen dat waarachtige bekering 
hun levens zou veranderen. Het zal goede vruchten voortbrengen.  

Bekering werd gepredikt door Christus.  
“Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het 
bloed met hun offers vermengd had. 2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs 
grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? 3 Ik zeg 
u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. 4 Of die achttien, op wie de toren in 
Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere 
mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omko-
men” (Lukas 13:1-5). 

  

 
15 “Zo intiem zijn geloof en bekering aan elkaar gerelateerd dat je niet het ene kan hebben zonder het andere. De man die gelooft 
heeft berouw en bekeert zich; de berouwvolle ziel stelt zijn vertrouwen in de Heer wanneer het Evangelie aan hem onthuld 
wordt. Geen mens gelooft het Evangelie en rust erop voor zijn eigen redding tenzij hij zichzelf beoordeeld heeft als een behoeftige 
zondaar voor God. En dit is bekering” (Harry Ironside, Except Ye Repent, p. 16).  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-noodzakelijk.pdf  
16 Bekering betekent evenzeer berouw. Het Griekse woord is “metanoia”: berouw, bekering; Engels “repentance”. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-noodzakelijk.pdf
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Christus waarschuwde de mensen dat zij zich moesten bekeren òf geoordeeld zouden worden. Hij leerde dat 
alle mensen zich moeten bekeren. De mensen tot wie Jezus predikte, dachten dat alleen sommige mensen 
zondaars zijn die een oordeel verdienen. Ze dachten dat zij rechtvaardiger waren dan andere mensen. Ze 
dachten dat ze beter waren dan de mensen in Galilea die door Pilatus, de Romeinse gouverneur, waren ge-
dood. Galilea was een regio in het noorden van Israël rond het Meer van Galilea. (Zie Kaart 02 – Israël, ach-
ter in dit studieboek). Ze dachten dat ze beter waren dan de mensen op wie de toren van Siloam in Jeruzalem 
viel. Veel mensen geloven op deze manier. Ze denken dat alleen sommige mensen zondaars zijn. Ze denken 
dat zij rechtvaardiger zijn dan anderen. Maar Jezus verkondigde dat alle mensen zondaars zijn voor God en 
dat alle mensen zich moeten bekeren of verloren gaan. Hij herhaalde dit tweemaal ter nadruk.  

Bekering werd gepredikt door Petrus:  
“De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft ge-
duld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9).  

Petrus was een van de 12 mannen die Jezus koos om Zijn apostelen te zijn. Hij was visser voordat Christus 
hem riep. Petrus was een profeet die twee boeken van het Nieuwe Testament schreef. Petrus zei dat de reden 
dat Jezus wacht met terugkomen en de wereld oordelen is, dat Hij van alle mensen houdt en hen wil redden. 
Petrus zei dat bekering noodzakelijk is voor redding. Om gered te worden, moet de zondaar “tot bekering 
komen”.  

Bekering werd gepredikt door Paulus. 
“De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van 
de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 25 Hij wordt ook door mensenhanden niet 
gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 26 En 
Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft 
de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 27 opdat zij de Heere 
zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder 
van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkele van uw dichters 
gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. 29 Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet 
denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedach-
ten van een mens. 30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal 
aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij 
de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij 
aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan” (Handelingen 17:24-31). 

Paulus werd door Jezus gekozen om een apostel en profeet te zijn. Hij schreef veel van de boeken van het 
Nieuwe Testament. Hij reisde naar vele delen van Europa om het evangelie van Jezus Christus te verkondi-
gen en kerken te stichten. We lezen over zijn leven in het boek Handelingen, het vijfde boek van het Nieuwe 
Testament.  
In Handelingen 17 predikte Paulus tot de mannen van Athene in het oude Griekenland. Athene was de be-
langrijkste stad. Ze was de stad van de beroemde filosofen Aristoteles, Plato, Demosthenes, Socrates, Zeno 
en Epicurus. Het was een belangrijk centrum van lering en kunst in de tijd van Paulus. Ze was genoemd naar 
de godin Athena. Athene was volledig overgegeven aan afgoderij. (Zie Kaart 03 - Romeinse Rijk aan de ach-
terkant van dit studieboek).  
In Handelingen 17 predikte Paulus op de Marsheuvel nabij de beroemde Akropolis van Athene (zie illustra-
tie op de volgende pagina), waar de grote tempels stonden. Op de Akropolis stond het Parthenon, dat gewijd 
was aan Athena. Een standbeeld van Athena van 70 voet hoog was door schepen in de haven van de stad te 
zien, op zes mijl afstand.  
Paulus predikte dat er één Schepper God is die alle mensen en alle volken heeft gemaakt. Hij predikte tegen 
afgoden. Hij predikte dat mensen naar Gods beeld zijn geschapen en dat ze gemaakt zijn om God te zoeken. 
Hij zei dat op 
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dit huidige moment God de mens een kans geeft om gered te worden, maar zij moeten zich bekeren. God 
beveelt alle mensen zich te bekeren. Degenen die zich niet bekeren en zich niet tot de ware God wenden en 
Zijn redding ontvangen, zullen een eeuwig oordeel ondergaan. Christus kwam de eerste keer als de Redder 
van de mens, maar Hij zal de tweede keer komen als de Rechter van de mens.  
Zoals we hebben gezien, predikte de apostel Paulus zowel bekering als geloof; daarom is het duidelijk dat 
beide nodig zijn voor redding (Handelingen 20:21). 

 
Akropolis in Athene 

 
 

Wat is bekering?17 
Bekering is toegeven dat ik gezondigd heb tegen God en daar verdriet over hebben.  

“En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze 
Heere Jezus Christus” (Handelingen 20:21).  

Bekering is “tot God” omdat het God is die ik heb beledigd door mijn zonde. God heeft de mens voor Zich-
zelf gemaakt, en Hij heeft de mens gemaakt om Zijn geboden te gehoorzamen, maar elke mens heeft zich 
van God afgewend en Zijn geboden overtreden. God verlangt dat ik hiervoor berouw heb tot bekering. Be-
rouw en bekering is erkennen dat ik niet rechtvaardig ben en niet goed ben, zoals de Bijbel zegt. “Er is nie-
mand rechtvaardig, ook niet één. ... Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één” (Romeinen 3:10, 12).  

Bekering betekent omkeren, van richting veranderen.  
“Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, 20 maar heb ik 
eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de 
heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in over-
eenstemming zijn met de bekering” (Handelingen 26:19-20).  

Paulus definieerde waar bekering in zijn prediking voor Agrippa. In de tijd van Paulus heerste het Romeinse 
Rijk over Israël, en Agrippa was de Romeinse gouverneur. Paulus zei dat bekering betekent zich tot God te 
keren. Het betekent dat de zondaar stopt met wegrennen van God, stopt met tegen God te vechten, stopt met 
opstandig te zijn tegen God, stopt met zijn eigen leven naar eigen wil te even. Hij wendt zich tot God in ne-
derige overgave. Bekering is iets dat in het hart en verstand gebeurt. Het is “een verandering van denken die 
resulteert in een verandering van leven”. Wanneer er echt berouw en bekering is, blijkt dit uit een verande-
ring van leven. Paulus predikte dat mensen zich moeten bekeren en tot God moeten wenden “en werken 
doen die in overeenstemming zijn met de bekering”. De nieuwe werken zijn niet 
  

 
17 Bekering betekent evenzeer berouw. Het Griekse woord is “metanoia”: berouw, bekering; Engels “repentance”. 
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de bekering; de nieuwe werken komen door de bekering. Als u werkelijk bekering hebt getoond tegenover 
God, zult u willen leven volgens Gods wil.  

Berouw betekent u overgeven aan de ware en levende God.  
“Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. 23 Ik heb 
gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren 
– dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren” (Jesaja 45:22-23).  

We hebben Jesaja de profeet bestudeerd in studies over het evangelie en de profetieën over de komst van 
Christus. Jesaja was een profeet van God die ongeveer 700 jaar voor de geboorte van Jezus leefde.  
In Jesaja 45 roept de ware en levende God alle mensen van de hele aarde op om naar Hem te kijken en Hem 
aan te nemen. Hij beveelt elke mens om de knie voor Hem te buigen, wat betekent dat men zich onderwerpt 
aan Zijn autoriteit. Dit is bekering. Het betekent het afwijzen van valse goden en valse religie en zich te on-
derwerpen aan de ware God.  

Laten we naar een andere oproep van God door de profeet Jesaja kijken.  
“Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn 
weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, 
dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want Mijn gedach-
ten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de 
hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw ge-
dachten” (Jesaja 55:6-9). 

God roept alle mensen op om tot Hem te komen. Maar om tot de heilige, levende God te komen, moet de 
zondaar zijn eigen weg en zijn eigen gedachten verlaten. God zegt: “Laat hij zich bekeren tot de HEERE”. 
Dit betekent dat u uw oude manier van denken en uw oude leven achter u laat en u overgeeft aan Gods ge-
dachten en Gods wegen. Stop met leven zoals het u past. God zegt dat als de zondaar berouw heeft en zich 
bekeert, Hij Zich over hem ontfermen” zal. Dat is eeuwige zaligheid18 in Jezus Christus.  

Bekering betekent Christus aannemen als Heer. 
“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft op-
gewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt 
men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is 
immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is 
rijk voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig wor-
den” (Romeinen 10:9-13).  

We zien dat redding vereist dat men Jezus als Heer belijdt en Hem aanroept als Heer. Christus wordt drie 
keer “Heer” [Gr. kurios] genoemd in deze passage die uitlegt hoe te worden gered.  
In Christus geloven is Hem aan te nemen als mijn enige Verlosser, en mij bekeren is Christus aan te nemen 
als mijn enige Heer. De Bijbel zegt dat de zondaar in oorlog is met God vanwege zijn opstand tegen Gods 
heerschappij (“het denken van het vlees is vijandschap tegen God”, Romeinen 8:7). “Vijandschap” betekent 
“een vijand zijn”. Zich bekeren betekent dat ik deze houding van vijandschap jegens God verwerp en mij 
overgeef aan Gods heerschappij over mijn leven. We zien dit doorheen het Nieuwe Testament in het leven 
van degenen die gered werden. Degenen die Jezus op een verlossende manier hebben aangenomen, riepen 
Hem aan als Heer. Een van de dieven die aan een kruis naast Jezus stierf, bekeerde zich van zijn zonde tegen 
God en zei tegen Jezus: “Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent” (Lukas 23:42). De 
zich bekerende dief noemde Jezus “Heer”. 
  

 
18 De Statenvertaling noemt gered zijn “zalig” zijn, en redding “zaligheid” (in de Griekse grondtekst is dat “sozo”). 
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Veel mensen willen Jezus als Verlosser ontvangen, maar ze willen niet dat Hij de Heer van hun leven is. Ze 
willen dat Hij hen redt van hun zonden zodat ze na hun dood niet naar de hel gaan, maar ze willen in dit le-
ven blijven leven zoals ze willen. Dit is onmogelijk. Als Christus niet de Heer is, is Hij ook niet de Verlos-
ser. Hij stierf niet om zondaars in hun zonde te redden; Hij stierf om hen van hun zonde te redden.  

Bekering is een moordenaar die zijn mes neerlegt.  
Evangelist James Stewart illustreerde in zijn boek Evangelism bekering aan de hand van een moordenaar die 
iemand had vermoord met een mes. Hem wordt een certificaat van vergeving en gratie als geschenk aange-
boden. Met de ene hand reikt hij uit en accepteert hij de gratie, maar met de andere hand laat hij het mes val-
len en besluit nooit meer een moordenaar te zijn. De hand die de gratie ontvangt is de hand van geloof, ter-
wijl de hand die het mes laat vallen de hand van bekering is. Als een moordenaar zou zeggen: “Ik zal de gra-
tie ontvangen, maar ik zal mijn mes niet neerleggen”, dan is dat geloof zonder bekering, en dat is geen red-
dend geloof.  

Boetvaardigheid is een dief die gestolen bezit terugbrengt.  
Lester Roloff zei: “Ik geloof dat we moeten rechtzetten wat we kunnen rechtzetten. Stel dat ik bij een groep 
predikers verblijf en een van hen steelt mijn portemonnee terwijl ik slaap. De volgende dag komt hij naar me 
toe en zegt dat hij erg spijt heeft en vraagt om vergiffenis. Ik zou blij zijn te horen dat hij berouw heeft van 
het stelen van mijn portemonnee, maar ik zou zeker meer willen verwachten van een berouwvolle dief. Ik 
zou eerstens mijn portemonnee terug willen met al zijn inhoud intact! En ik geloof niet dat hij echt berouw 
heeft getoond tenzij hij mijn portemonnee terugbrengt. En daarna zou ik hem zeggen: IK GELOOF NIET 
DAT U BEKEERD BENT TOTDAT U HET RECHTZET EN ZEGT: ‘HEER, IK GA VAN NU AF AAN 
ANDERS LEVEN’” (Roloff, Repent or Perish).  
 

Wat zijn enkele bijbelse voorbeelden van bekering? 
De beste manier om bekering te begrijpen is door te kijken naar voorbeelden ervan in de Bijbel.  

De Verloren Zoon  
“En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. 12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef 
mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 En niet veel 
dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar 
zijn vermogen in een losbandig leven. 14 En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hon-
gersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. 15 En hij ging heen en voegde zich bij één van de bur-
gers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. 16 En hij verlangde er-
naar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. 17 En nadat hij 
tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik 
kom om van honger. 18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb ge-
zondigd tegen de hemel en tegenover u. 19 En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 
Maak mij als één van uw dagloners. 20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van 
hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde 
hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 21 En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 22 Maar de vader zei 
tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn 
hand en sandalen aan zijn voeten. 23 En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk 
zijn. 24 Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. 
En zij begonnen vrolijk te zijn”. (Lukas 15:11-24).  

Jezus vertelde het verhaal van de Verloren Zoon om bekering te illustreren. Deze jonge man eiste zijn erf-
deel van zijn vader op en ging weg om het te verkwisten aan slechte levenswandel. Uiteindelijk werd hij 
achtergelaten 
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met niets en voedde hij varkens om brood te verdienen. In die toestand kwam hij tot echte bekering. Hij zei: 
“Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 
tegenover u. 19 En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw daglo-
ners” (Lukas 15:18-19).  
Merk op dat de jongeman niet alleen berouw had over hoe hij had geleefd en over de gevolgen die hij had 
ondervonden. Hij kwam tot het punt waarop hij eerst en vooral erkende dat hij “gezondigd had tegen de he-
mel” (Lukas 15:18). Dat betekent dat hij erkende dat hij door zijn daden tegen God had gezondigd. Boven-
dien veranderde hij zijn houding tegenover zijn vader. Hij was niet langer de trotse, dwaze, onverschillige 
zoon die egoïstisch dingen van zijn vader eiste. Hij was nu een nederige jongeman die bereid was slechts een 
dienaar in het huis van zijn vader te zijn. Dit is de mindset van bekering.  
Het bewijs van bekering van de jongeman is dat hij naar huis terugkeerde en de verhoudingen met zijn vader 
rechtzette; hij vernederde zichzelf en was bereid slechts een dienaar te zijn. Dit is echte bekering. Het is het 
afwenden van trots en eigen rechtvaardigheid en eigenzinnige levenswijze. Het is zichzelf vernederen voor 
God en de mens. Het is onderwerping aan Gods gezag over mijn leven.  

Zacheüs  
“En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. 2 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs 
was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. 3 En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte 
hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. 4 En na vooruitgelopen te zijn, klom hij 
in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij komen. 5 En toen Jezus bij die plaats 
kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet 
Ik in uw huis verblijven. 6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En 
allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar 
Zijn intrek te nemen. 8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, 
Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. 9 Toen 
zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abra-
ham is. 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is”.  
(Lukas 19:1-10). 

Zacheüs was een tollenaar, wat een belastinginner in Israël voor de Romeinse regering was. De tollenaars 
werden door het volk gehaat omdat ze belastingen innen voor een vreemde regering en ook omdat ze hun 
positie vaak gebruikten om van het volk te stelen.  
Zacheüs hoorde dat Jezus door zijn geboorteplaats Jericho zou komen, dat ten noordoosten van Jeruzalem 
ligt, dicht bij de rivier de Jordaan. (Zie Kaart 02 – Israël, achter in dit studieboek). Jezus was op weg naar 
Jeruzalem één week voordat Hij gekruisigd werd. Zacheüs klom in een boom om boven de menigte uit te 
kunnen zien. Jezus riep hem en vertelde hem naar beneden te komen en Hem naar zijn huis te brengen. Daar 
bekeerde Zacheüs zich en geloofde in Jezus als de Christus.  
Jezus zei dat de redding tot Zacheüs gekomen was. Het volk dacht dat Romeinse belastinginners grotere zon-
daars waren dan anderen, maar Jezus liet zien dat Zacheüs gered kon worden zoals elke andere zondaar.  
De bekering van Zacheüs is te zien in zijn verandering van leven. Hij werd een eerlijk man die degenen aan 
wie hij had onrecht gedaan terugbetaalde. “Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van 
mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel 
terug” (Lukas 19:8).  
Wat een geweldige verandering brengt Christus! Hij redt nog steeds dieven en dronkaards en overspeligen 
en moordenaars en elk ander soort zondaar. 
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De Thessalonicenzen  
Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden 
tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en Zijn Zoon uit de hemelen te ver-
wachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn”  
(1 Thessalonicenzen 1:9-10).  

Thessalonica was een rijke stad in het Romeinse Rijk. Het lag aan de Egeïsche Zee in het noorden van Grie-
kenland. De leden van de kerk in Thessalonica waren vroeger afgodenaanbidders. In hun vorige leven leef-
den zij zoals zij wilden. Ze hielden van de smerige afgoderijfeesten. Ze hielden van drinken en hoererij. Ze 
gaven niets om de ware God of Zijn heilige wetten. Maar toen Paulus in hun stad kwam en zij het evangelie 
van Jezus Christus hoorden, keerden zij zich bekeerd en geloofden en werden gered. (Zie Kaart 03 - Ro-
meinse Rijk, achteraan in dit studieboek).  
Bekering wordt duidelijk gedefinieerd door wat er in hun leven gebeurde. Zij hadden zich “van de afgoden 
tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen” (1 Thessalonicenzen 1:9). Let op dat zij niet 
enkel van de afgoden naar God keerden; zij keerden zich tot God van de afgoden. Zij keerden zich tot de le-
vende en ware God. Hij is levend, in tegenstelling tot dode goden. Hij is waar, in tegenstelling tot valse go-
den. Als een mens zich tot de levende en ware God wendt, keert hij zijn rug naar zijn oude goden, zijn oude 
religie en zijn oude leven. Dit is “bekering tot God” (Handelingen 20:21).  
Tenzij iemand zijn valse goden en valse religie afwijst en verwerpt en zich overgeeft aan Christus als Heer, 
kan hij niet gered worden, omdat hij zich niet bekeerd heeft.  
Het bewijs van hun bekering was dat zij God dienden en verwachtingsvol uitkeken naar de terugkomst van 
Christus. Hun hele levenswijze werd veranderd. Hun hele wereldbeeld werd veranderd. Dit is de vrucht van 
ware bekering en geloof. Dit is wat we altijd zien in de Bijbelse voorbeelden van mensen die zich bekeerden. 
Bekering was hetgeen wat ontbrak in mijn leven terwijl ik opgroeide in de kerk. Ik kan me geen tijd herinne-
ren waarin ik niet “in Jezus geloofde”. Ik had geen twijfel dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij aan het 
kruis stierf voor mijn zonde. Ik had geen twijfel dat de Bijbel Gods Woord is. Rond mijn twaalfde jaar deed 
ik een openbare geloofsbelijdenis in Christus in de kerk en werd ik gedoopt, maar ik had nergens berouw 
over. Ik was al verliefd op rock & roll en had geen plan om mij aan God over te geven en Hem te dienen. Ik 
heb geen berouw gehad tot mijn 23ste. Toen heb ik opnieuw geloof in Christus beleden, maar dit keer was 
het totaal anders. Ik was moe van de zonde en ik was bereid mijn leven aan God over te geven. Ik wilde dat 
Hij de controle zou nemen. Ik wilde dat Christus mijn Redder zou zijn en ik wilde ook dat Hij mijn Heer zou 
zijn. Dat is het moment waarop mijn leven veranderde.  
In 1979 wilde een rijke middenjarige hindoe dat ik hem over Jezus zou leren, dus hadden we enkele bijbel-
studies bij ons thuis. Hij had een concubine met wie hij de meeste tijd doorbracht, hoewel hij getrouwd was 
en volwassen kinderen had. Nadat ik het evangelie had uitgelegd, vertelde hij me dat hij “geloofde dat Jezus 
voor zijn zonden stierf” en geïnteresseerd was in redding, maar hij wilde weten wat hij moest doen met twee 
specifieke dingen in zijn leven: zijn corrupte zakelijke praktijken en zijn relatie met de concubine. Hij was 
degene die deze zaken onder mijn aandacht bracht. Hij zei dat als hij eerlijk zou zijn, hij niet zoveel geld zou 
kunnen verdienen. Ik legde uit dat hij berouw moest hebben over die zonden. Hij moest zich onderwerpen 
aan Gods gezag over zijn leven. Ik vertelde hem dat als hij zich tot Christus zou wenden in berouw en ge-
loof, God zijn leven zou veranderen en hij andere verlangens zou hebben, maar dat wilde hij niet. Hij wilde 
verlossing van oordeel, maar hij wilde blijven leven zoals hij wilde. De kracht om iemands leven te verande-
ren komt van God, maar de zondaar moet zich aan God onderwerpen. Nadat ik hem dit had verteld, kwam 
hij nooit meer terug voor een bijbelstudie. Hij was niet klaar om berouw te tonen, dus hij was niet klaar om 
gered te worden.  
Bent u klaar om u te bekeren? 
  



 35

 

 
BEANTWOORDINGSVRAGEN OVER BEKERING  

De student moet deze vragen beantwoorden voordat de volgende les begint.  
1. Wat is het evangelie van Jezus Christus?  

2. Wat zijn twee bewijzen van de opstanding van Jezus?  
3. Wie was Johannes de Doper?  

4. Wat was het verkeerde denken van de mensen dat Jezus opdroeg te berouwen?  
5. Wat zei Jezus dat er zou gebeuren met degenen die zich niet bekeren?  

6. Volgens Petrus, waarom is Jezus nog niet teruggekeerd?  
7. In welke richting van Israël lag Athene?  

8. Aan welke grote zee ligt Athene?  
9. In zijn preek tot de mensen van Athene zei Paulus dat God alle mensen opdraagt om wat te doen?  

10. Paulus waarschuwde voor welke gebeurtenis die over alle mensen zal komen?  
11. Waarom moet ik mij tot God bekeren?  

12. Wat betekent het om u tot God te wenden?  
13. Wat betekent “werken doen die bij bekering passen”?  

14. Wat bedoelt de profeet Jesaja als hij zegt te kijken naar God en gered te worden?  
15. In Romeinen 10 zegt Paulus dat redding betekent om “met uw mond de ________ Jezus te belijden” en 
om “de naam van de ________ te aanroepen”.  
16. Is het mogelijk dat iemand Christus als Redder aanneemt maar Christus als Heer verwerpt? Zal God dat 
accepteren?  
17. Wat is het bewijs dat een dief zich werkelijk bekeerd heeft?  

18. Wat is het bewijs dat de verloren zoon bekering heeft getoond?  
19. Wat was het eerste waarover de verloren zoon berouw had?  

20. Waarom werd Zacheüs zo gehaat door het Joodse volk?  
21. Waarover had Zacheüs berouw?  
22. Waar lag Thessalonica ten opzichte van Athene?  
23. Toen zij Paulus het evangelie van Christus hoorden verkondigen, wat deden de afgodenaanbidders in 
Thessalonica?  

24. Wat was het bewijs van hun bekering en geloof? 
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Reddend Geloof 
In de vorige les zagen we dat de Bijbel zegt dat bekering en geloof noodzakelijk zijn voor de verlossing. Be-
kering en geloof zijn de middelen waardoor de zondaar Gods vrije verlossing ontvangt.  

“Ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere 
Jezus Christus” (Handelingen 20:21).  

In deze passage beschreef de apostel Paulus wat hij aan alle mensen predikte. Hij predikte bekering en ge-
loof. De zondaar moet zich tot God bekeren, omdat hij God heeft beledigd door zijn zonde en zelfzinnige 
leven. En de zondaar moet zijn geloof stellen in Jezus, omdat Hij voor onze zonden stierf en Hij de enige 
Zaligmaker is.  
Omdat Paulus bekering eerst plaatst, begonnen we daarmee in de vorige les.  
In deze les zullen we kijken naar “geloof in onze Heere Jezus Christus”. Overweeg drie belangrijke vragen 
over redend geloof:  

 

Wat is reddend geloof? 

1. Reddend geloof is niet alleen het geloven van een feit.  
Het is belangrijk te begrijpen dat heilzaam geloof niet simpelweg het geloven van een historisch feit is. Bij-
voorbeeld, wij geloven dat George Washington de eerste president van de Verenigde Staten was, dat Adolph 
Hitler Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog regeerde en dat Mahatma Gandhi in India leefde. Maar 
dergelijke mentale overtuigingen veranderen het leven van degenen die ze geloven niet. Op dezelfde manier 
geloven veel mensen dat Jezus Christus lang geleden heeft geleefd, dat Hij vele wonderlijke dingen deed en 
zelfs dat Hij stierf voor de zonden van de mens en uit de dood opstond, maar dit geloof verandert hun leven 
niet. Heilzaam geloof is anders dan dit.  

2. Reddend geloof is een onverdeeld geloof.  
De Bijbel zegt dat Jezus de enige Heer en Zaligmaker is. “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid 
en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). “En de zaligheid is in geen ander, 
want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” 
(Handelingen 4:12). Om behouden te worden moet ik geloven dat Jezus Christus ALLEEN Heer en Zalig-
maker is, zoals de Bijbel zegt. Sommige mensen proberen Jezus toe te voegen aan hun andere goden. Ze wil-
len in Jezus geloven terwijl ze ook in andere heren geloven. Niemand kan op deze manier gered worden.  
Een Chinese man zei dat hij in Jezus geloofde en gedoopt wilde worden. De prediker vroeg hem wat hij 
dacht over Boeddha. Hij zei: “Ik geloof nog steeds in Boeddha’s leer”. Dat is geen reddend geloof.  

3. Reddend geloof is een vertrouwend geloof.  
Het woord “geloven” in de Bijbel betekent vertrouwen, steunen op, zich toevertrouwen. Om behouden te 
worden, moet een persoon zijn ziel en eeuwige bestemming volledig toevertrouwen aan de Heer Jezus. Hij 
moet vertrouwen op Jezus en alleen op Jezus om zijn zonden te vergeven, hem in orde te maken met God en 
hem naar de hemel te dragen. 
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Vertrouwen op Jezus is als vertrouwen op een boot om mij over een meer te dragen. Het is niet genoeg om 
naar de boot te kijken en er bewondering voor te hebben. U moet daadwerkelijk in de boot stappen en erop 
vertrouwen dat hij u veilig naar de overkant brengt. Sommige mensen zeggen dat ze in Jezus als Redder ge-
loven, maar ze blijven hun oude religieuze rituelen uitvoeren. Dit bewijst dat ze niet echt in Jezus geloven. 
Wanneer we op Jezus vertrouwen, weten we dat we geen lege religieuze rituelen nodig hebben voor redding. 
We stoppen met vertrouwen op lege religie.  
Vertrouwen op Jezus is als vertrouwen op een meesterlijke arts om mij van een dodelijke ziekte te genezen. 
Jezus zelf vergeleek redding met het bezoeken van een geneesheer. “Wie gezond zijn, hebben geen dokter 
nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars” 
(Markus 2:17). De Bijbel zegt dat de zondaar een hartoperatie nodig heeft, maar slechts één dokter kan dat 
succesvol uitvoeren, en dat is Dr. Jezus. Beschouw enkele manieren waarop redding lijkt op het gaan naar 
een hartspecialist :  

Ten eerste erkent de patiënt zijn nood. Hij begrijpt dat hij stervende is en dat hij elk moment kan sterven. 
Hij beseft dat het essentieel is dat hij zo snel mogelijk genezing vindt. Niemand zal zich onderwerpen 
aan een hartoperatie als hij niet overtuigd is van een dringende nood. Evenzo zal niemand zich tot Jezus 
wenden voor redding totdat hij overtuigd is dat hij een zondaar is op weg naar het eeuwige oordeel.  
Ten tweede begrijpt de patiënt dat er geen andere manier van genezing is. Hij wordt overtuigd dat hij 
zichzelf niet kan genezen en dat er geen andere dokter is die kan helpen. Evenzo zal de zondaar zijn ver-
trouwen niet in Jezus stellen totdat hij ervan overtuigd is dat hij niet gered kan worden door zijn eigen 
goede karakter of goede werken of door een religie of filosofie.  
Ten derde hoort de patiënt over het vermogen en de reputatie van de dokter. Hij hoort dat er een bepaalde 
hartspecialist is met een 100% succespercentage. Evenzo moet de zondaar horen dat Jezus de opgewekte 
Zoon van God is die elke zondaar kan redden die tot Hem komt. Dit gebeurt door het horen van het evan-
gelie van Christus.  
Ten vierde wordt de patiënt overtuigd dat deze dokter kan genezen. Hij is ervan overtuigd dat van alle 
dokters in de wereld, juist deze zijn ziekte kan genezen. Evenzo moet de zondaar overtuigd zijn “dat 
door de Naam van Jezus Christus …onder de hemel geen andere Naam onder de mensen is gegeven 
waardoor wij zalig [= gered] moeten worden (Handelingen 4:10, 12).  
Ten vijfde moet de patiënt naar de dokter gaan. Het is niet genoeg om te leren over een meester-hartspe-
cialist, ik moet persoonlijk naar hem gaan en zijn hulp zoeken. Evenzo is het niet genoeg voor een zon-
daar om het evangelie te leren kennen en van een afstand dokter Jezus te bewonderen. Hij moet persoon-
lijk naar Christus gaan voor redding. Jezus zei: “... wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” (Jo-
hannes 6:37). De patiënt stelt zichzelf volledig onder de zorg van de dokter en vertrouwt Hem impliciet. 
Dit is een voorbeeld van reddend geloof. 
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4. Reddend geloof is een volledig overtuigd geloof.  
Om gered te worden, moet ik volledig overtuigd zijn dat Jezus Heer en Redder is en dat Hij Zijn beloften aan 
mij zal vervullen. Waarachtige redding is een zekere, geruststellende redding.  
Dit is het soort geloof dat de vroege discipelen van Jezus hadden. Overweeg het getuigenis van Petrus in Jo-
hannes 6:66-69. “Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem 
mee. 67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, 
naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U 
de Christus bent, de Zoon van de levende God”. Op die dag hadden de menigten zich van Jezus afgekeerd 
omdat ze zich aan sommige dingen van Zijn leer stootten. Maar Petrus en de andere ware discipelen keerden 
zich niet af, omdat zij waarachtig heilbrengend geloof hadden. Zij waren zeker.  
Wij kunnen zeker zijn van redding vanwege Gods beloften aan hen die Christus als Redder ontvangen. Over-
weeg de belofte van 1 Johannes 5:11-13. “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven 
gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet. 13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van 
God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God”.  
Wij zien dat God wil dat zondaars behouden worden en weten dat zij eeuwig leven hebben. Dit is Gods wil. 
Redding is Zijn plan. “Dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker [= Redder] van de wereld”  
(1 Johannes 4:14). Wanneer een zondaar Jezus als Redder ontvangt, wil God dat hij weet dat hij vergeving 
van zonden en eeuwig leven heeft. Hij wil niet dat gelovigen twijfelen.  
In tegenstelling tot het zekere geloof is er het “geloof” van degenen die zeggen dat ze “hopen” dat ze gered 
zullen worden, wat betekent dat ze niet zeker zijn. Ik heb eens een Nepalese man ontmoet die zei dat hij 99% 
geloof in Jezus had. Dat is niet genoeg! U moet zoals Petrus zijn, die “zeker” was.  

5. Reddend geloof is een niet-vermengd geloof. 
Geloof in Christus kan niet worden vermengd met geloof in menselijke werken. Overweeg de volgende Bij-
belverzen die leren dat redding niet door werken komt.  

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd 
door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (Romeinen 3:23-24).  
“Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschul-
digd is. 5 Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn 
geloof gerekend tot gerechtigheid” (Romeinen 4:4-5).  
“Want het loon van de zonde is de dood; maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, 
onze Heere” (Romeinen 6:23).  
“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet 
uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeziërs 2:8-9).  
“Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 

maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, 
maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Hei-
lige Geest. 6 Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker”  
(Titus 3:4-6).  

Een persoon moet de redding van Christus als een gratis gave ontvangen, niet als een beloning voor goede 
werken. Een gave is iets dat iemand anders koopt en vervolgens vrijelijk aan mij geeft. Als ik probeer er iets 
voor te betalen, is het geen gave meer. Evenzo, als ik probeer mijn werken toe te voegen aan Gods genade, is 
dat geen ware redding. “Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen 
genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer” (Ro-
meinen 11:6). 
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Als iemand een waardevol cadeau voor mij koopt en het 
aan mij aanbiedt, en ik zeg: “Dat is erg duur; ik zal een 
deel van de kosten daarvan betalen om u te helpen”, is het 
dan nog steeds een cadeau?  
De Bijbel is het enige religieuze boek dat leert dat het be-
houd een gratis geschenk is van Gods genade. Alle andere 
religies leren dat het behoud door menselijke daden wordt 
verkregen.  
Jezus is degene die ons behoud heeft gekocht tegen grote 
kosten met Zijn dood en bloed. Hij betaalde de prijs volle-
dig.  
Hebt u Gods gratis geschenk van redding ontvangen, of 

probeert u nog steeds iets te doen om het behoud te verdienen? 

6. Reddend geloof is een ontvangend geloof. 
“Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangeno-
men hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam gelo-
ven” (Johannes 1:11-12).  

In deze passage wordt geloven in Jezus ook beschreven als het aannemen van Jezus. Reddend geloof ont-
vangt Jezus als de levende Verlosser. Reddend geloof “gelooft” niet slechts in Jezus als een historische per-
soon; het gelooft dat Christus uit de dood is opgestaan en roept Hem aan. Overweeg Christus’ uitnodiging:  

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en 
leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn 
juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30).  

Jezus zegt, “Kom naar Mij toe”. Hij leeft. Hij is een Persoon. Redding is geen religie; het is een persoon-
lijke relatie met de opgestane Zoon van God. Christus zegt: “Kom”. Hij is bereid degenen te ontvangen die 
tot Hem komen. Hij is bereid uw Heer, uw Verlosser, uw Herder, uw Vriend en uw Hogepriester te zijn.  
Jezus nodigt “allen” uit. Hij is bereid alle zondaars te redden die in heiligmakend geloof tot Hem komen. Er 
is geen zondaar die niet gered kan worden. Er is geen zonde te groot om door het bloed van Christus verge-
ven te worden.  
Jezus nodigt degenen uit die “vermoeid en belast zijn”. Dit betekent degenen die weten dat ze zondaars zijn 
en weten dat ze zichzelf niet kunnen redden. Dit verwijst naar degenen die leven onder de schuld van zonde 
en vrij willen komen. Het verwijst naar degenen die bang zijn om te sterven omdat ze weten dat ze het oor-
deel tegemoet zullen treden. Het verwijst naar degenen die tevergeefs hebben gewerkt om redding te vinden 
in religie, eigen gerechtigheid, filosofie, enz.  
Jezus zegt: “Ik zal u rust geven”. Jezus belooft degenen die tot Hem komen aan te nemen en hen eeuwige 
rust te geven. Dat is rust van eigengerechtige werken die niet kunnen redden en van lege religie die niet kan 
redden. Het is de rust van te weten dat mijn zonden voor 100% vergeven zijn en dat ik eeuwig leven heb. 
Merk op dat Christus zegt: “Ik zal u … geven”. Christus’ genadige gave is de eeuwige rust van verlossing. 
Jezus zegt: “Neem Mijn juk op u en leer van Mij”. Wanneer de zondaar tot Christus komt en Hem ont-
vangt als Verlosser, neemt hij het juk van Christus op zich. Dit is het juk van dienstbaarheid. Het is het juk 
van leren en gehoorzamen. Het betekent discipel van Christus zijn. Het betekent Gods Woord bestuderen, 
Gods wil leren en Gods wil doen. Het betekent lid worden van een nieuwtestamentische gelovige bijbelkerk. 
Dit zien we 
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in het boek Handelingen. “Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drie-
duizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en 
in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden” (Handelingen 2:41-42).  
Jezus zegt: “u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”. Het ware christe-
lijke leven is niet mijn leven; het is het leven van Christus in mij. Het is geen eigen inspanning. Het is geen 
“proberen goed te zijn”. Het is een rustgevend leven. Er zijn moeilijkheden en vervolgingen in het christe-
lijke leven, maar zelfs temidden van de moeilijkheden is er rust, vrede en zegen.  

 

Wat is de plaats van werken in het christelijke leven? 
Betekent geloven in Christus dat ik geen enkele daad hoef te verrichten in het christelijke leven? Wat is de 
plaats van werken? We hebben dit behandeld in de vorige studies, maar we willen het nog eens doornemen. 
Laten we opnieuw kijken naar Efeziërs 2:8-10. “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en 
dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn 
maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij 
daarin zouden wandelen”.  
God wil dat mensen gehoorzame, heilige levens leiden, maar dit komt na de verlossing. Goede werken zijn 
de vrucht van de verlossing, niet de weg naar verlossing. Wij worden niet gered door goede werken; wij 
worden gered tot goede werken. De goede werken worden in de gelovige geproduceerd door de Heilige 
Geest.  
In de brief aan de Efeziërs, die Paulus schreef aan een kerk in de Romeinse stad Efeze, staan ongeveer 90 
geboden die de gelovige moet gehoorzamen. Deze omvatten nederig zijn (Efeziërs 4:1), geduldig zijn (Efezi-
ers 4:1), leugens vermijden (Efeziërs 4:25), boosheid vermijden (Efeziërs 4:26), niet stelen (Efeziërs 4:28), 
geen kwaadspreken (Efeziërs 4:29), vriendelijk zijn (Efeziërs 4:32), vergeven (Efeziërs 4:32), ontucht en on-
reinheid vermijden (Efeziërs 5:3), geen gemeenschap hebben met de werken van de duisternis (Efeziërs 
5:11), de tijd goed gebruiken (Efeziërs 5:16), Gods wil begrijpen (Efeziërs 5:17), niet dronken zijn (Efeziërs 
5:18), vervuld zijn met de Heilige Geest (Efeziërs 5:18), vrouwen zich onderwerpen aan hun mannen (Efezi-
ers 5:22), mannen hun vrouwen liefhebben (Efeziërs 5:25), kinderen hun ouders gehoorzamen (Efeziërs 6:1-
3), vaders hun kinderen opvoeden en hen niet tot woede brengen (Efeziërs 6:4), slaven gehoorzaam zijn aan 
hun meesters (Efeziërs 6:5), en meesters hun slaven rechtvaardig behandelen (Efeziërs 6:9).  
Dit zijn enkele van de werken die God wil dat de gelovige naleeft, maar wij kunnen deze dingen niet doen 
voordat wij gered zijn. Ik moet door Jezus met God verzoend zijn. Ik moet vergeving voor mijn zonden ont-
vangen. Ik moet opnieuw geboren worden. Pas dan kan ik God aanvaardbaar dienen en die goede werken 
doen die Hem behagen. Ik moet eerst van mijn zonden gereinigd zijn en met God verzoend zijn, eer ik God 
kan dienen. 
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Conclusie - Bekering en Geloof in Actie 
Een van de duidelijkste voorbeelden in de Bijbel van bekering en geloof in actie is 1 Thessalonicenzen 1:9-
10. We hebben hier al naar gekeken in de studie over bekering, maar we willen er nogmaals op terugkomen 
ter afsluiting.  

“Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgo-
den tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en Zijn Zoon uit de hemelen te 
verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende 
toorn” (1 Thessalonicenzen 1:9-10).  

Deze afgoden dienende mensen hadden “zich van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige 
God te dienen”. Het afkeren van afgoden is bekering. Het zich wenden tot God is geloof. Dit is samengevat 
het deel van de zondaar.  
Wanneer ik mij van de afgoden tot de ware God wend, keer ik mijn rug naar het oude leven, de valse reli-
gies, de valse evangeliën, het zelfzuchtige goddeloze leven. Ik verwerp het oude leven, de oude goden, de 
oude manieren, het oude denken. Wanneer ik mij tot de ware God wend, wend ik mij tot Jezus Christus als 
Heer en Verlosser. Ik geloof in Hem. Ik ontvang Hem. Ik buig voor Hem. Ik kom tot Hem.  
Bent u bereid dit te doen? De Bijbel zegt: “Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van 
het heil!” (2 Korinthiërs 6:2).  

 
BEANTWOORDINGSVRAGEN OVER REDDEND GELOOF 

1. Wat is het evangelie van Jezus Christus?  
2. Wat zei Jezus dat er zal gebeuren met degenen die zich niet bekeren?  
3. Voor welk gebeurtenis waarschuwde Paulus die over alle mensen zal komen?  
4. In Romeinen 10 zegt Paulus dat redding betekent om “met uw mond de ________ Jezus te belijden” en 
om “de naam van de ________ te aanroepen”. 
5. Wat is het bewijs dat de verloren zoon berouw had?  
6. Wat was het bewijs dat de afgodendienaars in Thessalonica bekeerd waren?  
7. Wat zijn de zes kenmerken van reddend geloof die we in deze les geven?  
8. Jezus zei: “Ik ben de ____, de ________, en het ________, geen mens komt tot de Vader, dan door mij”.  
9. Welk Bijbelvers zegt: “er is geen andere naam onder de hemel gegeven aan de mensen, waarbij wij gered 
moeten worden”?  
10. Het woord “geloven” in de Bijbel betekent _________.  
11. Hoe is geloven in Jezus voor redding zoals in een boot stappen om een meer over te steken?  
12. Petrus zei: “Wij hebben geloofd en __________ dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God”.  
13. Hoe kan ik zeker zijn van redding? Waar komt die zekerheid vandaan?  
14. Johannes schreef aan degenen die geloven in Jezus als de Zoon van God “opdat u ______ dat u eeuwig 
leven hebt”. 
15. Als ik 5% vertrouw op mijn goede werken en/of religie om mij te redden en 95% op Jezus, is dat behou-
den geloof?  
16. De Bijbel zegt over Christus: “Maar allen die Hem __________ hebben, hun heeft Hij macht gegeven 
kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam __________ ”.  
17. Toen Jezus zei: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”, over wie 
had Hij het dan?  
18. Wat beloofde Jezus aan degenen die op deze manier komen?  
19. Volgens Efeziërs 2:8-10, welke rol hebben goede werken in de redding? 
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Wanneer Komt Jezus? 
Zoals we hebben gezien, zegt de Bijbel dat Jezus weer zal terugkomen. Overweeg enkele van de uitspraken 
van de Bijbel hierover:  

“En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen 
macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u 
zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de 
aarde. 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem 
aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 
twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u om-
hoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” (Handelingen 1:7-11).  

Dit gebeurde veertig dagen na Jezus’ opstanding uit de dood. Hij gebood Zijn discipelen om naar de hele 
wereld te gaan en het evangelie te verkondigen. Hij beloofde dat de Heilige Geest hen bij deze taak zou hel-
pen. Toen werd Hij in een wolk opgenomen in de hemel. Twee engelen vertelden de discipelen dat Jezus te-
rug naar de aarde zou komen.  

“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel 
niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen 
worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de 
stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van 
de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuinge-
schal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de 
hemelen tot het andere uiterste ervan” (Mattheüs 24:29-31). 

Dit is een beschrijving van de terugkeer van Christus in kracht en heerlijkheid om Zijn koninkrijk op aarde 
te vestigen. Veel mensen op aarde zullen rouwen vanwege het oordeel dat over hen zal komen.  

“En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus 
vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over 
hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam 
zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de 
heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in 
Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof)”  
(2 Thessalonicenzen 1:7-10).  

Wanneer Christus terugkeert, zal Hij degenen oordelen die het evangelie hebben afgewezen. Het evangelie 
van Jezus Christus is al 2.000 jaar over de hele aarde verkondigd. Vandaag de dag is het op het internet te 
vinden. De Bijbel is beschikbaar in alle belangrijke talen. Er zijn Bijbelgelovige kerken in de meeste landen. 
God heeft redding aangeboden aan alle mensen door Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is bereid om elk van hen 
en allen te redden. Maar de meeste mensen hebben het evangelie genegeerd. Ze hebben geweigerd om zich 
te bekeren. Ze hebben Christus als Heer en Redder verworpen. De dag zal komen dat God zondaars geen 
kans meer zal geven om gered te worden.  

“Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen ko-
men” (Mattheüs 24:44).  

De Bijbel zegt dat Christus onverwacht zal terugkeren. Niemand weet het tijdstip van Zijn komst. De volge-
lingen van Christus wordt gezegd dat zij te allen tijde gereed moeten zijn. 
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Dit is het antwoord op de vraag: “Wanneer zal Christus terugkeren?” Het antwoord is dat Hij op elk moment 
kan komen. Zijn komst is imminent.  
Nadat Hij is gekomen, zal er geen verdere mogelijkheid meer zijn om gered te worden. Daarom zullen de 
mensen op aarde rouwen wanneer zij Christus zien komen in de wolken van de hemel met kracht en grote 
heerlijkheid. Ze zullen weten dat het te laat is om gered te worden.  
Bent u klaar?  
Als u op Jezus Christus hebt vertrouwd als uw Verlosser, is de volgende stap de doop en lidmaatschap van 
een sterke, Bijbelgelovige kerk.  

 

Voor extra hulp en informatie, zie de volgende eBooks die beschikbaar zijn op www.wayoflife.org. 

The Ape Men  
Bible Critics Were Wrong  

The Bible’s Amazing Story  
The Bible’s Proof  

One Year Discipleship Course  
Questions Answered about the Bible and Christianity  

Prophetic Signs of the Times  
Scientists Who Believe the Bible  

Treasures in the Israel Museum 
  

http://www.wayoflife.org.
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Kaart 01 – Midden-Oosten 

 

 
 

 

 
Kaart 02 – Israël 
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Kaart 03 – Romeinse rijk 

 
Lees ook: 

o Rubriek “Evangelisatie”: http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm  
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 
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