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Voor altijd bij Christus 
Bron : https://www.middletownbiblechurch.org/inserts/withChrist.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, bewerking en voetnoot door M.V. 

 
 

Een van de belangrijkste zegeningen van de eeuwige toestand is dat we bij Christus 
zullen zijn, Hem en Zijn aanwezigheid voor altijd zullen genieten. Ik erkende niet 
volledig de nadruk die de Schrift aan deze geweldige waarheid geeft tot voor kort. 
Een bijbelleraar deelde met mij talloze verzen die samen een grote indruk op mijn 
hart maakten. Overweeg: 
“En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u 
tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:3). 
“En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs 
zijn” (Lukas 23:43). 
“Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen 
worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij 
altijd bij de Heere zijn” (1 Thessalonicenzen 4:17). 
“Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij 
Christus te zijn, want dat is verreweg het beste” (Filippenzen 1:23). 
“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, 
door onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij 
waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven” (1 Thessalonicenzen 5:9-
10). 
Het is niet alleen een verlangen om  bij Christus te zijn, maar het is Gods verlangen 
en vreugde om bij ons te zijn! “Vader, Ik wil [= verlang] dat waar Ik ben, ook zij 
bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien” (Johannes 
17:24). 
En over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde1 staat geschreven: “En God zal alle tra-
nen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammer-
klacht of moeite zal er meer zijn” – dit zijn fantastische toekomstige realiteiten 
(Openbaring 21:4), maar dit doet alles verbleken: “God Zelf zal bij hen zijn en hun 
God zijn” (Openbaring 21:3). 
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1 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op19-22.pdf  
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