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Gedachten over Romeinen hoofdstuk 7 
Door George Zeller, https://www.middletownbiblechurch.org/inserts/Rom7.pdf   

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
De belangrijke vraag:  

Hoe kan ik een heilig leven leiden in de dienst van God?  
Het onthutsende antwoord :  

Dat kan ik niet! (Romeinen 7:18)1 
 

Er zijn twee belangrijke lessen die iedereen moet leren. De eerste les 
betreft verlossing; de tweede les betreft het leven als christen:  
Les #1 – IK KAN MEZELF NIET REDDEN (ik heb een Bevrijder, 
een Redder nodig). Zie Titus 3:52; Efeziërs 2:8-93; Jeremia 13:234; 
enz. Ik moet op dat punt in mijn leven komen waarop ik erken dat ik 
een zondaar ben en dat ik wanhopig en hulpeloos ben (Romeinen 5:6: 
“krachteloos”). De Heer moet alles doen. Ik moet stoppen met probe-
ren en beginnen met vertrouwen. Ik moet geloven; God moet de red-
ding doen (Handelingen 16:31)5. 
Les #2 – IK KAN HET CHRISTELIJKE LEVEN NIET LEVEN. Ik 

heb een Verlosser nodig (Romeinen 7:24-25)6, Iemand die me kan redden van de kracht van de aan-
wezige zonde. Ik heb op Christus vertrouwd voor verlossing, en ik ben schitterend gered. Ik hou nu 
van Christus; ik wil Hem behagen en dienen; ik verlang ernaar om Zijn wil te doen en in Zijn we-
gen te wandelen. In het begin lijkt alles heel goed te gaan, maar dan begin ik problemen met de 
zonde te krijgen. Ik kan niet begrijpen waarom dit zo is. Soms lijkt het alsof ik meer verlies dan 
win. Het lijkt erop dat er meer mislukkingen zijn dan overwinningen. De strijd van Romeinen 7 is 
heel echt (zie Romeinen 7:14-24)7. Uiteindelijk kom ik tot het punt waarop ik besef “IK KAN 
NIET!” “Ik kan niet doen wat goed is!” (vs. 18). Ik heb niet wat nodig is om het christelijke leven te 
leven! Ik kan het niet! En dit is precies wat God wilde dat ik ontdekte! Zie Johannes 15:58. 

 
1 Romeinen 7:18: “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, 
maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet”. Zie hierbij http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf ! 
2 Titus 3:5: “maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, 
maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest”. 
3 Efeziërs 2:8-9: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet 
uit werken, opdat niemand zou roemen”. 
4 Jeremia 13:23: “Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen 
gaan doen, gewend als u bent om kwaad te doen?”. 
5 Handelingen 16:31: “En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten”. 
6 Romeinen 7:24-25: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus 
Christus, onze Heere”. 
7 Romeinen 7:14-24: “Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 15 Wat 
ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. 16 En als ik dat 
doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. 17 Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbreng, maar de 
zonde die in mij woont. 18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij 
mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat 
ik niet wil, dat doe ik. 20 Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij 
woont. 21 Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. 22 Want naar de 
innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. 23 Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van 
mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. 24 Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?. 
8 Johannes 15:5: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder 
Mij kunt u niets doen”. 
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Juist zoals ik God nodig had voor verlossing, heb ik God nodig voor HEILIGING (om een apart en 
heilig leven te leven). Het is Gods LEVEN (Galaten 2:20)9, het is Gods GENADE (1 Korinthiërs 
15:10)10; het is Gods WERKING (Filippenzen 2:13)11; het is Gods KRACHT (Kolossenzen 1:2912; 
Filippenzen 3:1013) en het is Gods OVERWINNING (2 Kronieken 20:14-17)14. 
 
 

 
 
 

Niet ik maar 
CHRISTUS ! 

 

Hij is voor mij: 
 

MIJN LEVEN: Fil 1:21; Kol 3:4; Joh 11:25; Gal 2:20 
WIJSHEID VAN GOD: 1 Kor 1:30; Kol 2:2-3 

GERECHTIGHEID: 1 Kor 1:30; Rom 10:1-4; 2 Kor 5:21 
HEILIGING: 1 Kor 1:30; 2 Thess 2:13; Joh 15:1-5 

VERLOSSING: 1 Kor 1:30; Rom 3:24; Efez 1:7; Kol 1:14 
 

 

“Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden  
wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing” 

1 Korinthiërs 1:30. 
 
 

Lees verder: 
o “Het boek Romeinen”: http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm  
o “Romeinen hoofdstuk 7”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen7.pdf  
o “De twee naturen van de gelovige”: http://www.verhoevenmarc.be/#tweenaturen  
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9 Galaten 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in 
het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgege-
ven”. 
10 1 Korinthiërs 15:10: “Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs ge-
weest”. 
11 Filippenzen 2:13: “Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen”. 
12 Kolossenzen 1:29: “Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij 
werkzaam is”. 
13 Filippenzen 3:10: “opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, 
doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word”. 
14 2 Kronieken 20:14-17: “Toen kwam de Geest van de HEERE in het midden van de gemeente op Jahaziël, … en hij 
zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u: Weest u niet 
bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. … Het is 
niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruza-
lem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn”. 
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