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Gods Woord: voorziening van welzijn 
Door Dennis W. Costella, https://www.featoday.org/gods-word-provision-for-prosperity/   

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en plaatje door M.V., 12-6-2025 

 
 
We hebben vaak horen zeggen dat de mens zijn eigen lot vormgeeft – dat hij aan zijn lot wordt 
overgelaten en uiteindelijk alleen aan zichzelf verantwoording verschuldigd is. Er is ook gezegd dat 
een oneindige God (als er zo’n wezen is) zeker niet zo neerbuigend zou zijn om Zichzelf aan de ein-
dige mens te openbaren, laat staan enig mededogen of bezorgdheid voor hem te tonen. Deze hou-
ding, die door de eeuwen heen de overhand heeft gehad, heeft talloze massa’s in slaap gesust met 
het valse idee van onverklaarbaarheid – en dat tot hun eeuwige hopeloosheid. 
Maar de Almachtige God heeft gesproken! Hij is een werkelijkheid en heeft in Zijn schepping veel 
gemanifesteerd dat Hemzelf betreft. De mens is op zijn beurt verantwoordelijk voor zijn reactie op 
de openbaring van God. 
De Schepper van het universum heeft in de natuur gesproken. Maar de mens heeft er geen acht op 
geslagen. Zijn heerlijkheid, Zijn handwerk – zelfs Zijn eeuwige kracht en Godheid – worden door 
iedereen duidelijk gezien. Maar de reactie van de mens op dit licht is altijd de aanbidding van het 
schepsel geweest in plaats van de Schepper (Psalm 19:2-7; Romeinen 1:20-25). De gevallen mens-
heid heeft dus geen excuus. Hij staat schuldig voor zijn Maker zonder dat er aanvullend bewijs no-
dig is. Zijn overtuiging is terecht bezegeld op basis van zijn falen om zich te meten met het licht van 
God zoals geopenbaard in de schepping. Niemand – nee, zelfs niet de meest achtergebleven heide-
nen in de verre uithoeken van de aarde – zullen in staat zijn om hun vuist te schudden in het aange-
zicht van God bij het oordeel van de grote witte troon en onschuld te claimen (Openbaring 20:11-
15). God heeft gesproken! De mens is verantwoordelijk! 

 
Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mathilde.pdf en 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/algemene-openbaring.pdf  

Toch heeft God er in Zijn wonderbaarlijke genade voor gekozen om Zichzelf zowel in Zijn Woord 
als in Zijn schepping aan de mens te openbaren. 2 Petrus 1:19 stelt: “En wij hebben het profetische 
woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan”. Dit Woord, in zijn deel en 
in zijn geheel, is de volmaakte openbaring van God. De apostel verklaart verder in vers 21: “de pro-
fetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de 
Heilige Geest gedreven, hebben gesproken”. De Bijbel is niet de openbaring van de mens, maar die 
van God! Niet alleen de schuldige positie van de mens wordt geopenbaard, maar Gods voorziening 
van verzoening is ook te vinden in Zijn geschreven Woord. 

https://www.featoday.org/gods-word-provision-for-prosperity/
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mathilde.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/algemene-openbaring.pdf
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De scepticus kan minachten. De liberale “vrijdenker” kan vraagtekens zetten. De humanist kan 
spotten. Toch staat Gods Woord oppermachtig, voor altijd gevestigd in de hemel. Verwerping van 
de waarheid doet de waarheid niet teniet. Weigering om te geloven dat God ons Zijn Woord heeft 
gegeven, ontslaat niemand van persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar houd in gedachten dat on-
gelovigen niet de enigen zijn die geoordeeld zullen worden voor hun reactie op Gods goddelijke 
openbaring. Gelovigen zullen ook verantwoordelijk worden gehouden voor hoe ze leefden naar 
Gods geopenbaarde wil (1 Korinthiërs 3:11-15; 2 Korinthiërs 5:9-10). De drie-enige God heeft in-
derdaad gesproken. We doen er goed aan om er acht op te slaan! 
In dit opzicht is de 19de psalm een ware opslagplaats van inspirerende waarheid over Gods openba-
ring aan de mens. Hij spreekt over de twee manieren waarop God Zich heeft geopenbaard. De eerste 
7 verzen bevatten de openbaring van God zoals die in Zijn schepping te zien is. Vervolgens be-
schrijven de verzen 8 tot en met 12 verschillende waarheden betreffende het geschreven Woord, die 
elk van onschatbare waarde zijn voor de gelovige – we zullen elk van deze waarheden in hun volg-
orde beschouwen. 

8 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; het getuigenis van de HEERE is be-
trouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblij-
den het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. 10 De vreze des HEEREN 
is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar 
zijn zij rechtvaardig. 11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter 
dan honing en honingzeem uit de raat. 12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het 
houden ervan ligt groot loon. 13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verbor-
gen afdwalingen. 14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; 
dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. 15 Laat de woorden van mijn mond en de 
overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn 
Verlosser! (Psalm 19:8-15). 

Bekering en groei (vers 8) 
8 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; het getuigenis van de HEERE is betrouw-
baar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 
Gods Woord geeft de weg van de wedergeboorte: “De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert 
de ziel” (v. 8a). De “wet” of doctrine die in de Heilige Schrift staat, beschrijft Gods weg van verlos-
sing. Het is volmaakt – er ontbreekt niets. Het evangelie is het onvergankelijke zaad en is absoluut 
noodzakelijk om bekering te laten plaatsvinden (1 Petrus 1:3, 23). Vandaag de dag leren sommigen 
dat het gebruik van de Schrift moet worden verminderd om de verlorenen voor Christus te winnen, 
maar we moeten niet vergeten dat het enige middel tot redding niet is veranderd: alleen geloof redt, 
en “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17; 
Johannes 5:24; Efeziërs 2:8-9). Om gered te worden, moet de mens zich onderwerpen aan het bij-
belse feit dat hij volkomen verloren is en moet hij geloven wat de Schrift zegt over Gods weg van 
verlossing door geloof in de gekruisigde en opgestane Verlosser. Zonder de Bijbel zouden we niets 
weten van Gods verlossing. 
Het Woord is niet alleen fundamenteel voor de wedergeboorte van de gelovige, maar ook voor zijn 
geestelijke groei: “het getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid” 
(vers 8b). Als pasgeboren baby’s moeten we daarnaar verlangen: “verlang vurig, als pasgeboren 
kinderen, naar de zuivere melk van het Woord” (1 Petrus 2:2). Er bestaat geen betere bron, en ei-
genlijk geen andere bron, van essentiële waarheid dan die welke in de Bijbel wordt gevonden. Hoe-
wel jonge christenen zich ermee moeten voeden als ze volwassen willen worden, moeten we niet 
vergeten dat elke gelovige moet groeien: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Za-
ligmaker Jezus Christus” (2 Petrus 3:18); De bediening van de Heilige Geest door de Bijbelstudie 
van de gelovige brengt dit tot stand. Groei is gebaseerd op kennis van geestelijke waarheid, die al-
leen gevonden kan worden in het zekere Getuigenis van de Heer, onze God. 

Blijdschap en onderscheidingsvermogen (vers 9a) 
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9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, 
het verlicht de ogen. 
De blijdschap waarnaar onze tekst verwijst (vers 9a) is niet afhankelijk van gunstige omstandighe-
den of een vrolijke gezindheid. Het is het product van het Woord van God dat in het hart aan het 
werk is. De geestelijke rijkdommen die in de Schrift te vinden zijn, zullen ervoor zorgen dat de ge-
lovige zich verheugt met “onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” als hij nadenkt over de zegeningen 
die hem momenteel ten deel vallen, evenals de heerlijkheid die zal volgen (1 Petrus 1:6-9). Jeremia 
kende deze vreugde: “Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot 
vreugde en tot blijdschap in mijn hart” (Jeremia 15:16). In Johannes 15:11 zegt Christus: “Deze din-
gen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal 
worden”. Hoe moeten we deze volheid van vreugde ervaren? Door Gods Woord te bestuderen, dat 
ons dicht bij Christus en bij Zijn onfeilbare vrede en vreugde brengt. Het is onmogelijk dat wij ijve-
rige Bijbelstudie verwaarlozen en toch deze vrucht van de Heilige Geest zouden hebben. 

Geestelijk onderscheidingsvermogen (verlichte ogen; vers 9b)  
Dit is een ander voordeel dat het gevolg is van het kennen van Gods Woord. Satan probeert het kind 
van God vaak te misleiden door te geloven dat iets “in orde” is, terwijl het in werkelijkheid “hele-
maal verkeerd” is. Het licht van de Schrift verdrijft die misleiding en geeft de gelovige ogen die 
“verlicht” zijn. We zijn in staat om dingen waar te nemen volgens de duidelijke geboden en princi-
pes van Zijn Heilig Woord. Onderscheidingsvermogen – de verantwoordelijkheid van elke christen 
om op de juiste manier te oordelen tussen waarheid en dwaling – is alleen mogelijk als de Schrift 
het denken van de gelovige vormt. Hebreeën 5:11-14 berispt gelovigen die er niet in slagen een 
rechtvaardig oordeel te vellen. Zien we de dingen zoals God ze ziet? We kunnen “verlichte” ogen 
hebben door de bijbelse waarheid toe te passen. 

Heiligheid en waarheid (vers 10) 
10 De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn 
waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. 
“De vreze des Heren is rein” (v. 10a); ze brengt heiligheid voort. Deze vrees is geen in elkaar dui-
kende terreur, maar eerder een oprechte eerbied als reactie op een juiste kijk op Gods natuur en ka-
rakter. We kunnen alleen leren wie God is uit het Boek dat Hij heeft geschreven. Het Woord geeft 
ook een nauwkeurige weerspiegeling van onze ware staat voor de Heer, want het is een spiegel 
waarin onze zonde niet kan worden bedekt of verhuld (Jakobus 1:23). Als we het Woord van God 
toepassen op elk gebied van ons leven, zien we de zonde zoals God ze ziet. Dan, en alleen dan, zijn 
we in staat om aanspraak te maken op de gezegende belofte van 1 Johannes 1:9 en gereinigd te wor-
den van alle verontreiniging. Een christen die zich op deze manier aan de Bijbel onderwerpt, zal 
heiligheid in zijn wandel aan de dag leggen. Als we in de pas lopen met het Woord van God, zullen 
we niet geleid worden op paden van verdorven gedachten, emoties, woorden en daden. Heiligheid 
in het leven is het product van de Heilige Geest die de goddelijke voorschriften werkelijkheid maakt 
door middel van Zijn bediening in ons (1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Petrus 1:2-4). 
Gods Woord is absolute waarheid (“De bepalingen van de Heer zijn waarachtig”; vers 10b). Weten-
schap die “ten onrechte zo wordt genoemd” (1 Timotheüs 6:20) zal nooit de geldigheid of historici-
teit van de Bijbel in diskrediet brengen. Niet alleen is de Bijbel niet in staat tot dwaling, het is ook 
het laatste woord in alle zaken waarover hij spreekt. De Almachtige God maakt nooit een fout en 
Zijn Woord is een weerspiegeling van deze goddelijke eigenschap van onvoorwaardelijke waarheid. 
De hele Schrift is geïnspireerd, zoals zowel Psalm 19 als 2 Timotheüs 3:16 verkondigen. We kun-
nen rekenen op Gods volmaakte openbaring om te voorzien in alle waarheid en instructie die we no-
dig hebben, vanaf de geestelijke wieg toen we pasgeboren baby’s waren in Christus tot de tijd dat 
we volledig in Christus zullen staan bij Zijn heerlijke verschijning! De algenoegzaamheid van de 
Schrift om aan elke behoefte in het leven en de bediening van de gelovige te voldoen, is een gewel-
dige waarheid die gelovigen moeten begrijpen en omarmen (2 Timotheüs 3:16-17). 

Tevredenheid (vers 11) 
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11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honing-
zeem uit de raat. 
Gods Woord geeft echte voldoening (vers 11). Als we de prachtige eigenschappen en waarheden 
beschouwen die eerder zijn genoemd, moeten we het ermee eens zijn dat de Bijbel van oneindige 
waarde is. Maar hoewel we het erover eens zijn dat hij van enorme waarde is, moeten we evalueren 
of we ons echt tegoed doen aan de zoetheid ervan. Is de Bijbel een voorraadschuur van goud, maar 
ligt hij verwaarloosd op de plank? Als dit het geval is, dan is de rijkdom die in Gods Woord is ver-
vat van geen nut voor ons. Net zoals we dagelijks voedsel moeten binnenkrijgen om aan de voe-
dingsbehoeften van ons lichaam te voldoen, zo moeten we ons ook voortdurend vergasten aan het 
Woord om geestelijk voedsel en voldoening te verwerven. Het kind van God, dat de Bijbel tot zijn 
dagelijks “eten en drinken” maakt, zal met de psalmist zeggen: “Hoe zoet zijn Uw woorden voor 
mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond” (119:103). Niets anders zal in onze behoeften 
voorzien en de verlangens van onze ziel bevredigen: “Laat Uw barmhartigheid over mij komen [...] 
want Uw wet is mijn bron van blijdschap” (119:77). 
Alles wat de Heer voor ons bedoelt, is te vinden in Zijn Woord, maar deze dingen zullen niet onze 
vreugde worden totdat we ze onderzoeken, hun toepassing op ons leven begrijpen en door geloof 
wandelen in het licht dat zo wordt geopenbaard. De Heilige Geest ontsluit de voorraadschuur van 
Schriftuurlijke waarheid. Hij maakt de dingen van God voor ons werkelijkheid. Als we het Woord 
der Waarheid op de juiste manier verdelen, “geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelij-
ken” (1 Korinthiërs 2:13), opent de Geest onze ogen. “En wij hebben niet ontvangen de geest van 
de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God gena-
dig geschonken zijn” (1 Korinthiërs 2:12-13) – God wil dat we deze dingen ontdekken en we de 
voldoening kennen die alleen van Hem komt. 

Waarschuwing (vers 12a) 
12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. 
Gewaarschuwd worden voor gevaar en dwaling is een ander belangrijk voordeel dat we ontlenen 
aan het lezen en begrijpen van Gods Woord: “Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd” 
(vers 12a). Veel dienaren van het evangelie gaan er tegenwoordig prat op dat ze deel uitmaken van 
een “positieve bediening”, dat wil zeggen dat ze nooit “negatief” spreken, maar alleen de nadruk 
leggen op de “positieve” boodschappen van Gods Woord. Maar zelfs een oppervlakkige lezing van 
de Schrift onthult dat een groot deel van de Bijbel moet worden verlaten om alleen “positieve” 
boodschappen te prediken. God heeft veel negatieve dingen te zeggen in Zijn Woord. Hij houdt zich 
vaak bezig met de kwestie van de zonde – en zonde is buitengewoon negatief! Een bedienaar die 
trouw is aan het Woord zal de hele raad van God verkondigen, en dit omvat het waarschuwen van 
de schapen voor de wolven die in schaapskleren komen, evenals het trouw voeden van de kudde en 
het werken om anderen in de kudde te brengen (Handelingen 20:28-31). 
Zoals eerder vermeld, moet de Schrift de absolute standaard zijn waarmee we alle dingen beoorde-
len. De ultieme vraag die we ons moeten stellen met betrekking tot een mens, organisatie of lering 
is eenvoudig deze: “Is deze trouw aan het Woord van God?” Al het andere is onbelangrijk. Jesaja 
8:20 verwoordt kort en bondig het volgende essentiële principe: “Terug naar de wet en het getuige-
nis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn”. Wanneer 
Gods standaard wordt toegepast en de aanwezigheid van dwaling wordt waargenomen, moet er een 
waarschuwing klinken opdat Gods kinderen niet medeplichtig worden bevonden aan de dwaling. 
Bijbelse scheiding van die dwaling is essentieel, zelfs als dat betekent dat we ons moeten afscheiden 
van bepaalde gemeenschappen in de bediening. Als we acht slaan op Gods waarschuwingen, zullen 
we Satans valkuilen vermijden in elke kwestie die van invloed is op onze dienst en ons dagelijks 
leven. 

Grote beloning (“groot loon”; vers 12b) 
Een groot loon (vers 12b) wacht op allen die gehoorzaam zijn aan de geboden en voorschriften van 
Gods Woord. Het is vertroostend om te weten dat de dingen die we nu voor de Heer doen in ant-
woord op Zijn Woord, herinnerd zullen worden op die grote dag wanneer we onze gezegende 
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Verlosser van aangezicht tot aangezicht zullen zien. We zullen geoordeeld worden voor de rechter-
stoel van Christus op basis van onze werken – en onze goede werken zijn niets meer dan getrouwe 
antwoorden op de duidelijke leer van het Woord van God. Dit is de ware betekenis van “wandelen 
door geloof”. God heeft gesproken. We aanvaarden wat God heeft gezegd, en dan nemen we ons 
voor, door de bekwaamheid van de Geest, dienovereenkomstig te wandelen. Dit is geloof aan het 
werk. 
Paulus was een voorbeeld van het leven van gehoorzaamheid. Hij leefde in afwachting van de din-
gen die hem in de heerlijkheid wachtten. Hij zei: “vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat 
voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus” 
(Filippenzen 3:14). Tegelijkertijd was hij zich altijd bewust van het feit dat een dienaar “geen krans 
krijgt als hij de spelregels niet in acht heeft genomen” (Filippenzen 3:13-14 vgl. 2 Timotheüs 2:5). 
Het feit dat er een zekere beloning op Gods getrouwe dienstknechten wacht, zou een grote bemoedi-
ging moeten zijn: “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd over-
vloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de 
Heere” (1 Korinthiërs 15:58). Het Woord zal de weg naar beloning leiden als we ons ijverig toeleg-
gen op het lezen en bestuderen ervan en erop vertrouwen dat de Heilige Geest van God onze ogen 
opent voor de waarheid en heerlijkheid ervan. Houd niet op met het lezen van Gods Woord, totdat 
de Geest een zegen openbaart die zo zoet is als honingraat voor uw ziel. Bedenk dat er een “groot 
loon” wacht op de gehoorzame lezer die ernaar streeft gehoorzaam te zijn aan de voorschriften van 
de Heer. 

Essentiële ingrediënten (vv. 13-15) 
13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken [KJV: begrijpen]? Reinig mij van verborgen afdwalingen. 
14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn 
en vrij van grote overtreding. 15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart 
welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! 
Al het denkbare lezen en bestuderen van de Bijbel is van absolute waarde tenzij het verbonden is 
met geloof en gehoorzaamheid. Ten eerste moet het kind van God erkennen dat de Bijbel het hei-
lige, onfeilbare, Woord van God is en dat het alle wijsheid en kennis bevat die de gelovige nodig 
heeft om te worden wat de Heer wil dat hij is. Een lage of onjuiste kijk op het fundament van ons 
geloof (2 Timotheüs 3:16-17) kan geen ware dienaar van God voortbrengen. De gelovige moet een 
oprechte eerbied hebben voor Gods Woord, dat de moed zal voortbrengen die nodig is om de gebo-
den ervan te houden. 
Alleen de zonde zal voorkomen dat het Woord van God de vrije loop krijgt in ons leven en ons echt 
“oprecht” maakt (vers 14b). Zonde maakt de gelovige ongevoelig, ze verhardt (Hebreeën 3:13) en 
berooft de gelovige van de zegeningen van een met de Geest vervulde geloofswandel (Efeziërs 
5:17-20). De enige manier waarop we kunnen “begrijpen” (vers 13, KJV) hoe wanhopig bedrieglijk 
onze oude natuur werkelijk is en hoe geneigd we zijn om in het kwaad van de duivel te vervallen, is 
de door de Geest bewerkte toepassing van het Woord op ons eigen hart. We hebben bevrijding no-
dig van onze “geheime fouten”, die waarvan we ons normaal gesproken niet eens bewust zijn, maar 
ook die fouten die we maar al te goed kennen, maar die we verborgen houden (vs. 13-14). 
De “grote overtreding” (vers 14) die in onze tekst wordt genoemd, verwijst naar het voortduren van 
de zonde tot het punt dat God Zijn eigenzinnige kind mee naar huis moet nemen vanwege zijn wei-
gering om zich te bekeren en in het reine te komen met de Heer (1 Korinthiërs 5:3-5; 1 Johannes 
5:16-17). Hoe kunnen we gered worden van de rotte vrucht van ons eigen zondige zelf? Gebed! 
Wanneer we met onze Heer communiceren, laten we Zijn Woord in ons leven werken als we onze 
zonden aan God belijden en Zijn reiniging ontvangen. Alleen dan kunnen we ons overgeven aan 
Zijn wil, rusten in Zijn ondersteunende genade en standvastig blijven in Zijn onfeilbare en alge-
noegzame openbaring. 
We zullen nooit teleurgesteld zijn als Gods Woord onze gids is. “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal 
het ook doen” (1 Thessalonicenzen 5:24). 
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