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Zal dit de film van uw leven zijn? 
 
 

 
 

Te jong  
om aan God te denken 

Te speels  
om aan God te denken 

Te onrustig  
om aan God te denken 

 

 
 

Te gelukkig  
om aan God te denken 

Te veel bezig  
om aan God te denken 

Te moe  
om aan God te denken 

 

 
 

 Te veel zorgen  
om aan God te denken 

Te oud  
om aan God te denken 

Te laat  
om aan God te denken 

 
Daarna zal Jezus zeggen: “Ik heb u nooit gekend” – Mattheüs 7:23. Wacht dus niet! “Zie, nu is het 
de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil! – 2 Korinthiërs 6:2. 

“Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij 
kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangeno-
men hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit 
God geboren zijn” – Johannes 1:10-13.  Ontvang Hem vandaag! 
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