C.S. Lewis’ ontkenning van
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Bron: https://www.wayoflife.org/reports/cs lewis denial of blood atonement.php, 28-2-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, voetnoten, inlas en plaatjes door M.V.

C.S. Lewis (1898-1963) is met evenveel ijver geliefd bij conservatieve
evangelicals, emergents, rooms-katholieken, mormonen en zelfs atheisten,
een feit dat boekdelen Lewis was geen degelijke, bijbelgetrouwe chris-
ten.

Zijn autobiografie, Surprised by Joy [1955; NL: Verrast door vreugde,
1998 - zie plaatje], bevat geen verklaring van het evangelie en geen weder-
geboren ervaring. Hij had een sacramentele kijk op verlossing en zei dat het
“aan ons wordt verspreid” door “doop, geloof en ... de heilige communie”.
Lewis hield niet vast aan de onfeilbare inspiratie van de Schrift. Hij ge-
loofde dat Jona en Job geen historische boeken zijn en noemde Jona “een ’ -
verhaal” en Job een “geest van typisch Joodse humor”. Hij ontkende Christus’ plaatsvervangende
verzoening. Hij ontkende de letterlijke zesdaagse schepping (noemde het “een He-
breeuws volksverhaal). Hij zei: “De mens stamt fysiek af van dieren” (The Pro-
blem of Pain [1940); NL: Het probleem van het lijden). Hij zei dat de hel “een ge-
moedstoestand” is (The Great Divorce [1946]; De grote scheiding). Hij geloofde in
het vagevuur en gebeden voor de doden. Hij biechtte! zijn zonden op aan een pries-
ter. Hij geloofde dat het mogelijk is om gered te worden zonder in Christus te gelo-
ven, en hij zei dat “veel van de goede heidenen lang voor de geboorte van Chris-
tus” misschien gered zijn (Mere Christianity [1952]; NL: Onversneden Christen-
dom)?. In de populaire Chronicles of Narnia-serie, die talloze kinderen heeft bein-
vloed, leerde Lewis dat degenen die oprecht de duivel dienen (Tash genaamd) in feite Christus (As-
lan) dienen en uiteindelijk door God zullen worden geaccepteerd.

Beschouw Lewis’ ontkenning van de “PENALE PLAATSVERVANGENDE VERZOENING”, wat
een fundamenteel onderdeel is van het christelijk geloof. De Bijbel stelt duidelijk dat Christus Zijn
bloed stortte en stierf om aan de straf van Gods heilige Wet te voldoen. Maar Lewis beweerde dat
het er niet toe doet hoe men de verzoening “definieert” en zei dat het geen essentieel onderdeel van
het christendom is. In Mere Christianity deed hij de volgende uitspraak:

“Je kunt zeggen dat Christus voor onze zonden gestorven is. Je zou kunnen zeggen dat de VVader ons
vergeven heeft, omdat Christus voor ons gedaan heeft wat wij hadden moeten doen. Je zou kunnen
zeggen dat we gewassen zijn in het bloed van het Lam. Je zou kunnen zeggen dat Christus de dood
heeft overwonnen. Ze zijn allemaal waar. Als enige van deze je niet aanspreekt, laat het dan met
rust en ga verder met de formule die dat wel doet. En wat je ook doet, begin geen ruzie te maken
met andere mensen omdat ze vanouds een andere formule gebruiken” (Mere Christianity, Har-
perSanFrancisco edition, 2001, p. 182).

Dit is ketterij. Lewis beweerde ten onrechte dat het er niet toe doet of iemand gelooft dat hij gewas-
sen is in het bloed van Christus, dat dit slechts een “formule” is die naar eigen goeddunken kan

worden aanvaard of verworpen. Hij zei dat het net zo goed is om te geloven dat “de Vader ons heeft
vergeven omdat Christus voor ons heeft gedaan wat wij hadden moeten doen”. Dat is een verlossing

! Van de jaren 1940 tot het einde van zijn leven was Lewis’ geestelijk adviseur van een katholieke priester genaamd
Walter Adams (The Narnian, p. 224). Het was aan deze priester dat Lewis zijn zonden beleed.

2 Mere Christianity, NL: Onversneden Christendom. Zie de bespreking ervan:
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zonder bloedvergieten door het leven van Christus in plaats van door Zijn kruis, wat volgens de Bij-
bel helemaal geen verlossing is. Het “bloed” wordt meer dan 90 keer genoemd in het Nieuwe Testa-
ment, en dat is geen toeval. “En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder
het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeén 9:22). Als Jezus een volmaakt
leven had geleid in onze plaats en een bloedeloze dood stierf, zouden we niet gered worden.

Lewis zei: “Het centrale christelijke geloof is dat de dood van Christus ons op de een of andere ma-
nier in het reine heeft gebracht met God en ons een nieuwe start heeft gegeven. Theorieén over hoe
dit werd gedaan, zijn een andere zaak. ... Alle theorieén die we opbouwen over hoe de dood van
Christus dit alles heeft gedaan, zijn naar mijn mening nogal secundair ...”. (Mere Christianity, Har-
perSanFrancisco-editie, 2001, pp. 54, 55, 56).

Dit is onschriftuurlijk onderwijs. God heeft precies geopenbaard wat Christus deed en wat de ver-
zoening betekent. Het is geen kwestie van theoretiseren of geloven in de ene “formule” tegenover
de andere. De Bijbel zegt dat onze redding een kwestie is van een verzoening, een losprijs, waar-
door onze zonden werden weggewassen door Christus’ bloedige dood, die werd aangeboden als een
betaling om aan Gods heilige Wet te voldoen.

Lewis noemt nooit de leer van verzoening, maar verzoening was een noodzakelijk onderdeel van
onze redding en de verzoening werd door bloed gedaan. “Hem heeft God openlijk aangewezen als
middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed” (Romeinen 3:25). Verzoening betekent vol-
doening; bedekking; het vervullen van een vraag. Het verwijst naar Gods inschatting van Christus’
offer. God is volledig tevreden met wat Jezus Christus aan het Kruis heeft gedaan. De straf op Zijn
overtreden wet is volledig voldaan (Romeinen 3:24-25; 1 Johannes 2:2; Hebreeén 2:17; Jesaja
5:11). Het Griekse woord [hilasterion]® dat in Romeinen 3:25 met “verzoening” is vertaald, wordt
in Hebreeén 9:5 ook met “verzoendeksel” vertaald. Het verzoendeksel bedekte volmaakt de wet die
in de ark van het verbond was vervat (Exodus 25:17, 21). Dit betekent verzoening — Christus die
voldoet aan de eisen van Gods wet. Dat het het bloed van Christus is dat aan deze eis voldeed en
onze zonden wegdeed, werd afgebeeld op de Grote Verzoendag toen het bloed door de hogepriester
op het verzoendeksel werd gesprenkeld (Leviticus 16:11-17).

Door het bloed van Christus hebben we eeuwige verlossing. “Hij is niet door bloed van bokken en
kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft
daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht” (Hebreeén 9:12).

Door het bloed van Christus kunnen we in de tegenwoordigheid van God komen. “Omdat wij nu,
broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus”
(Hebreeén 10:19).

Dat we de eeuwige verlossing hebben en de vrijmoedigheid om het heiligste binnen te gaan door het
bloed van Christus, en alleen door het bloed, is geen “theorie” of een “formule”; het is het Woord
van God; het is het hart van het evangelie; en als iemand het niet ontvangt, kan hij niet gered wor-
den.

D. Martin Lloyd-Jones waarschuwde dat C.S. Lewis een gebrekkige kijk op verlossing had en een
tegenstander was van de plaatsvervangende en strafrechtelijke kijk op de verzoening (Christianity
Today, 20 december 1963).

Lees ook:
0 Rubriek “C. S. Lewis”: http://www.verhoevenmarc.be/valse leraars.htm#cslewisl

0 Mere Christianity, NL: Onversneden Christendom. Zie de bespreking ervan:
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3 Strong 2435: hilasterion: ... i.e. (concretely) an atoning victim, or (specially) the lid of the Ark (in the Temple):--mer-
cyseat, propitiation.
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C. S. Lewis de Beroemde Ketter

accepteerde volgende geloofspunten:

e Christus alleen bracht geen behoudenis
e Geen bloedverzoening

¢ Katholieke sacramenten zijn noodzakelijk
¢ De Bijbel is niet geinspireerd of inerrant

¢ De Bijbel is niet letterlijk te nemen

¢ Heidense religies bezitten waarheid

e Evolutie is waar

e De Hel is fictie

e Het Vagevuur is een echte plaats

e Gods schepping was verdorven

¢ God wordt gevonden binnenin de mens

¢ De natuurlijke mens is niet veroordeeld

e Mysticisme overstijgt de Bijbel

¢ Wij zouden moeten bidden tot de doden
e God is niet het enige object van aanbidding
¢ Witte magie is goed

I N'iﬁ ST
T

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm



mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

