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Tien noodzaken als ik Gods Woord  
wil begrijpen 

Bron : https://www.middletownbiblechurch.org/bstudy/understa.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, voorwoord en voetnoten door M.V. 

 

Voorwoord 
Het betreft hier het echt geestelijk begrijpen van Gods Woord. Niet bedoeld wordt wat Duitsers 
“kopfglauben” noemen : louter hersen-/geheugenwerk, geloven met het hoofd maar niet met 
het hart (Romeinen 10:9-10), vaak ook opgedaan in verworden bijbelscholen. Zulke kennis 
brengt geen vrucht voort. Ze is dood, ook al verkreeg men titels zoals dominee, doctor, theo-
loog, pastor, predikant, etc. Laat dit erg duidelijk zijn. Kennis op zich kan dood zijn. 

 
1. Ik moet wedergeboren1 worden. 

“Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet op-
nieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. …7 Verwonder u niet dat Ik 
tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:3, 7). 
De persoon die niet wedergeboren is, kan Gods Woord niet begrijpen!: 
“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn 
dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld wor-
den” (1 Korinthiërs 2:14).  

  

2. Ik moet hongeren naar Gods WAARHEID2 die gevonden wordt in Gods Woord. 
“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u wer-
kelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”  
(Johannes 8:31-32). 

  
3. Ik moet willen en verlangen om Gods wil te DOEN. 

“Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij ge-
zonden heeft. 17 Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten 
of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek” (Johannes 7:16-17). 

  

4. Ik moet verlangen om te GROEIEN3. 
“En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u 
daardoor mag opgroeien” (1 Petrus 2:2). 

  
5. Ik moet de waarheid gehoorzamen die ik al ken. 

“Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet” (Johannes 13:17). 

 
1 Rubriek “Wedergeboorte”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wedergeboorte  
2 Rubriek “Waarheid”: http://www.verhoevenmarc.be/#waarheid  
3 Rubriek “Groei”: http://www.verhoevenmarc.be/#Groei  
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6. Ik moet een DADER van het Woord zijn en niet alleen een hoorder. 
“En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf”  
(Jakobus 1:22). 

  

7.  Ik moet niet alleen de geboden4 van Christus leren kennen, maar ik moet ook  
leren Zijn geboden IN ACHT TE NEMEN (te houden). 

“Ga dan heen, onderwijs al de volken … hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 
nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen”  
(Mattheüs 28:19-20). 

  

8. Ik moet niet alleen aandacht schenken aan de leer, maar ook aan MEZELF. 
“Geef acht op uzelf [= zie hoe u leeft] en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat 
doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen” (1 Timotheüs 4:16). 
“Zie dan toe op uzelf [= op uw leer en leven] en op heel de kudde …” (Handelingen 20:28). 

  
9. Ik moet begrijpen dat Bijbelstudie ijverig werken is. 

“Beijver [= doe er alles aan] u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider 
die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt”  
(2 Timotheüs 2:15). 

  

10. Ik moet me realiseren dat inzicht een geschenk van de Heer is en dus moet ik 
recht staan voor de Heer en geestelijk voorbereid en gereed om inzicht van Hem 
te ontvangen. 

“Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen … Leg daarom 
af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u ge-
plante Woord, dat uw zielen zalig kan maken” (2 Timotheüs 2:7; Jakobus 1:21). 

 

 

 

Lees ook: 
o Bijbel-analfabetisme, een ware plaag!:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijbelanalfabeten.pdf  

 
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
4 Geboden van Christus: http://www.verhoevenmarc.be/cartoons9.htm#geboden en  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sinai-golgotha.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijbelanalfabeten.pdf
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
http://www.verhoevenmarc.be/cartoons9.htm#geboden
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sinai-golgotha.pdf

